Kadın  Yönetirse 
Farklı  Olur 
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Gençler 
Demokratik  Özerklik 
Hakkında  Ne  Düşünüyor? 
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Müzikte  Doğruyu  ve 
İyiyi  Yakalama  Arayışı 
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Demokratik  Özerklik 


Örgütlü  Kadınla  Yaşam  Bulur 

TECAVÜZE  KARŞI;  HER 
ADIMDA  MÜCADELE! 

Kadın  özgürlük  hareketi  olarak  başlatmış  olduğumuz  ‘Özgürlük Mücadelesini  Yükseltelim,  Tecavüz Kültürünü  Aşalım!’  kampanyası  6  ayı geride  bıraktı.  Toplumun  değişimi  ve dönüşümünde  önemli  bir  yeri  olan kadın  özgürlük  mücadelesinin,  bu kampanya  ile  toplum  içinde  yaşanan temel  sorunlardan  birine  parmak  basması  kendiyle  beraber  ciddi  tartışmalarında  doğmasına  yol  açtı. 

sayfa  4 

TUNCEL; 

‘KADIN  ADAY  SIKINTISI 
YAŞAMAYACAĞIZ’ 

Demokratik  Özerklik  projesini  ilk 2007’de  bir  parti  programı  olarak kamuoyuyla  paylaştık.  O  zaman  yaptığımız  Demokratik  Toplum  Kongresin’de  de  bir  tutum  belgesi  olarak  belirledik.  Demokratik  Özerklik  Projesi, Kürt  sorunun  çözümü  açısından  önemli  bir  proje  ama  aynı  zamanda  bir Türkiye  projesidir.  Türkiye’deki  bütün farklı  kimliklerin  ve  kültürlerin  kendisini  ifade  edebileceği  bir  toplumsal projedir. 


Merhaba 
2011  yılının  nasıl  biryıl  olacağını  hepimiz  merak  ediyoruz.  Bazı konularda  gidişatı  bilmemizden ' kaynaklı  tahminlerde  bulunuyoruz. 
Hakkında  bilgimizin  olmadığı  konulara  dair  de  takip  etmenin  daha  akıllıca  olacağını  biliyoruz. 

Avrupa’da  karakışla  giriyoruz  yeni bir  yıla.  Ortadoğu  da  ise  siyasetin  i yüksek  dereceli  sıcak  atmosferini takip  ediyoruz. 
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Anne-Baba-Çocuk 

DTP  kaGelişim,  organizmada  iç  ve  dış etkenler  sonucu  birbirine  bağlı  ve  düzenli biçimde  ortaya  çıkan  ve  ilerleyici  bir  dizi değişiklikler  olarak  tanımlanır. 
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Nereye  Gitsek  Acaba? 

Bir  insan  yurdunu  niye  terk  eder?  Şimdi sokağa  çıkıp  gördüğümüz  her  yabancıya  bu soruyu  sorsak,  ne  derler?  Elbette  geldiği kıtaya  göre  cevaplar  farklı  olur. 

sayfa  7 


Halime  Kurt 


Ocak  2011 


Erkeklerin  Hazettiği 
Feminist  Bir  Cennet 


Evlilik  kurumunun  olmadığı, erkeklerin  yetkisiz  olduğu,  kadınların  yönettiği  bir  dünya... 
Ricardo  Coler,  iki  ay  birlikte yaşadığı  Mosuoların  dünyasını 

anlattı. 

Erkekler,  ne  yaşadıkları  evin  ne  de  bölgedeki  herhangi  bir  malın  sahibi  olamazlar. 
Sadece  kadınlar  için  çalışabilirler.  Her  şeyden  kadınlar  sorumlular.  Ailenin  bütün  mal varlığı  sadece  kadınlarda.  Soyadı  vermek, miras  almak  gibi  haklar  kadınlara  ait.  Kısaca anaerkil  bir  dünya.  İmkansız  bir  gelecek  tasviri  değil,  Çin'in  güneyinde  yaşayan Mosuoların  yaşamı. 

Arjantinli  doktor,  gazeteci,  fotoğrafçı Ricardo  Coler  iki  ay  mosularla  birlikte  yaşadı ve  kadınların  egemen  olduğu  bu  dünyayı 'Kadın  Krallığı'  kitabında  anlattı.  Çok  eşlilik ve  anaerkil  toplumlar  üzerine  yaptığı  çalışmalarıyla  bilinen  Ricardo  Coler  'Kadın Krallığı'nı  ntvmsnbc'ye  anlattı: 

Mosuo  ile  ilgili  bir  kitap  hazırlama  fikri  ilk ne  zaman  ve  nasıl  oluştu?  Mosuolardan  nasıl haberdar  oldunuz? 

Konuyla  ilgili  birkaç  kitap  okudum  ve Çin’deki  bu  anaerkil  toplumla  ilgili  bilgi  edindim.  Çin  elçiliği  ve  Finlandiya'da  bu  toplumu takip  eden  komünlerle  temasa  geçtim. 
Ancak  Mosuo’yu  tanımak  için  seyahat  etmek tam  bir  riskti  çünkü  elimde  kesin  birşey yoktu. 

Aslında  Mosuo’da  eşit  olmayan  bir  sistem  var  ama  bu  sistem  ataerkil  yapıdaki  eşit¬ 


sizlik  gibi  değil.  Asıl  sorunun  -her  zaman  tartışıldığı  gibi-  eşitlik  dışında  bir  şey  olduğunu söyleyebilir  miyiz? 

Aslında  eşitlik  bizim  sorunumuz,  onların değil.  Eşitlikçi  olmayan  bir  toplumda  mutlu mesut  yaşıyorlar.  Erkekler  bu  tür  hayatı  samimiyetle  hatta  tutkuyla  destekliyorlar. 

Mosuoların  yaşamına  bakıldığında  erkekler  ve  otoritenin  bir  araya  gelmemesi  gerektiği  daha  iyi  anlaşılıyor.  Peki  sizce  sorunun çözümü  bu  kadar  basit  mi? 

Biz  insanız  ve  her  zaman  problemlerimiz olacak.  Bununla  birlikte,  eğer  kadınlar  tarafından  yönetilegelmiş  olsaydık  insanlığın  var olan  bir  çok  problemi  olmayacaktı. 

Kitap  uzak  bir  coğrafyadan  değil  de  fantastik-ütopik  bir  maceradan  bahsediyormuş gibi.  Bu  durumu  tahayyül  etmek  dünyanın geri  kalanı  için  neden  bu  kadar  imkansız? 

Bu  her  zaman  böyledir,  sadece  bu  konu için  değil.  200  yıl  önce  insanlar  35  sene yaşardı  ve  80  yıl  yaşamanın  imkansız  olduğunu  düşünürlerdi.  Kadınlar  hakları  olduğunu hayal  bile  edemezdi.  Aynı  şekilde,  başka kuralları  olan  bir  toplum  resmi  çizmek  zordur ancak  bu  imkansızdır  anlamına  gelmez. 

Mosuolardaki  erkeklerin  işlevsizliği erkekleri  bir  anlamda  özgür  kılıyor.  Ama  yine de  insan  erkeklerin  eşitlik  istemesini,  şikayet etmesini  bekliyor? 

Mosuo  feminist  hareketin  cennetidir 


ancak  erkeklerin  de bulunmaktan  hazettiği bir  cennet. 

Peki  şiddet  hakkında  ne  düşünüyorsunuz?  Kadınlar  bu  gücü neden  erkekler  gibi kullanmıyor.  Yani  iktidarın  çekiciliği  niye güce  dönüşmüyor? 

Kadınlar  arasındaki dostluk  çok  acayip. 

Mosuolarda  bir  kadın için  kız  arkadaş  aile gibidir,  ikisi  de  aynı adamdan  hoşlanıyorsa  büyük  olanın  önceliği olduğunu  biliyorlar.  Ancak  genç  olan  kadın da  muhtemelen  çok  kısa  sürede  aynı  erkekle şansını  deneyecektir.  Bu  örnek  bile  konunun özü  için  yeterli  sanırım. 

Kadın  erkek  ilişkileri  ve  cinsel  hayattaki sorunlarla  ilgili  binlerce  teori  üretiliyor,  araştırma  yayınlanıyor  ama  Mosulara  baktığımızda  görüyoruz  ki,  rollerin  değişmesi  tüm  bu sorunları  çözüyor.  Sizce  Mosuolar  çoğu sorunun  cevabı  mı? 

Harika  olurdu  ancak  rolleri  kolaylıkla değişmek  bizim  için  neredeyse  imkansız. 
Bunun  farkında  olmamız  lazım.  Örneğin  aile reisi  bir  kadının  bana  bağırarak  bütün  gün  ne yapmam  gerektiğini  söylemesi  hoşuma  gitmez.  Kadınlar  ve  erkekler  arasında  her zaman  yolunda  gitmeyen  birşeyler  vardır. 


Öte  yandan  Mosuoların  daha  farklı  bir  bakış açısı  var.  Kendi  hayat  tarzımız  hakkında düşünmek  ve  gözden  geçirmek  açısından çok  işlevsel  bir  anlam  taşıyor. 

Kadınların  yönetiminde  bir  toplum  anaerkil  bir  yapı  modernizmin  ve  kapitalizme  rağmen  başarılı  olabilir  mi? 

Etrafınıza  bakarsanız  çok  fazla  mini  anaerkil  aileyle  karşılaşırsınız.  Birçok  kadın  kendilerini  ve  ailelerini  destekliyor,  birçoğu evlenmekten  uzak  duruyor.  Birçoğu  erkekle¬ re  ihtiyaç  duymadan  modern  yöntemlerle hamile  kalıyor.  Bu  anaerkil  toplumun  aramız¬ da  büyüdüğü  anlamına  gelmiyor  ancak  unutmamak  gerekiyor  ki  gelecekte  ne  olacağı  bilinemez. 

ntvmsnbc 


Bilim  insanları  62 
Yıldır  Onu  Arıyordu! 


Bilim  insanları,  uzun  süredir  aradıkları dünyanın  en  nadir  ve  sıradışı  görünümlü  sineğinin  yerini  Kenya'da buldu.  Uzmanlar,  sineği  "korkunç  tüylü sinek"  olarak  adlandırdı. 

Bilim  insanları  sarı  tüylü  sinekle  ilk  olarak  1933  yılında,  daha  sonra  ise  1948'de karşılaştı.  Araştırmacılar,  o  tarihten  sonra Thika  ve  Garissa  şehirlerine  defalarca sineği  bulmak  için  gitti.  Bir  santimetre uzunluğunda  olan  "Mormotomyia  Hirsuta" cinsi  sinek,  tüylü  bacaklarıyla  örümceğe benziyor.  Ukazi  vadisinde  yarasaların bulunduğu  yarıklarda  yaşayan,  uçamayan ve  yarasa  dışkısıyla  beslenen  sineğin,  minyatür  kemeri  andıran  kanatları  ve  küçük gözleri  bulunuyor. 


Nairobi'deki  Uluslararası  Böcek Fizyolojisi  ve  Ekoloji  merkezi  uzmanlarından  Dr.  Robert  Copeland,  Reuters'e  yaptığı  açıklamada,  uçamayan  bu  sineklerin uzun  bacaklarıyla  yarasalara  sarılarak  bir yerden  bir  yere  gittiğinin  tahmin  edildiğini söyledi.  Dr.  Copeland,  bu  tahminlerine karşın  bugüne  kadar  bu  sineğe  başka  bir yerde  rastlamadıklarını  da  sözlerine  ekle¬ di. 

Bazı  uzmanlar,  "korkunç  tüylü  sinek" olarak  adlandırılan  "Mormotomyia Hirsuta"nın  sadece  Afrika  kıtasında  yaşadığının  sanıldığını  kaydetti. 

Araştırma  Merkezi 


insan  Beyni  Orta  Yaşta 
Olgunlaşıyor 


Yeni  araştırma,  beynin  40'lı  yaşların  sonu¬ na  kadar  gelişmeye  devam  ettiğini  gösteriyor. 

Beynin  fiziksel  gelişimini  çocukluğun  ilk dönemlerinde  tamamladığı  düşünülüyordu ancak  yeni  yapılan  araştırma,  bu  sürecin orta  yaşlarda  da  devam  ettiğini  ortaya  koyuyor. 

Londra  Üniversitesi’nden  sinirbilimci Prof.  Sarah-Jayne  Blakemore  öncülüğünde yapılan  beyin  taramalarında,  alnın  arkasında¬ ki  prefrontal  korteksin  30'lu  ve  40'lı  yaşlarda da  şekil  değiştirmeye  devam  ettiği  belirlendi. 

Blakemore,  bundan  10  yıl  önce  insan beyninin  gelişmesinin  çocuklukta  tamamlan¬ 


dığının  düşünüldüğünü  belirterek  ekliyor, "Ancak  beyin  taramalarında,  bunun  doğru olmadığını  ve  başta  prefrontal  korteks  olmak üzere,  beynin  ergenliğin  sonlarına  doğru yeniden  düzenlenerek  gelişmeye  devam  etiğini  gördük.”Bulgunun,  prefrontal  korteksin insanı  insan  yapan  önemli  bir  beyin  bölgesi olması  nedeniyle  son  derece  önemli  olduğuna  dikkat  çekildi.  Söz  konusu  bölgenin  karar alma,  toplumsal  iletişim  ve  diğer  pek  çok kişilik  özelliğinin  belirlenmesinin  yanında, diğer  insanları  anlayabilmede  de  etkin  rol oynadığı  düşünülüyor. 

Araştırma  Merkezi 
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Her  şeye  rağmen  umutlu  olmak  istiyoruz.  Bu  yılın dünya  genelinde  ortaya  çıkacak  toplumsal  muhalefet  ile  zora,  sömürüye  dayalı  sistemlerin  biraz  daha değişim  yönünde  bir  evrilme  yaşamalarını  umut  ediyoruz. 
Tabiki  umudumuz  mevcut  sistemlerin  içerisine  girecekleri değişim  değil,  toplumsal  muhalefetin  daha  güçlü  bir  örgütlenme  gücü  açığa  çıkartarak  amaçladığı  haklar  mücadelesinde başarıya  doğru  ilerlemesine  dairdir.  Özellikle  biz  kadınların içerisinde  yaşadığımız  sistemlerde  örgütlü  mücadeleye  duyduğumuz  ihtiyaca  pararel  olarak  bu  yılı  güçlenerek  geçirmemiz ve  dünyanın  neresinde  olursak  olalım,  örgütlü  mücadelede önemli  bir  irade  açığa  çıkarmamız  büyük  önem  taşıyacak. 
Kadınların  iradesel  bir  güç  olmaları  değişim  ve  dönüşüm  de öncülük  rollerini  oynamaları  demek  yaşama  dair,  dünyada  çok şeyin  değişmesi  anlamını  taşımaktadır.  Bu  yüzden  2011  yılında  kadınların  siyasal,  toplumsal,  ekonomik  her  alandaki  örgütlenmeye  dayalı  çalışmalarını  ve  mücadelelerini  takip  etmeye devam  edeceğiz.  Gazetemiz  açısından  bu  yılı  en  çok  da  kadınların  başarısına  ayırdığımız  bir  yıl  olacağını  düşünüyoruz. 
Bundandır  ki  Ocak  sayımızı  daha  çok  kadınların  siyasette  ve yerel  yönetimlerde  nasıl  bir  rol  üslenmeleri  gerektiği,  bu  konudaki  misyonları  ve  çalışmaları  hakkında  haberlere  ayırdık. 

Tüm  siyasi  partiler  seçim  hazırlıklarına  bir  süredir  başlamış  bulunuyorlar.  Bu  vesileyle  önümüzdeki  süreçte  Türkiye halkları,  2011  Haziran  ayında  yapılacak  genel  seçimlerde  iradesini  bir  kez  daha  ortaya  koyacaktır.  Dolayısıyla  seçim  stratejilerini  belirleyen  partiler  çalışmalara  girişmiş  bile.  Bu  yıl  ki seçimlerde  gözler  yine  Kürtlerin  üzerinde  olacak.  Daha  şimdiden  Kürt  kadınlarının  bu  seçimlerle  birlikte  siyasette  daha  aktif bir  rol  oynayacaklarını  yaptıkları  aktivitelerden  anlamak  mümkün.  Milletvekili  Sabahat  Tuncel  ile  demokratik  özerklik  projesi  ve  seçimler  üzerine  yaptığımız  röportaja  3.  gündem  sayfamızda  yer  verdik. 

Kürt  Kadın  Hareketinin  geçtiğimiz  Mart  ayında  başlatmış olduğu,  ‘Özgürlük  Mücadelesini  Yükseltelim,  Tecavüz Kültürünü  Aşalım’  kampanya  çalışmaları  önemli  bir  düzeye ulaşmış  durumda.  Konuya  ilişkin  olarak  kampanya  komite üyesi  Ruken  Ekin’nin  kampanya  değerlendirmesine  gazetemizin  4.  sayfasında  yer  verdik. 

Kasım  ayında  Avrupa  Parlementosunda  Kürt  Konferansı gerçekleştirildi.  Kürt  sorunun  çözümüne  dair  önemli  görüşler ifade  edildi.  Kürt  sorunu  ve  çözümü  giderek  daha  fazla Avrupa’nın  gündemine  oturan  bir  konu.  Özellikle  Avrupa’nın bu  konuda  oynayacağı  rol  ve  sahip  olması  gereken  stratejiye ilişkin  haberimizi  dünya  sayfasından  takip  edebilirsiniz. 

Dosya  sayfasında  bu  ay  önemli  bir  konu  olan  REGM’e  ayırdık.  Pelşin  Tolhildan’ın  kaleminden  dökülen  ‘Erkeği  Ölümsüz Kılma  Ritüeli:  Recm’in  ilk  bölümünü  bu  sayımızdayayınlıyoruz. 
Recmin  çıkış  noktaları  ve  hakim  olan  egemen  zihniyetin  sorgulandığı  yazıyı  ilgiyle  takip  edeceğinizi  düşünüyoruz. 

Bilindiği  gibi  halkların  bir  örgütlenme  modeli  olarak  demokratik  özerklik  bir  süredir  gündemde  olan  bir  konudur.  Konuya dair  Avrupa’da  yaşayan  gençlerin  neler  düşündüğünü  merak ediyorsanız  gençlik  sayfasına  gözatmanızı  öneririz. 

Bu  sayımızın  Kürtçe  sayfalarında  Suriye  zindanlarında yaşanan  vahşeti  gözler  önüne  seren  ropörtaji  bulacaksınız. 
Ayrıca  bir  ilk  olarak,  Kürtçe’nin  bir  lehçesi  olan  Zazaca’dan kaleme  alınmış  trajik  bir  öyküye  yer  verdik. 

Bu  ayki  gazete  sayımızı  elinizden  düşürmeyeceğinizi  tahmin  ediyoruz  çünkü,  Kültür  sayfasında  sanatçı  Rojda  ile  yapılan  ropörtaj  da  Kürt  müziğindeki  tıkanma  noktalarından  nasıl gelişti rilebilirliğine  kadar  çarpıcı  olan  görüşlerini  bulabilirsiniz. 

Avrupa  son  zamanların  en  soğuk  kışını  yaşıyor,  hava  değişikleri  çarpıcı.  Bundan  hareketle  değişen  iklimler  üzerine  bir araştırmaya  yer  verdik  ekoloji  sayfasında. 

Oldukça  hareketli  olan  çocukların  yaşadığı  bir  problemdir hiperaktiflik.  Anne  ve  babalar  için  gençliğin  gençliği  sayfasında yer  alan  hiperaktif  çocukları  üzerine  olan  yazının  önemli  olduğunu  düşünüyoruz. 

Alternatif  belediyeciliğin,  bilinen  belediyecilikten  farkı nedir?  Ele  alış  ve  uygulama  biçimindeki  farklılıkları  daha  görünür  kılmak  için,  Bağlar  Belediye  Başkanı  Yüksel  Baran  ile  yapılan  röportaja  yaşam  sayfasında  yer  veriyoruz.  Bağlar  belediyesi  2  dönem  kadınlar  tarafından  yönetilen  bir  belediye  olma özelliği  taşıyor.  Bu  ayrıcalığı  da  gözönüne  alarak  dikkatle  inceleyeceğinizi  düşünüyoruz. 

Sürgünde  bir  yaşam;  Revvşen  Bedirxan,  portresini  kendi dileyle  yazmaya  çalışmış  yazarımız.  Okurken  duygu  yoğunluğu yaşayıp,  derin  düşüncelere  dalacağınızı  tahmin  ediyoruz. 

Dünya  üzerinde  yaşayan  hiç  bir  çocuk  hayata  gözlerini yummasın,  tutuklanmasın  yada  şiddet  görmesin.  En  güzel dünyada  yaşamak  en  çok  da  onların  hakkıdır.  Tüm  anaların 
2011  yılından  beklentisinin  bu  olduğunu  bilerek  2011  yılının 
barışa  vesile  olması  dileğiyle  diyoruz. 


Tuncel; ‘Kadın  Aday  Sıkıntısı  Yaşamayacağız’ 


Demokratik  özerkliğin  inşa  sürecinde  kadınlar  daha  örgütlü  bir  biçimde  katılacak  ve  özlemini  duyduğumuz  yaşamı  ve  sistemi  en  çok kadınlar  geliştirecektir. 


-  vrupa  Parlementosunda  geçtiğimiz  ay  Kürt  Konferansı  gerçekleştirildi.  Konferansa  katı- 
^^lan  milletvekili  Sabahat 
#  mTuncel’e  demokratik  özerklik örgütlenmesi  ve  gerçekleştirilecek  olan genel  seçimlere  ilişkin  sorularımızı yönelttik. 

Kürt  sorunun  çözümünde  Demokratik  Özerklik  projesi  ile  yol  haritasını açıklayan  partiniz  oldu,  bu  konuda kadınların  bu  proje  içerisinde  nasıl  bir örgütlenme  yarattıkları  ya  da  yaratacaklarını  belirtebilir  misiniz? 

Demokratik  Özerklik  projesini  ilk 2007’de  bir  parti  programı  olarak kamuoyuyla  paylaştık.  O  zaman  yaptığımız  Demokratik  Toplum  Kongresin’de de  bir  tutum  belgesi  olarak  belirledik. 
Demokratik  Özerklik  Projesi,  Kürt  sorunun  çözümü  açısından  önemli  bir  proje ama  aynı  zamanda  bir  Türkiye  projesidir.  Türkiye’deki  bütün  farklı  kimliklerin ve  kültürlerin  kendisini  ifade  edebileceği  bir  toplumsal  projedir.  Projemiz, Demokratik  Ekolojik  Cinsiyet  Özgürlükçü  paradigmanın  Konfederal  örgütlenmesinden  perspektifini  almaktadır. 
“Şimdi  özerklik  istiyorlar  daha  sonra bağımsızlık  isteyecekler”  gibi  ön  kabul üzerinden  aslında  toplumda  demokratik özerklik  projesine  karşıt  bir  örgütlenme ağını  geliştirmek  isteyen  ve  projenin yaşam  bulmasını  engelleyen  bir  çevre var.  Demokratik  Özerklik  sistemi  ya  da modeli  içerisinde  elbette  ki  kadınlar  da yaşayacak.  Zaten  Demokratik  Özerklik projesinin  temel  perspektiflerinden  biri de  cinsiyet  özgürlüğü  dediğimiz  toplumsal  cinsiyet  özgürlüğünün  esas  alınması yani  kadın  özgürlüğü  temel  esaslardan biridir.  Bu  esaslardan  ilki,  demokrasi, İkincisi  kadın  özgürlüğü,  üçüncüsü  ise ekolojik  bir  yaşam  tarzıdır.  Bu  ilke  ya  da esaslardan  ‘birisi  olmazsa  diğeri  olur’ yaklaşımı  kesinlikle  mümkün  değil. 
Çünkü  Demokratik  Özerklik  projesi, eşitlik,  özgürlük  ve  adalet  projesidir. 
Dolayısıyla  burada  en  çok  kadınlar  yer alıyor.  Peki  kadınlar  bunun  örgütlenmesinde  ne  kadar  yer  alıyor  meselesine gelince;  sonuçta  bu  bir  inşa  sürecidir. 
Dolayısıyla  demokratik  özerkliğin  inşa sürecinde  kadınlar  daha  örgütlü  bir biçimde  katılacak  ve  özlemini  duyduğumuz  yaşamı  ve  sistemi  en  çok  kadınlar geliştirecektir. 

Biraz  somutlaştı rı rsak;  örgütlendiğiniz  ya  da  hedef  aldığınız  ekonomik,  sosyal-siyasal  çalışmalar  nelerdir?  Mevcut çalışmalarınızı  nasıl  değerlendiriyorsunuz? 

Bizim  şöyle  bir  perspektifimiz  var; genel  içerisinde  kadınlar  özgün  örgütleniyor.  Bütün  alanlarda  yani  siyaset,  toplumsal,  sosyal,  ekonomi  gibi  pek  çok alanda  kadınlar  kendi  özgün  örgütlülüğünü  yaratarak,  burada  kadın  perspektifleri  oluşturarak,  siyasete  buradan 


müdahale  ederek bir  yaklaşım  geliştiriyorlar.  Örneğin genel  akademiler var.  Burada  karma eğitimler  yapıyoruz.  Bir  de  toplumsal cinsiyetçilik  konusunda  eğitim  veren sadece  kadın  akademimiz  var.  Ekonomi konusunda  çalışan,  düşünce  üreten  bir ekibimiz  var  burada.  Kadın  ve  ekonomi konusunu  sorgulayan,  örneğin  yoksulluğu,  işsizliği,  küresel  mali  krizin  kadınları etkileyen  boyutları  tartışan  kadınlar  var. 
Yine  sosyal  alanda,  biliyorsunuz  önemli bir  konu.  Aslında  asıl  inşa  alanıdır  ve sadece  genel  bir  yaklaşıma  bırakma  söz konusu  değildir.  Sonuçta  biz  kadınlar olarak  erkek  egemenlikli  sistemle  uğraşıyoruz.  Bir  yandan  savaş  meselesine barış  perspektifi  oluşturmak,  gerçekten Kürt  sorunun  demokratik,  barışçıl  çözümünde  en  aktif  bir  şekilde  görev  almak. 
Kısacası  tek  bir  iş  veya  konuyla  ilgi  değiliz.  Bir  yandan  Kürt  özgürlük  sorununu gündemimize  almak  gibi  bir  yaklaşımımız  var.  Diğer  yandan  da  işte  ataerkil sistemle  yani  erkek  egemenlikli  sistemle,  kapitalist  moderniteyle  uğraşmak gibi  bir  sorunumuz  var.  Şöyle  diyemiyoruz,  “bizim  işimiz  sadece  Kürt  sorunu. 
Biz  onunla  ilgileniyoruz”  diyemiyoruz. 
Örneğin  yoksulluk  işsizlik  her  gün  karşılaştığımız  temel  sorunlar.  Ekonomik  krizinkadın  yaşamındaki  etkileri,  kadına yönelik  şiddet  tüm  bunlarla  da  uğraşmak  zorundayız.  Dolayısıyla  çalışmalarımızı  eş  zamanlı  yürütüyoruz. 

Ekonomik  krizin  kadının  yaşamında oluşturduğu  sorunlar  ve  şiddete  değindiniz.  Kadınların  yaşadığı  bu  şiddetin boyutu  nedir? 

Kadına  ilişkin  şiddet  konusunda  biz çok  uzun  yıllardır  Demokratik  Özgür Kadın  Hareketi  olarak,  Türkiye  kadın hareketiyle  çok  ortak  iş  yaptık.  Şiddetin sadece  fiziki  olmadığını,  sosyal,  siyasal, ekonomik  boyutunun  olduğunu. 
Dolayısıyla  bu  konuda  hem  mücadele etme,  hemde  somut  işler  üzerinden çok  ortak  iş  yaptık.  Tabi  biz  bu  konuda biraz  daha  toplumda  şiddetin  nedenlerini  ortadan  kaldıracak  bir  politikanın önemli  olduğunu  düşünüyoruz. 

Peki  şiddeti  ortadan  kaldırabilmenin koşulları  var  mı? 

Bizim  şöyle  bir  yaklaşımımız  var;  biz bütün  bu  sorunların  kaynağının  devletli toplum,  erkek  egemen  sistemin  kendisi olduğunu  dolayısıyla  bunu  sorgulamadan,  sorunu  çözemeyeceğimizi  düşünüyoruz.  Yani  sadece  pratik  iş  yapmak  üzerinden  değil,  ideolojik,  felsefi  alt  yapısını  da  güçlü  örmeye  çalışıyoruz.  Çünkü şöyle  bir  şey  var;  demokratik  özgür kadın  hareketi,  kapitalizme,  ideolojik olarak  savaş  açmış  durumda.  Bu  sorunların  kaynağı,  şiddetin,  yoksulluğun, işsizliğin,  adaletsizliğin  kaynağı  erkek egemen  sistem  ise  buna  karşı  demokratik  moderniteyi  savunmak  ve  adaletli, toplumsal  cinsiyet  özgürlükçü,  eşitlikçi, ekolojik  bir  yaşamın  olduğu  bir  sistemi savunmak  tam  da  ideolojik  bir  perspektiften  soruna  yaklaşmaktır.  Bir  de  iktidar 


ve  tahakküm  sorunu  var.  iktidar  ve tahakkümü  güçlü  sorgulamadan  bir çözüm  üretemiyorsun.  Peki  iktidar  ve tahakküm  nasıl  bir  şey  getiriyor? 
Devletli  toplumun  özelliği  işte  bu  tecavüz  kültürü,  gasp  etme,  elde  etme  ve bunu  zorla  yapmadır,  bunu  kadın  üzerinden  yapan,  kadın  emeği,  kadın  bedeni  üzerinden  yapan  yaklaşımı  sorgulamak  için  işte  ‘Örgütlü  Mücadelemizi Yükseltelim,  Tecavüz  Kültürünü  Aşalım, Demokratik  Toplumu  Yaratalım’  diye  bir kampanya  başlattık.  Bu  da  çok  tartışmaya  neden  oldu.  İşte  feministler  bu kültür  meselesine  takılıp,  “kültür  olumsuz  değildir,  tecavüz  kültürü  demek,  kültürü  olumsuzlayan  bir  şeydir”  diyorlar. 
İşte  erkekler  ise  daha  çok  tecavüz  kavramının  böyle  rahat  kullanılmasına  karşı çıktılar.  Tabi  kadınların  da  bir  çoğu  bu konuda  rahat  tartışamadı.  Bu  tartışma da  şunu  gördük,  aslında  sistemi  çok güçlü  sorgulamak  ve  bunun  ideolojik, felsefik  alt  yapısını  oluşturmadan  siz şiddeti  ortadan  kaldıramıyorsunuz. 
Çünkü,  asıl  sorun  tamda  adaletsizlik, eşitsizlik  üzerindendir.  Erkek  şiddet uyguluyor,  devlet  koruyor.  Erkek  şiddetiyle,  devlet  şiddeti  arasındaki  ittifakın tarihsel  geçmişi  var.  Bu  ittifakı  sorgulayarak  yeni  bir  çıkış  yapmak  kadınlar  için zorunluluktur. 

Şimdi  sizi  bekleyen  bir  seçim  süreci var.  Haziran  2011  yılı  seçimlerinde kadın  temsili  konusunda  stratejik  yaklaşımınız  nedir? 

Biliyorsunuz  partimiz  de  yüzde  kırk cins  kotası  uyguluyoruz.  Bunu  mümkün olduğunca  her  alanda  uygulamaya  çalışıyoruz.  Komisyonda  yer  alacak  olan arkadaşların  bizim  cins  kotası  konusundaki  ilkesel  tavrımızı,  parti  programında da  olan  tavrımızı  gözeteceklerine  inanıyorum. 

Tabii  2009  yerel  seçimlerinde  elde ettiğimiz  başarıda  rol  sahibi  olan,  bunun çalışmasını  yürüten,  örgütleyen  kadın arkadaşlarımızın  büyük  bir  kısmı  şimdi cezaevinde.  Bu  çok  sıkıntılı  bir  durum. 
Kadın  adaylar  konusunda,  başvurular boyutuyla  da  bu  dönem  çok  sıkıntı  yaşanacağını  düşünmüyorum.  Önceki dönemlerde  sorun  yaşanıyordu  ama  bu dönem  yani  kadınların  da  en  azından yaptığı  işlerin  iyi  işler  olması  bir  çok kadını  cesaretlendirmiştir  diye  düşünüyorum.  Kadınlar  artık  siyasette  daha etkin  olmak  istiyor,  “ben  milletvekili olmak  istiyorum,  belediye  başkanı olmak  istiyorum”  diyen  çok  genç  kadınla  karşılaşıyorum.  Bu  çok  olumlu  bir durum.  Peki  nasıl  bir  aday  profili? 
Sonuçta  bizim  ilkelerimiz  belli. 
Demokratik  ekolojik  cinsiyet  özgürlükçü paradigmaya  inanan,  bu  nokta  da  gerçekten  emekten,  barıştan,  kadın  özgürlüğünden  yana  ve  bu  halka  hizmet  eden, iktidarı,  tahakkümü  sorgulayan  bir  perspektiften  bakan  herkesin  aday  olma hakkı  var.  Dolayısıyla  biz  bu  perspektiften  baktığımızda  önümüzdeki  dönemde çok  sıkıntı  olmayacağını  düşünüyorum. 
Ama  komisyonun  da  işi  zor  tabi. 
Gerçekten  inanılmaz  zor  olacak. 


Rojbin  Sima  Cudi 
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Güncel  bakış 


Kürt  Kadınlan  Atı  Alıp 
Üsküdar’ı  Geçti 

Toplumsal  değişim  ve  dönüşümün  esas  gücü  kuşkusuz  kadın  ve  gençlik  hareketleridir.  Özellikle  kadınların  toplumsal  yaşamın  her  alanındaki  aktif  katılımı toplumun  neye  doğru  evrildiğini  gösterir.  Toplumun  değişim ve  dönüşümün  demokratikleşme  yönünde  olup  olmadığını  da gösteren  kadınların  örgütlülüğüdür.  Kadınlar  örgütlü  yapılarıy¬ la,  toplumsal  alanın  heryerindeiradesel  katılım  gösteriyorsa  o zaman  gerçekten  toplumun  değişim  ve  dönüşümü  demokratikleşme  yönünde  ilerliyor  demektir. 

Kürt  özgürlük  hareketiyle  birlikte  Kürt  kadınlarının  gelişimi,  örgütlülüğü  herkesçe  görülmektedir.  Tartışmasız  olarak bir  gelişim  gösteren  Kürt  kadınları,  Kürt  toplumsal  zemininde önemli  bir  güç  olarak  varlık  göstermektedirler.  Bu  bilinmesine rağmen  halen  özgürlük  hareketinin  demokratikleşmesi  gerektiğini  söyleyip  duranların,  gerçeği  çarpıtmaktan  başka  çabaları  olmamaktadır.  Yıllardır  PKK  hareketinin  despotik  yapılanması  değişmelidir  diyenler  bu  söylemlerine  devam  edip  dursunlar.  Kürt  kadınları  hem  kendilerini  hem  de  toplumu  değiştirerek  ilerlemesini  sürdürürken,  kaybedenler  bu  gerçeği  görmeyenler  olacaktır. 

Demokratikleşme  ihtiyacını  en  fazla  kadınlarduymaktadır. 
Eşit  ve  özgür  bir  toplumsal  gerçeklik  kadınları  güçlü  kıldığı gibi,  ötekileştirmeden  özne  durumuna  getirmektedir.  Özne olabilme  ihtiyacını  en  derinden  hisseden  Kürt  kadınları,  bundan  dolayı  Kürt  özgürlük  hareketi  ile  bütünleşmektedirler. 
Demokratik  özerliğin  çok  sık  tartışılmaya  başlandığı  böyle  bir dönemde,  Kürt  kadınlarının  kendisini  bu  yapılanma  içerisinde nasıl  konumlandıracağı  sorulmaktadır. 

Şunu  söylemek  gerekir  ki  Kürt  toplumu  demokratik  özerklik  yapılanmasının  alt  yapısını  bugün  değil  yıllardır  örmüştür. 
Demokratik  özerklik  öyle  birden  bire  ortaya  çıkan  bir  sistem değildir.  Otuz  yıllık  mücadele  bunu  zaten  geliştirmiştir. 
Toplumun  her  kesiminin  kendi  örgütlü  yapısını  ortaya  çıkartarak,  yaşamın  her  alanında  iradesel  katılım  gösterebilmesidir. 
Öz-savunmadan,  siyasete,  kültür-sanat,  emek,  medya,  sağlık, spor  vb  sayılacak  birçok  alanda  Kürt  kadını  kendisini  ifade edebilmektedir.  Demokratik  özerkliğin  en  önemli  olgusu  her alanın,  kesimin,  etnik  grubun  ve  cinsin  kendisiyle  ilgili  kararları  kendisinin  alabilmesidir.  Kürt  kadınları  bugün  kendisiyle  ilgili  tüm  kararları  kendisi  almaktadır.  Kuşkusuz  bu  kararları  alırken  toplumun  ve  kadınların  tüm  ihtiyaçlarını  gözeterek, sorumluluk  bilinciyle  yaklaşmaktadır.  Kadın  gerçeği  en  fazla toplumsal  düşünmek  ve  davranmaktır. 

Erkeğin  baskıcı,  ötekileştiren  zihniyeti  karşısında  kadınların  demokratik  örgütlülükleri  çözücü  güç  olabilmektedir.  Otuz yılı  aşkın  süren  mücadelesi  sadece  karşısındaki  devletçi  yapılanmalara  karşı  olmamıştır.  Kadın  örgütlülüğü  ile  toplumun içinde  barınan,  kadını  hiçleştiren,  zayıf  kılan,  adı  olan  kendisi olmayan  erkeğin,  ötekileştiren  zihniyeti  dönüştürülmüştür. 
Kürtler  önce  kendi  içinde  demokratik  özerlik  ilkelerini  geliştirmeyi  esas  almıştır.  Kendi  içinde  geliştirmediği  bir  sistemi Kürdistan’da,  Türkiye’de  ve  Ortadoğu’da  geliştirmesi  beklenemezdi.  Bugün  Kürtler  demokratik  özerliğin  tüm  Türkiye  için  bir ihtiyaç  olduğunu  ve  bunu  yapabileceklerini  belirtiyorsa,  kendi toplumsal  yapılarında  bunu  gerçekleştirebilmenin  güveni  ve inancıyla  söyleyebilmektedir. 

Demokratik  özerkliğin  gelişmesinde  kadınlar  kadar  erkeğin  de  değişim  ve  gelişim  göstermesi  önemli  olmaktadır.  Kürt kadınları  geliştikçe  Kürterkeği  degelişim  ihtiyacını  görmüştür. 
Kadını  yok  sayan  zihniyetinden  utanmaya  ve  arınmaya  başlamıştır.  Kadının  iradesel  gücünü  kabul  etmiştir.  Erkek  kadınla eşit  ve  özgür  yaşamanın  gerekliliğine  inanmıştır.  Tüm  bunlar bir  çırpıda  kolay  gelişmemiştir.  Büyük  emekler,  çabalar,  bedeller  ve  acılar  çekilerek  başarılmıştır.  Hem  kendisiyle  hem  de erkeğin  değişimi  için  mücadele  etme  kararlılığını  göstermiştir. 
Demokratik  özerkliğin  tüm  kurumlarını  giderek  oluşturmaya başlayan  ve  oluşması  için  hala  mücadelesine  devam  eden Kürt  toplumu,  kendi  sistemini  kurmada  ısrarlıdır.  Nasıl  ki kadınlar  mücadelelerinde  ısrar  ederek  imkânsız  görüneni başararak  kendisini  ve  erkeği  dönüştürme  sürecine  koymuştur,  bugünde  bunu  tüm  Türkiye’ye  yayabilıme  de  ısrarcı  olacaktır. 

Kürtler  çok  sabırlı  bir  halktır.  Hele  kadınların  sabrı  daha fazladır.  Zorlu  yolları  geçmek  için  bilinç  kadar  sabırlı  mücadeleyi  yürütmek  önemlidir.  Uzun  soluklu  bir  mücadele  ile  çok önemli  mesafeler  kateden  Kürt  kadınları,  bundan  sonraki mücadele  sürecinde  bunu  daha  olgun  ve  duyarlılıkla  yürüteceklerdir.  Derler  ya  “atı  alan  Üsküdar’ı  geçer”.  Kürt  kadınları  atı çoktan  alıp  Üsküdar’ı  geçti.  Kimileri  ‘demokratik  özerlik  bölünmeyi  getirecek’  çığırtkanlığını  yapmayı  tercih  etsinler.  Kürt kadınları  eşit  ve  özgür  bir  toplumun  geliştirilmesinde  öncülük etmeye  devam  edecekler.  Kolay  gelsin  kadınlar! 


Tecavüze  Karşı;  Her  Adımda 


“Başlattığımız  kampanya  hem  isabetli  bir  mücadele zemini,  hem  de  toplumsal  sorunlara  karşı  doğru  yaklaşımı  temsil  eden  bir  tutum  olma  özelliği  taşımıştır.” 


Mücadele! 


Kürt  Kadın  Hareketi’nin  başlatmış  olduğu  ‘Özgürlük  Mücadelesini  Yükseltelim,  Tecavüz Kültürünü  Aşalım!’  Kampanyası 
6  aylık  zaman  dilimini  geride 
bıraktı.  Kampanya  komite  üyesi  Ruken Ekin  gazetemize  kampanyayı  değerlendirdi. 

‘Kampanyanın  önemli  bir  toplumsal soruna  parmak  basması  ciddi  tartışmaların  doğmasına  yol  açtı. 

Kadın  özgürlük  hareketi  olarak  başlatmış  olduğumuz  ‘Özgürlük  Mücadelesini  Yükseltelim,  Tecavüz  Kültürünü Aşalım!’  kampanyası  6  ayı  geride  bıraktı. 
Toplumun  değişimi  ve  dönüşümünde önemli  bir  yeri  olan  kadın  özgürlük mücadelesinin,  bu  kampanya  ile  toplum içinde  yaşanan  temel  sorunlardan  birine parmak  basması  kendiyle  beraber  ciddi tartışmalarında  doğmasına  yol  açtı. 

Kadın  özgürlük  sorununun;  bir  cinsin sorunu  olmaktan  öteye,  sosyal-siyasal yönü  ağır  basan  bir  sorun  olma  özelliği taşıması  bu  konuda  atılan  her  adımın toplumsal  etkisini  de  ortaya  koymaktadır.  Kadın  sorunuyla  ilgili  hiçbir  sorun kendi  başına  bir  sorun  olma  özelliği  taşımamaktadır.  Toplumla  güçlü  bağları olan  kadının,  toplum  üzerindeki  etkisi düşünülünce  başlatmış  olduğumuz  bu kampanyaya  genel  olarak  yoğun  bir  ilgi¬ nin  gelişmesi  kaçınılmazdı.  Bunun  içindir  ki  bu  kampanya  süreci  ile  birlikte geçen  dönemlerden  farklı  olarak  kampanyamız  daha  geniş  ve  farklı  kesimlere ulaşmıştır. 

Bu  nedenle  başlattığımız  kampanyanın  hem  isabetli  bir  mücadele  zemini, hem  de  toplumsal  sorunlara  karşı  doğru yaklaşımı  temsil  eden  bir  tutum  olma özelliği  taşımıştır.  Ortaya  çıkan  sonuçlar,  toplumda  ivme  kazanan  değişim isteminin  göstergesi  olarak  da  okunabilir.  Toplum  var  olana  artık  kanmamakta ve  bu  gidişata  ‘DUR!’  demek  istemektedir.  Belki  de  kampanyanın  bu  6  aylık sürecinde  kendini  en  fazla  dışa  vuran, bu  köhnemiş  yaşanmışlığa,  tecavüz  kültürünün  yarattığı  soluksuz,  renksiz, yaşamı  öldüren  gerçekliğe  karşı  özgür ve  eşit  değerlerde  bir  yaşama  duyulan özlemin  olduğudur. 

Kampanya  bünyesinde  geliştirilen bilinçlendirme  toplantıları  ve  eğitimler toplumda  5000  yıldır  yaratılan  geleneksel-geri  ölçülerin  yeniden  ele  alınmasını getirdiği  gibi  bu  konuda  yaşanan  sorgulamaların  herkesin  kendi  cephesinden daha  derin  hissetmesini  sağladı. 

Tabii  kimileri  ‘bu  kampanya  da  nereden  çıktı?’  demekten  geri  durmadılar. 
Korktular,  daha  fazla  hırçınlaştılar,  saldırıya  geçtiler.  Çünkü  kampanyanın  özellikle  kendi  köhnemiş  gerçekliklerini ortaya  çıkaracağından  korktular.  Ki  öyle¬ de  oldu.  Özellikle  devlet  eliyle  gerçekleştirilen  birçok  tecavüz,  taciz  vb  olayın listesi  o  kadar  uzun  ki  ne  bunları  saklayacak  bir  delik  bulabilir  bu  devlet,  nede artık  kandırabileceği  bir  toplum. 

Zihniyete,  toprağa,  dile,  bedene tecavüz  eden  bu  sistem  ve  onun  somutlaşmış  ifadesi  olan  devlet  gerçekleri daha  ne  kadar,  nereye  kadar  saklayabilir ki? 

Bir  yerde  kadınlık  yaşanılamaz  bir durumun  eşiğine  gelmişse,  yine  erkeklik bu  duruma  kadar  gelip  dayanmışsa, yapılacak  ilk  iş,  bu  durumu  yaratan  olguları  ele  almak  ve  kıyasıya  bir  mücadele vermektir.  Bu  nedenledir  ki  başlattığımız  kampanya  karşısında  tecavüzcüler korkuya  kapılırken,  çaresizlikten,  hiçlikten  bıkan  büyük  kesimler  ise  başını  iki 


elinin  arasına  alıp  tekrar  tekrar  ve  daha fazla  düşünmeye  başladı. 

‘Tecavüz  olayı,  beş  bin  yıldır  bir  kültür olarak  nesilden  nesile  aktarılmaktadır. 

Özellikle  son  6  ay  boyunca  yürütülen tartışmalar  gösterdi  ki  tecavüz  kültürünü  cesaretle  ele  almak,  bu  konudaki geleneksel  yaklaşımları  yıkmak  aciliyet isteyen,  ertelenemez  bir  konudur. 
Toplumsal  yaşamın  çürüyen,  yozlaşan yüzünü  de  ifade  eden  tecavüz  kültürünü,  sızdığı,  kendini  hakim  kıldığı  her  yerden  sökmek,  ahlaki-politik  toplumun yeniden  kurulmasında  temel  bir  role sahiptir.  Başlattığımız  kampanya  ile anlaşıldı  ki  bundan  korkmaya  hiç  gerek yok!  Yüksek  sesle  tecavüz  kültürünü  ve yarattığı  sonuçları  dile  getirmek,  bunu lanetlemek  ve  daha  önemlisi  yaşamın neredeyse  her  hücresine  sızmış  olan  ve kendini  meşrulaştıran  bu  durumu  söküp atmak  kaçınılmaz  olandır. 

Tecavüz  olayı,  beş  bin  yıldır  bir  kültür  olarak  nesilden  nesile  aktarılmaktadır.  Kadın  açısından  bu  olay  tüm  yakıcılığı  ve  yıkıcılığıyla  daha  da  inceltilerek kendini  göstermektedir.  El  konulan-ki tecavüz  sözlük  anlamı  itibariyle  el koyma  anlamına  geliyor-kadın  her  şeyi ile  adeta  pazara  çıkarılmış  gibidir.  Vücudunun  her  parçası,  düşünceleri,  duyguları  satılık  olan  kadın  kendi  olmaktan uzaklaştırılmıştır.  İşte  tam  da  bu  noktada  başlattığımız  kampanya  yeni  bir dönemin  de  ayak  seslerini  ifade  etmekte. 

‘Kadının  tutsaklığı,  24  saat  tecavüz kültürüyle  karşı  karşıya  kalması  aslında genel  köleliğin,  düşüşün  bir  ölçüsüdür 

Tecavüz  kültürü  ile  mücadele,  toplumlar  için  yeni  bir  bakış  açısı,  yeni  bir algılayış  şekli,  yaşayış  hali  olduğu  kadar belki  de  daha  belirleyici  olarak  kadınlar için  daha  fazla  öneme  sahiptir.  Neolitik toplumun  doğurucu  tanrıça  gücü  olan kadın,  5000  yıldır  sürekli  yitirilmeyle karşı  karşıya  kalmıştır.  Tarih  bu  haliyle güç  kazanan  egemen  erkeğin  tarihi olmuştur.  Bunun  altında  ise  istismar, çıplak  kaba  zor  ve  sömürü  gerçeği  vardır.  Bunların  en  genel  ifadesi  ise  tecavüz kültürüdür. 

Namus  adı  altında  sürekli  egemen erkeğin  en  sinsi,  en  hain  ve  zorbaca gasp  ettiği  kadın  gerçekliği  gizlenmektedir.  Kadının  tarih  boyunca  kimliği  ve  kişiliğinden  yoksun  bırakılarak  erkeğe sürekli  tutsak  edilmesi  tarih  boyunca ortaya  çıkan  ve  en  olumsuz  sonuçlara yol  açan  bir  olgudur.  Kadının  tutsaklığı, bu  şekilde  24  saat  tecavüz  kültürüyle karşı  karşıya  kalması  aslında  genel  köleliğin,  düşüşün  bir  ölçüsüdür.  Toplumda yaygınlaşan  her  türlü  kirlenmenin  ifadesidir.  Yalanın,  hırsızlığın  ve  zorbalığın başlangıç  noktasıdır. 

Bu  tarihin  tersine  çevrilmesinin  kendisiyle  beraber  önemli  toplumsal  sonuçları  doğurması  kaçınılmaz  bir  durumdur. 


Tecavüz  kültürüne  karşı  yürütülen  mücadele  kadının  özgür  iradesi  ve  bu  irade¬ nin  eyleme  geçmiş  halidir.  Bu  ise  toplumdaki  genel  bir  iradesel  duruş  ve eylemdir.  Geçen  bu  süreçte  gösterdi  ki tecavüz  kültürüne  karşı  verilen  mücadele  aydınlığı  ve  adaleti  de  zorunlu  kılıyor. 

Hangi  toplumsal  vicdan  ve  ahlak  bu gerçeğin  farkına  vardıktan  sonra  onunla yaşamak  ister  ki?  Eğer  yürekleri  ve beyinleri  körelmemişse  ya  da  satılığa çıkarılmamışsa. 

Bu  süreçte  özellikle  sömürgeci  güçlerin  Kürdistan’da  tecavüz,  saldırı  ve taciz  olaylarını  arttırması,  kampanyanın toplumda  yarattığı  özgüvene  ve  mücadele  azmine  yönelik  bir  karşı  saldırı  dalgası  olarak  değerlendirilebilinir.  5000 
yıllık  zihniyetin  günümüzdeki  hortlamış hali  olan  bu  zihniyete  karşı  mücadele verdikçe  ve  bu  mücadele  daha  geniş toplumsal  kesimlere  ulaştıkça  bu  güçler daha  hırçınlaşmakta,  toplumda  özelliklede  kadında  yılgınlık,  korku,  cesaretsizlik  yaratmak  için  her  yolu  denemektedir. 

‘Kürt  kadınlarını  hedef  alan  güçlere verilecek  en  iyi  cevap  mücadeleyi  daha fazla  sahiplenmekten  geçmektedir. 

Bu  saldırı  dalgası  karşısında  toplumun  kampanyayı  daha  güçlü  sahiplenerek  cevap  vermesi  önemli  bir  gücü  açığa çıkardı.  Kürdistan’ı  her  taraftan  kuşatmaya  alan,  ele  geçirmeye  çalışan  ve bunu  yaparken  de  en  fazla  Kürt  kadınlarını  hedef  alan  bu  güçlere  verilecek  en iyi  cevap  mücadeleyi  daha  fazla  sahiplenmekten  geçmektedir.  Bu  konuda kampanyayı  hiç  yılmadan,  büyük  ısrarla daha  geniş  kesimlere  ulaştırmak,  toplumda  değişimin  kapılarını  birde  bu taraftan  zorlamak  ve  kampanyanın eylem  ayağını  daha  da  güçlendirmek öncelikli  bir  çalışma  olarak  tüm  güncelliğini  koruyor. 

Başta  kadınlar  olmak  üzere  tüm  toplumsal  kesimlerin  birlikte  tek  ses  olarak tecavüzün  her  şekline  karşı  olduğumuzu daha  yüksek  sele  haykırmak  büyük  bir öneme  sahiptir.  Kadınlar  olarak  5000  yıllık  egemen  zihniyetin  şifrelerini  çözmüş bulunmaktayız.  Tecavüz  kültürünü aşmak,  bu  kültürün  kendini  yaşattığı, meşruluk  kazandığı  zemini  kurutmak  tek çıkış  yoludur.  Bunun  içindir  ki  tüm kadınları  kampanyamızı  daha  güçlü sahiplenmeye  her  evi,  okulu,  işyerini, sokağı,  mahalleyi,  köyü  tecavüz kültüründen,  onun  zihniyetinden arınmış  ve  özgürleşmeye  doğru  yürüyen özgür  mekanlar  yapmaya  çağırıyoruz! 
Tecavüze  karşı;  her  adımda  mücadeleye, her  adımda  eyleme  çağırıyoruz!  Dünya bizimle  yeniden  kendisi  olacak.  Bir  başkasının  ya  da  başkalarının  eline  geçmeden,  onun  ya  da  onların  olmadan,  kendisine  şekil  vermesine  izin  vermeden... 
Kendi  olarak!  Kendini  bilerek! 


Haber  Merkezi 


Kürt  Sorunu  Yeterince  Tartışılmıyor 

“Kürt  sorunun  bu  kadar  çözümsüz  bir  şekilde  bugüne  kadar  gelmesinde  Avrupa  Birliği’nin  rolü  belirleyici  olmuştur.  Avrupa  bu  sorunun yaratıcılarındandır  ve  tam  da  bu  yüzden  Kürt  sorununun  çözümünde aktif  rol  almak  zorundadır” 


Geçtiğimiz  günlerde  Avrupa Parlamentosunda  “Barış için  bir  yol-Gerçeklerle 
Yüzleşme”  başlığı  altında yapılan  Uluslar  arası  7. 
Kürt  Konferansının  açılış  konuşmasını yapan  Avrupa  Birliği  Türkiye  Yurttaş Komisyonu  (EUTCC)  başkanı  Kariane VVestrheim  ile  bir  mülakatta  bulunduk. 

Kariane  VVestrheim  ile  yaptığımız mülakatta  VVestrheim,  7.  Kürt Konferansını  değerlendirerek  “Bana göre  bu  konferans  diğer  konferanslardan  çok  daha  iyiyidi,  katılımcılar  çok daha  donanımlı  ve  daha  tecrübeliydiler. 
Aynı  zamanda  talepleri  çok  açık  ve  netti. 
Bu  konferansta  Sayın  Abdullah  Öcalan ve  PKK  konuşuldu.  Bir  önceki  konferanstan  bu  yana  ilerleme  kayddettiğimizi  söyleyebilirim”  dedi. 

Kariane  VVestrheim,  "Kürt  sorunun çözümü  için  PKK'nin  terör  listesinden bir  an  önce  çıkarılması  gerekiyor"  diyerek,  "Türk  hükümeti  ‘terörist  bir  organizasyonun  lideriyle’  görüşmek  istemeyeceğini  söylüyor.  Ama  sorunun  çözümü için  başka  da  yol  yok”  dedi. 

VVestrheim,  "Bu  konferansın  önemi çok  büyük,  çünkü  bu  tür  konferanslarda bütün  taraflar  bir  araya  geliyor  ve düşüncelerini  beyan  ediyorlar.  Özellikle PKK,  çünkü  PKK  şimdiye  kadar  gerçekleşen  tüm  konferansların  dışında  bırakılmıştır.  PKK  ve  Kürtlerin,  Özgürlük Hareketiyle  ile  ilgili  konferansların  gerçekleşmesini  çok  önemli  buluyoruz  ve bu  tip  konferansların  tekrarlanmasının gerektiğini"  dedi.  Kariane  VVestrheim sözlerine  şöyle  devam  etti;  “Kürt  sorununun  çözümü  konusunda  bu  tür  konferanslar  önemlidir.  Türk  hükümetinden yetkililerin  olmaması  büyük  bir  eksiklitir.  Her  ne  kadar  bazı  önemli  gazeteciler katılım  sağlamış  olsada  yine  de  Türk tarafından  bir  temsilcinin  olması  gerekirdi.  Bana  göre  Kürt  sorunu;  mücadele  sonucu  şu  an  ki  noktaya  gelmiştir; Kürt  Özgürlük  Hareketi  kendisine  engel teşkil  eden  bariyerleri  yıkacak  güçtedir. 
Bu  kadar  ciddi  gelişmelerden  ve  kazanımlardan  sonra  artık  geriye  dönmek mümkün  değildir.  Değişimler  olacaktır elbet,  ama  bu  şüphesiz  uzun  bir  süre içinde  ve  adım  adım  gerçekleşecektir. 
Türkiye  bu  konuda  emin  adımlar  atmalı ve  bu  konudaki  değişimleri  cesaretle yapmalıdır”  diye  konuştu. 

Kürt  sorununun  çözümü  için  yapıl¬ 


ması  gerekenlere  de  değinen  Kariane VVestrheim,  öncelikle  PKK'nin  Avrupa terör  örgütleri  listesinden  bir  an  önce çıkartılması  gerektiğinin  söyledi. 
VVestrheim,  “Kürt  halkının  güvenini kazanmak  ve  Kürt  sorunundaki  çözümü konusundaki  samimyetlerinin  sağlanması  için  müzakere  derhal  başlatılmalıdır”  dedi.  Kürt  halk  Önderi  Sayın  Öcalan’ın  önerdiği  Hakikatleri  Araştırma komisyonunun  oluşturulmasının  çok  iyi bir  fikir  olduğunu  söyleyen  VVestrheim, böyle  bir  komisyonun  oluşturulması  için uygun  bir  zaman  olduğunu  ve  bir  an önce  oluşturulması  gerektiğini  de  söyledi.  Geçmişte  yaşanan  karanlık  olayların 


aydınlatılması  için  böyle  bir  komisyonun zorunlu  olduğunu  ve  bu  komisyonun uluslararası  gündemde  de  yerini  alması gerektiğini  vurguladı.  Sayın  Öcalan'ın serbest  bırakılıp  barış  sürecine  kesinlikle  dahil  edilmesi  gerektiğini  söyleyen VVestrheim,  “Hakikatleri  Araştırma komisyonunun  oluşumu  içinde  öncelikle  liderlerin  serbest  bırakılması  gerekir,  eğer  bügünkü  ortamda  bu  imkansızsa,  o  zaman  Kürtlerin  yasal  partisi BDP  ile  sivil  toplum  örgütleri  ve  kadın örgütleri  ile  de  görüşülebilinir 

Kürt  sorununun  çözümü  konusunda dünyaca  bilinen  ve  bu  konuda  son  derece  uzman  kişilerle  ilişkilenmek  ve  Kürt sorunun  çözümü  için  uluslararası  gündeme  taşımak  için  Desmond  Tutu, Nelson  Mandela  gibi  şahsiyetlerle  ilişkilenebilinir  ve  deneyimlerinden  faydalanıla  bilinir.  Bana  göre  Kürt  sorunu  uluslararası  düzeyde  yeterince  tartışılmıyor. 
Filistin  sorunu  hala  gizli  ve  sesiz  tutuluyor.  Kürt  sorununu  bu  yüzden  uluslararası  gündemede  tartışılmalıdır”  dedi. 

Geçmişte  yaşananların  gün  yüzüne 


çıkarılması  için  Hakikatleri 
Araştırma  komisyonunun önemine  dikkat  çeken 
Kariane  VVestrheim,  “şu an  bulunduğumuz  noktada  olmamızı  BDP,  ondan önceki  DTP  gibi  partilere ve  aynı  zamanda  sivil  toplum  örgütlerine  borçluyuz. 
Bizler  sadece  burada  platformlar  oluşturuyoruz. 
Asıl  çalışmayı  onlar  yürüttüyor,  gerçek  anlamda sonuç  alıcı  ve  önemli çalışmalar  onların  yürüttüğü  çalışmalardır.”  diye belirtti. 

Kadının  bu  süreçteki rolünün  önemine  değinerek  şunları  ifade  etti; 
“sanırım  Türkiye’de demokratik  kadın  insiyatif çatısı  kurulmuştur.  Evet, sanırım  böyle  bir  çalışma, kısmen  başlatılmıştır.  Dediğim  gibi daha  kapsamlı  ele  alabilirler.  Bunu  çok önemli  buluyorum.  Böyle  bir  kadın  yapısının  oluşumuna  ihtiyaç  vardı  ve  ben destekliyorum.  Çünkü,  kadın  gücü  barış sürecine  katkısı  ile  beraber  teşvik  edici bir  role  de  sahiptir.  Bu  yapı  sadece  bir bölgenin  kadınlarıyla  sınırlı  tutulmamalıdır,  daha  kapsamlı  bir  şekilde  bütün Kürdistan’daki  (bölgedeki)  kadınları  da dahil  etmek  gerekiyor”dedi. 
Türkiye’deki  siyaseti  de  değerlendiren Kariane  VVestrheim,  Kürt  sorununun gündemleşmesinin  olumlu  olduğun  söyleyerek,  bunun  önümüzdeki  günlerde gelişebilecek  olan  siyasal  gelişmelerle de  bağlıntılı  olduğunu  ifade  etti.  “Barış sürecinin  ve  Türkiye’de  ki  siyasetin  gelişimi  için  öncelikle  Selahattin Demirtaş’ın  da  söylediği  gibi  Kürt  halkının  varlığını  kabul  etmek  ve  onun hakkını  tanımaktan  geçer.  Diğer  bütün demokratik  ülkelerde  olduğu  gibi  siyasi partilere  barış  için  biçilen  rolü  yerine getirme  fırsatı  verilmelidir,  aksi  taktirde elleri  bağlı  olacaktır  ve  barış  sürecinin de  gelişimi  engellenecektir”  dedi. 

Son  olarak,  Kürt  sorunun  çözümünde  Avrupa  Birliğin  rolününe  de  değinen VVesterheim,  Avrupa  Birliğinin,  Kürt sorununun  çözümü  konusunda  şimdiye kadar  somut  bir  adım  atmadığının  altını çizdi.  Ayrıca  Kürt  konferansında, Türkiye’nin  2010  yılı  ilerleme  raporunun da  okunduğunu  hatırlarak,  “Kürt  sorununun  çözümü  konusunda  Avrupa Birliğinin  yerine  getirmesi  gereken  bir çok  şey  var.  Bu  konuda  AB  Türkiye’ye gereken  baskıyı  yapmalıdır.  Avrupa Birliği  şu  ana  kadar  Kürt  sorunu  ile  ilgili somut  bir  adım  atmamıştır.  Dediğim gibi  Avrupa  Birliğine  düşen  bir  çok görev  var.  Çünkü  Kürt  sorunun  bu kadar  çözümsüz  bir  şekilde  bugüne kadar  gelmesinde  Avrupa  Birliğinin  rolü belirleyici  olmuştur.  Avrupa  bu  sorunun yaratıcılarındandır  ve  tam  da  bu  yüzden Kürt  sorununun  çözümünde  aktif  rol almak  zorundadır.  Sadece  bu  yüzden de  değil,  Avrupa  Birliğini  oluşturan temel  felesefe  olan  demokrasi  ve insan  hakları  konusunda  da  tutarlı  olabilmenin  gereği  Kürt  sorununun  barışçıl  çözümüne  katkı  sunmayı  gerektirmektedir”  dedi. 


Beycan  Karakoçan 


Kadına  dair 


dilek.kurt@live.nl 


Ölmesin  Çocuklar  Yeşersin  Umutlar 

Bu  ay  köşemde,  sayıları  her  geçen  gün  artan  çocuk  ölümlerini,  karanlık  odakların  açık  hedefi  haline  gelen  Kürt çocuklarını  yazacağım. 

Her  toplumu  tarihi,  kültürü  ve  diliyle  geleceğe  taşıyan çocuklardır.  Dolayısıyla  tüm  uluslar  çocuklarıyla  tarih  sahnesinde  yerini  almıştır.  Çocuklar  geleceğimizdir  sözü  de  kaynağını  bu  gerçeklikten  almaktadır.  O  zaman  tarihi  yazan  kalemi büyükler  tutsa  da  asıl  tarihi  yapanın  çocuklar  olduğu  gerçekliğinde  hemfikiriz  sanırım. 

Dünyanın  tüm  çocukları  bizim  nezdimizde  eşittir.  Ne  varki dünyamıza  renk  katan,  insanlığı  geleceğe  taşıyan,  güzelliğe ve  kutsallığa  sahip  olan  çocuklar  daha  doğmadan,  ana  karnındayken  farklı  ulus  ve  sınıflara  bölünür.  Böylece  her  çocuk mensubu  olduğu  devlet,  toplum  ve  aile  tarafından  eğitilir,  kollanıp  korunur,  büyütülerek  topluma  kazandırılır. 

ANCAK:  insanlık  tarihinin  kanıtladığı  bir  gerçeklik  var  ki  o da  savaşlarda  en  büyük  acıyı,  açlığı,  zulmü,  travmayı,  ve  de ölümü  yaşayanın  çocuklar  olduğu  gerçekliğidir.  Sömürülen halklar  başkaldırdığında  sömürgecinin  ilk  hedefi  çocuklar oluyor.  Çocuklar  toplumların  en  korumasız  en  masum  kesimini  oluştururlar.  Ne  tezattır  ki  her  ortamda  güçlü  olduklarını beyan  eden  devletler  savaş  hallerinde  direnen  toplumların en  korumasız  dolayısıyla  en  zayıf  tarafı  olan  çocuk  ve  kadınlara  saldırırlar.  Bugün  Kürt  çocuklarına  uygulanan  saldırı  gibi. 

ŞİMDİ:  Evet,  tüm  çocuklar  çiçektir.  Güzeldir,  umuttur ancak  Kürt  çocuklarının  bilinçli  hedef  seçilerek  öldürüldüğü de  birgerçektir.  Biz  çocuklar  arasında  ayrımcılık  yapmıyoruz. 
Çocukları  kimliklere  parselleyip,  öldüren  de  devlettir.  Devlet kabul  etmez  çocuk  katili  olmayı,  kabul  ederse  ne  olur?  O zaman  devletin  büyük  olduğu  tezi  çürümüş  olur. 

AMA:  Biz  Kürtler,  Türk  devletine  bağlı  çalışan  teşkilatların olduğunu  biliyoruz.  Türklerin  çocuklarını  yaşatmak  için  çok yönlü  planlar  yapıp  uyguladığını,  Kürtleri  ve  çocuklarını  ise gizli,  karanlık  birimler  eliyle  ölümü,  zulmü  reva  gördüğünü, bilmediğimiz  sanılmasın.  Devlete  bağlı  her  birim  kendisinden olanı  korur,  yaşatır.  Başta  Kürtler  olmak  üzere  ötekileştirdiği her  kesime  saldırır,  öldürür.  Bu  gerçeklik  yeni  değil  diyececeksiniz,  doğru,  yeni  değil.  Türkler  Orta-Asya’dan  geldikleri günden,  yani  bin  yıldır,  farklı  kimlik  ve  inançlara  saldırarak  o güzelim  coğrafyaya  yayıldılar.  Günümüzde  ise  Kürt  halkının verdiği  özgürlük  mücadelesi  karşısında  çıkmazı  yaşayan  devlet  Kürt  çocuklarını  hedef  seçti. 

BEYAZ  ÖLÜM  TUTMADI:  Kürt  halkınının  verdiği  özgürlük mücadelesiyle  bilinçlenen,  aydınlanan  her  Kürt  ailesi,  çocuğunu  kendi  ulusal  bilinciyle  büyütünce,  devletin  Kürtleri  asimde  etme  politikası  çürüdü.  Beyaz  ölüm  oyunu  bozulan  devlet,  Kürtlere  ve  çocuklarına  yönelik  topyekün  imhayı  devreye koydu.  Kendi  kimlik  bilinci  ve  inancıyla  yaşamak  isteyen  her Kürt  büyük  bedeller  ödedi.  Dağlar,  kadın,  erkek  genç  gerilla doldu.  Kürdistan’ın  hemen  her  karesine  şehit  kanı  aktı. 
Cezaevlerine  Kürtler  sığmaz  oldu.  Neredeyse  cezaevi  görmeyen  Kürt  kalmadı.  Başkan  APO  öncülüğünde  Kürtler,  devletin zorla  Türkleştirme,  beyaz  ölüm  çarkını  işlemez  duruma  getirdi  ve  böylece  öfkelenen  devlet  saldırganlaştı.  Saldırı  kapsamını  genişleterek  yediden,  yetmişe  tüm  Kürtleri  hedef  şeçti. 

ŞİMDİ  HEDEF  ÇOCUKLAR:  Yeni  değil  elbette,  kadın  ve çocukların  hedef  seçilerek  öldürülmesi  ancak  son  dönemde Kürt  çocuklarına  yönelik  çok  kapsamlı  saldırı  var.  Savaşın faturası  çocuklarımıza  çıkarıldı.  Önce  babaları  öldürüldü. 
Sonra  evleri  yakıldı.  Köylerinden  sürüldüler.  Aç  ve  açıkta  bırakıldılar.  Yetmedi  taş  attıkları  için  cezaevlerine  dolduruldular. 
Cezevine  sığmayan  çocuklarımızı  şimdi  de  öldürmeye  başladılar.  Hemen  her  gün  Kürt  çocuklarının  öldürüldüğü  haberi gelir  oldu.  Tüm  bu  ölümler  tesadüf  olamaz.  Kasıtlıca  hedef seçilip.  Öldürülüyor  çocuklarımız. 

ÇOCUKLARIMIZ  GELECEĞİMİZDİR,  GELECEK  UMUDU-MUZDUR:  Bu  şiarla  koruyalım  çocuklarımızı,  ki  yeşersin  umudumuz.  Son  yıllarda  öldürülen  Kürt  çocuk  sayısı  arttı.  Asker kurşunu,  bomba,  tankla  ezerek  öldürmeyle  yetinmeyip,  birde kaçırmaya  başladılar.  Dikkat  edin  genelde  yurtsever  olan  ailelerin  çocukları  öldürülüyor.  Hiç  bir  çocuk  ölmesin,  öldürülmesin  istiyoruz  ancak,  devletin  beyez  ölüm  yani  asimilasyon politikalarını  kabul  etmeyen,  karşı  çıkan  Kürtlerin  çocuklarının  hedef  seçildiğini  tesbit  etmek  gerek. 

KORUYALIM  ÇOCUKLARIMIZI:  Halk  olarak  seferberlik temelinde  çocuklarımızı  koruyalım.  Toplum  olarak,  ancak ulusal  bilinçle  eğiteceğimiz,  anadiliyle  büyütüp,  koruyacağımız  çocuklarımızla  varlığımızı  geleceğe  taşıyabiliriz.  Bu  bilinç le  tüm  gücümüzü  çocuklarımızı  yaşatmak  için  seferber  etmeliyiz.  Demokratik  özerkliğe  dayalı  oluşacak  tüm  sivil  örgütlenmeler  önce  Kürt  çocukları  için  önüne  hedef  koymalı.  Sivil savunma  birliklerimiz  önce  çocukları  devletin  hedefinden kurtarmalı,  korumalıdır.  Ölmesin  çocuklarımız  ki  yeşersin umutlarımız. 
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Erkekliği  Ölümsüz  Kılma  Ritüeli:  Recm 


RECM!  Bir  kelime  olarak  ağza alındığında  her  birimize  yaşattığı  duygu,  çağrışım  belki  de  farklıdır.  Kendisini  dini  bütün  bir müslüman  olarak  gören  bir müminin  gözünde  bu,  İslam’ın  gereği  olarak uygulanan  bir  kanundur.  Donuk,  binlerce  yıl önceden  belirlenmiş  bir  zihniyetin  kendisi için  her  şeyi  netleştirmiş  olmasının  keyfini sürerler  böylesi  müminler.  Ne  sorgulamaya, ne  recmin  ezdiği  bedenleri  hayal  edip  hissetmeye  çalışırlar.  Sadece  inançlarının  ve dinlerinin  emrettiği  bir  kuralın  donukluğun¬ da  yaşarlar.  Kimisi  için  dini  kuralların  dışına çıkanlara  ibreti  alem  için  verilmiş  bir  cezadır. 
Ve  böylesi  insanlar  da  ibret  almaya  hemen hazırdırlar.  Çünkü  korkaktırlar.  Böyle  bir cezanın  kendilerine  uygulanabilme  ihtimalini düşünmek  bile  istemezler.  Bir  gün  bir  anlık heveslerinin,  güçlü  bir  tutkunun  ya  da  bir gafletin  sonucu  olarak  yaşayacakları  bir deneyimle  recm  gelip  onları  bulduğunda şoktan  refleks  bile  veremezler.  Kimileri  için recm  bir  vahşettir.  Ne  rahman  ve  rahim  olan Allah  ne  de  mahlukların  en  şereflisi  olan insan,  insana  böyle  bir  vahşetin  uygulanmasına  izin  veremez,  vermemeli.  Vicdanen  red ederler,  acı  çekerler.  Ama  ellerinden  ne  geleceğini  sorgulamaya  yanaşmazlar.  Bir  kesim için  de  insanlık  ve  kadınlık  onuruna  sahip çıkmanın  bir  gereği  olarak  ve  hem  Allah katında  hem  kulların  nezdinde  adaletten, haktan  yana  olmanın  insana  yüklediği  bir sorumluluk  gereği  recm  karşısında  şiddetle mücadele  edilmesi  gereken  bir  vahşettir, insanlık  vicdanının  kanayan  yarasıdır. 

Recm  kelimesinin  çağrışımlarından  hangisini  yaşıyor  olursak  olalım  kendimize  ve insanlığımıza  saygının  gereği  bu  olguyu  akıl ve  duygu  gücüyle  anlamlandırmak,  kaynağı¬ na  gidip  bulmak  zorundayız.  Araştırmak zorundayız.  Nedir  recm?  Ne  zaman  nerede ve  niye  girdi  insanların  yaşamına?  Zaten yeterince  zor  olan  alın  yazısına  kader  diye kimlerin  eliyle,  hangi  amaçlarla,  nasıl  yazıldı? 
Bu  ceza  hangi  sistemin  hukuk  yasasında  yer aldı?  Ve  bu  hukuk  nasıl  bir  toplumsal  sistemin  bir  parçası  olarak  geliştirildi?  Kimin  içindi  ve  ne  içindi?  Binlerce  yıl  önceye  gittiğimizde  -ki  recmin  tarihi  bu  kadar  eskidir-  karşımıza  bir  kadın  ve  bir  erkeğin  recmedilmesi için  aynı  sebep  mi  çıkacak?  Ya  da  recmi uygulayanlara  rahatsızlık  veren  şey  gerçekten  de  dini  bir  yasanın  ihlali  mi  yoksa  çıplak çıkarlar  gerçeği  mi?  Kanayan  vicdanımızla ömür  boyu  yaşayamayız  değil  mi?  Öyleyse recme  karşı  durmanın  bir  gereği  olarak  bu sorularımızın  peşine  düşelim.  Anlamaya, anladıkça  anlatmaya  çalışalım  ki,  alnımıza sürülmüş  bu  lekeden  kurtulalım.  Recm Ortadoğu’nun  gerçek  yüzü  değildir,  olamaz, insanlığı  binlerce  yıldır  yarattıkları  ile  besleyen  Ortadoğu’nun  onca  güzellik,  iyilik  yaratmışken  bunlarla  değil  de  recm  gibi  vahşi  bir uygulamayla  anılması  her  şeyden  önce  kadın vicdanının  kabullenemeyeceği  bir  haksızlıktır.  Bu  nedenle  en  fazla  da  kadınlar  peşine düşmelidir:  Recm  nereden  çıktı,  alnımıza  eril hükmün  vahşi  kanunu  olarak  nasıl  yazıldı? 
Kaynağını  bilerek  ve  güncelde  bize  kader diye  yazılmak  istenen  vahşeti  tanıyarak  anlamalıyız. 

Hala  kadınların  büyük  çoğunluğu  ne kadar  büyük  bir  geçmişin  ve  başarıların  sahibi  olduğundan  bi  haber  yaşıyorlar.  Bu  nedenle  din,  siyaset,  özgürlük,  hukuk,  demokrasi adına  kendilerine  sunulanı,  geçmişte  kalan büyüklükleriyle  kıyaslama  aydınlanmasına ulaşamıyorlar.  Bu  nedenle  daha  somut  söylersek;  Ortadoğulu  bir  kadın  recmin  neden yaşamının  bir  noktasında  ya  da  bir  hatasında kendisine  alın  yazısı  olabilecek  kadar  yakın kılındığını  bilmeden  yaşamaya  devam  eder. 
Sorgulamadan,  ardında  müthiş  korkutulmuş onlarca  kadın  kuşağının  bulunduğunu  ve bunlardan  birisinin  de  kendisi  olduğunu derinden  hisseder.  Bu  korkutulmuş  kadın kuşaklarına  bir  sessizlik  halkası  olarak  eklenip  geleneği  kızına,  torununa  aktarmaya zorunlu  gönüllülükle  devam  eder. 


Ne  rahman  ve  rahim olan  Allah  ne  de  mahlukların  en  şereflisi  olan insan,  insana  böyle  bir vahşetin  uygulanmasına izin  veremez,  vermemeli.  Vicdanen  red  ederler, acı  çekerler.  Ama  ellerinden  ne  geleceğini  sorgulamaya  yanaşmazlar. 

Korkutulmuş  ve  büyük  acılarla  sindirilmiş kuşakların  ilk  halkası  nereye  kadar  uzanıyor? 
Sormak  zorunda  hissediyoruz  kendimizi. 
Acaba  nereden  başladı  bu  korkunç  gelenek ve  nasıl  kaderimiz  kılındı?  Tanrı  buyruğu  kılınan  bu  recm  cezası  hangi  Tanrı’nın  emri  olabilir  ki?  Tanrı  adil  olan,  rahman  ve  rahim olansa  böyle  acımasız  bir  cezayı  nasıl  kulları¬ na  verebilir? 

Yaşam  hakkı  kutsaldır  ve 

evrensel  bir  haktır. 

Recm  cezasının  kaynağını  araştırmak isterken,  belki  bazı  hassasiyetler  bizi  zorlar. 
Belki  dokunulması  tabu  sayılan  olgular  çıkar karşımıza  duvar  gibi.  Belki  tarihimizin  uzun bir  süredir  bize  karşıt  çizilmesinde  belirleyici  olan  korku  titretir  içimizi.  Belki  bazıları ‘bizim  için  kutsal  olana  dokunmayın’  diye haykırabilir.  Ama  ‘Allah’ın  verdiği  canı  ancak Allah  alır’  inancıysa  tüm  ayrılıklarımıza  rağmen  bizi  ortaklaştıracak  olan,  o  zaman kadınları  kurbanlık  koyun  gibi  kesen,  biçen, taşlayan  tüm  kanunlara  dokunabiliriz.  Yaşam hakkı  kutsaldır  ve  evrensel  bir  haktır. 
İnsanlık  uzun  ve  kanlı  bir  tarihin  ardından yeniden  başladığı  yere  dönecektir.  Yaşamın kutsallığına!  Ve  bu  kutsallığı  yaratan  ananın kutsal  ellerine  bakacaktır  yeniden;  doğmak için,  büyümek  için,  yaşamak  için,  sevmek  ve sevilmek  için.  O  zaman  insanı  doğuran  ve büyüten  kadınlığa  karşı  yürütülen  en  acımasız  uygulamalardan  olan  recmin  peşine düşerken  ne  korku,  ne  utanç,  ne  tabular  bizi korkutmamalı. 

Amacımız  recm  gibi  bir  laneti  salt  bir dine,  bir  kültüre  ya  da  bir  halka  yüklemek değil.  Kadınların  yaşamda  merkezi  role  sahip olduğu  toplumsal  sistemlerin  zayıflatılması, çözülüşe  uğratılması,  yenilmesi  ve  giderek silikleştirilip  yok  olmayla  karşı  karşıya  bırakılması  elbette  ki  çook  uzun  bir  süreçte gelişti.  Kadınlar  bunun  karşısında  her  zaman bir  biçimde  direnmekten  vazgeçmediler. 
Kendilerine  rağmen  yaratılan,  kurulan  yeni bir  toplumsal  sistemin  kendilerine  biçtiği toplumsal  statünün  kölesi  haline  getirildiler. 
Hatta  sadece  kölesi  değil  bin  bir  biçimde kurbanı  olmaya  başladılar.  Recm  bunun  en vahşi  yüzü  olarak  nasıl  gelişti?  Nasıl  dinler adına  kutsallaştırıldı  ve  insanlara  benimsetil¬ di?  Bu  da  öyle  hemen  gelişen  bir  durum olmadı.  Bunun  öyküsünü  bilmeden  hala  bazı sistemlerin  bu  cezayı  uygulamakta  neden  bu kadar  ısrarcı  olduklarını  anlamamız  da  zor olacaktır. 

Tarihin  başlangıcına,  günümüzden  geriye doğru  gidelim  ve  bu  alın  yazısı  kılınan  lanetin nereden  ve  nasıl  kaynaklandığını  bulalım. 
Ama  unutmayalım  ki,  tüm  kutsallar  gibi lanetlerin  de  kaynağı  toplumsallıkta  aranmalıdır.  Toplumsal  bir  yaşam  olmadan  bir  iki insanın  kendi  başına  bunu  yaratmasının mümkün  olmadığını  aklı  selim  herkes  bilir. 


Toplumsal  tarih  içinde  bu  lanetin  nasıl  yaratıldığına  anlam  vermeye  çalışırsak  daha objektif  verilere  ulaşabiliriz. 

Babil’in  kurucusu  Agadeli 

Sargon’un  İktidar  Kaynağı 

Kadınların  tarihi  açısından  M.Ö.  2000  ile M. S.  2000  yılları  arasındaki  süreç,  kadın aleyhine  erkek  lehine  siyasal  iktidarın  geliştiği  bir  süreçtir.  Kadınlar  üzerindeki  sömürü bu  uzun  tarih  içerisinde  zor  ve  hileyle  sürekli,  değişik  araçlarla  geliştirildi.  Bunun  konumuzla  bağlantılı  yönlerini  tarihi  akış  içerisinde  belli  örneklerle  de  gösterebiliriz.  Recmin kaynaklarını  toplumun  sosyal,  siyasal,  ekonomik,  dinsel  yaşamından  kopuk  çözümlememiz  mümkün  değil.  Bu  nedenle  kadınların ana  tanrıça  dini  hakimken  toplumsal  statülerinin  ne  olduğuyla  bu  inancın  yerini  eril  ve tekil  tanrı  aldığındaki  toplumsal  statülerinin ne  olduğunu  bir  kaç  yönden  kıyaslayarak yaşanan  sömürünün  nasıl  geliştiğini  somutlaştırabiliriz.  Nihayetinde  recm,  kadın  karşısında  geliştirilen  sömürünün  daha  özgün  bir biçimi.  Bedenin  sömürülmesi,  korku  yaratarak  kadın  ruhunun  ve  duygularının  sömürülmesi  ve  ele  geçirilmesi  diyebileceğimiz  recm kadına  karşı  binlerce  yıldır  yürütülen  genel sömürüyü  devam  ettirmenin  bir  aracı  aynı zamanda.  Bu  nedenle  kadın  üzerindeki  bu sömürünün  geliştirilme  tarihini  ana  hatlarıy- la  bilmeden  recmin  kaynaklarına  uzananlayız.  M.Ö.  2000lerden  önce  de  erkek  hakimiyeti  kadın  gücünü  sınırlandırarak  gelişmeye çalışıyordu.  Ama  gelenekler,  dini  inançlar  ve toplumsal  ahlak  kadın  eksenli  olmaya  devam ettiği  için  eril  hakimiyet  katı  bir  kurumlaşmayla  kadını  silmemişti  henüz.  Babil’in  kurucusu  Agadeli  Sargon  (MÖ  2800)  anasının bakire  ve  yüce  bir  rahibe  olduğunu,  babasının  belli  olmadığını  ve  İştar’ın  onu  sevmeye başladığını  söyleyerek  yıllarca  krallık  ettim dediğine  göre  kadının  statüsü  o  kadar  gerilememiş.  Yani  iktidardaki  erkek  hala  anasının,  sevgilisinin  gücüyle  hüküm  sürmekle övünebiliyor.  Babasının  belli  olmamasını sorun  yapmıyor.  Demek  ki  hala  toplumda ana  yanlı  soyun  ağırlığı  var.  Kadın  tümden silinmemiş  ve  zayıflamamış. 

Hammurabi  yasasından  bir-kaç  asır  önce (yani  M.Ö  2300  Urukagina  reformları  olarak bilinen  yasalar)  bilinen  yasa  örnekleri  arasında  en  eskisi  olan  Lagaş  kralı  Urukagina döneminde  yazılmış  yasalarda  şunlar  yazılıdır:  “Eskiden  kadınlar  iki  koca  alırlardı,  ama bugünün  kadınları  böyle  yaparlarsa  taşa (yazılı  taşlara)  tutulur.”  Burada  atılan  taşlar yazılı  tabletlerdir  ve  büyük  bir  ihtimalle ölümle  sonuçlanması  hedeflenmeyen  daha çok  sosyolojik-pskolojik  yönü  ağır  basan  bir cezalandırma  yöntemidir.  Çünkü  Tanrıça inancının  ve  kültürünün  giderek  güç  kaybettiği  İ.Ö.  2000  yıllarında  yazılan  Sümer Eshnunna  yasası,  yasa  dışı  cinsel  ilişkilere 


verilen  bir  cezadan  bahsetmiyor.  Evlilik  izni¬ nin  hem  anadan  hem  babadan  alınmasını zorunlu  kılıyor.  Bundan  300  yıl  önce  ve  kadının  pozisyonu  dahagüçlüyken  kadınlara  verilen  ve  ölümle  sonuçlandırılacak  bir  cezanın kanunlarda  yer  almış  olması  fazla  mümkün görünmüyor.  Ama  İ.O  2000  yılları  ve  sonrasındaki  Hamurabi  kanunlarında  zinaya  verilen  somut  bir  ceza  var:  Madde-129:  Bir  adamın  karısı  başka  bir  adam  ile  basılırsa  (suçüstü  halinde)  her  ikisi  de  bağlanır  ve  suya atılır;  ancak,  koca  karısını,  kral  da  kölelerini affedebilir. 

İ.Ö  2000  yılları  ve  sonrasındaki  Hamurabi yasalarını  esas  alarak  yorum  yapan  (W. 
Bocavven)  “Babil’de  kadınlara  bağışlanan özgürlük,  kendi  mallarına  sahip  çıkıp  yönetmelerine  izin  veriyordu;  bu  özellikle,  geniş ölçüde  alım  satımla  uğraşan  tapınaktaki tören  yürütücüsü  kadın  görevliler  için  geçerli  bir  durumdu.  Bu  eski  Babil  uygarlığının  en ilginç  ve  kendine  özgü  niteliklerinden  biri  de, kadınların  bulunduğu  yüksek  konumdu. 
Burada  ana  ‘evin  tanrıçası’  anlamına  gelen bir  imle  simgelenirdi.  Anaya  karşı  işlenen bütün  suçların,  anaya  karşı  gelip  onu  tanımayışın  cezası,  topluluktan  sürülmekti.  Bu olgu,  insanların  bir  zamanlar  ana-erkil  soy yasasına  sahip  olduğunun  açık  kanıtıdır” değerlendirmesinde  bulunuyor.  Hamurabi zamanında  kadınlar  boşanma  isteyebiliyordu.  Babil  yasasında  eğer  kadın  kocasının evlilik  öncesi  borçlarından  sorumlu  tutulmak istenmiyorsa,  kocasına  bunu  kabul  ettiğine ilişkin  bir  belge  alması  gerektiğini  bildiriyordu.  Bunlar  kadınların  para  ve  iş  ilişkilerine girdiklerinin  ve  bir  zamanlar  ailenin  ekonomik  sorumluluğunu  üstlendiklerinin  işaretleridir. 

İ.  Ö.  önce  yaklaşık  2000  yıllarında (Sümer’deki)  Eshnunna  yasalarına  göre birinci  karısı  çocuk  doğurduktan  sonra  ikinci bir  eş  alan  erkek  malsız  mülksüz  evden  atılırdı.  Eshnunna  da  bir  kadın  kocası  savaştayken  başka  bir  erkekten  çocuk  doğurursa adamdan  kadını  hala  karısı  sayması  beklenirdi.  Yasadışı  cinsel  ilişkilere  verilen  bir cezadan  söz  edilmiyordu.  Bir  erkek  bir  kadının  ırzına  geçerse,  öldürülürdü.  Hammurabi yasalarında  da  aynı  ceza  veriliyordu.  Asur yasalarında  (İ.Ö.  1450-1250)  bir  erkek  bir kadının  ırzına  geçerse  kadının  babasının  ya da  kocasının,  ırza  geçen  adamın  karısının  ya da  kızının  ırzına  geçmesi,  ya  da  kızını  onunla evlendirmesi  gerektiği  yazılıdır.  Hammurabi yasalarına  göre,  bir  kadın  başka  bir  erkekle cinsel  ilişkiye  girerse,  kendisinden  beklenen tapınağa  gidip  ant  içmesi  sonra  da  evine  ve kocasına  dönmesiydi.  Asur  ve  İbrani  yasalarıysa  kocaya  kadınla  sevgilisini  öldürme hakkı  veriyordu. 

-Devam  edecek- 


Pelşin  Tolhıldan 


o 


Gençler  Demokratik  Özerklik 
Hakkında  Ne  Düşünüyor? 


Demokratik  Özerklik  önemli  bir tartışma  gündemi,  Avrupa’da yaşayan  Kürdistanlılar  da konuyu  her  açıdan  tartışıyor. 
Avrupa’da  yaşayan  gençlerin konu  hakkında  düşünceleri  de  oldukça çarpıcı. 

Demokratik  özerklik  nedir? 

Havin  Arslan:  Demokratik  özerklik; bir  toplumun  kendi  kültürel  ve  siyasal haklarını  tamamen  demokratik  koşullarda,  bulunduğu  ülke  sınırları  içinde  yaşaması  ve  de  yaşatmasını  ifade  etmektedir.  insan  Hakları  beyannamesi  ve  çağdaş  toplumlar  hukuku  ölçüt  alındığında 


bir  ülke  içerisindeki  farklı  dil  ve  etnik değerlere  sahip  toplulukların  kendi  kültürel,  sosyal  ve  de  siyasal  değerlerini yaşatması  ve  bunu  anayasal  güvence altına  alması  öngörülmüştür. 

Yeryüzünde  ki  ülkesiz,  dört  parçaya bölünmüş,  özgür  bir  ülkeye  sahip  olmayan  en  kalabalık  topluluk  olarak  Kürtler açısından  demokratik  özerkliğin  neyi ifade  ettiği  iyi  anlaşılmak  durumundadır.  Belki  de  Avrupa  kıtasını  diğer  yeryüzünde  ki  kara  parçalarına  oranla  daha “demokratik”  haklara  sahip  bir  kıta  olarak  gördüğümüzden  burdan  yola  çıkarak  örnek  vermek  gerekirse,  Avrupada ki  ülkelerin  çoğu  nüfus  bakımından sadece  Türkiye  sınırları  içinde  kalmış Kürt  nüfusundan  bile  çok  az  nüfusa sahiptir.  Örneğin  Türkiye  sınırları  içerisinde  ki  Kürt  Nüfusu  20  milyonu  aşmasına  karşın,  Lüksemburg  nüfusu 502.066  dir  (Ocak  2010  Nüfus  verilerine  göre).  Mesela  İsviçre  nüfusu 7.507.000  dır.  Belçika  Nüfusu  10,8  milyon  kadardır.  Genel  olarak  bakılığında  4 
parçaya  bölünmüş  Kürt  Nüfusunun  40 
milyonun  üzerinde  olduğu  tahmin  edilmektedir.  Bu  veriler  göz  önünde  bulundurulduğunda  söz  konusu  Kürtler  ya  da Kürdistan  olduğunda  demokratik  hakların  ne  derece  çağdaş  hukuk  ilkeleriyle çeliştiği  gözardı  edilemez  bir  gerçektir. 
Ayrıca  diğer  taraftan  bu  ülkelerin  farklı etnik  yapıya  sahip  topluluklardan  oluştukları  ve  farklı  etnisiteye  sahip  bu  toplulukların  kültürel  hak  ve  özgürlüklerin anayasal  güvence  altına  alındığı  görülmektedir.  Örneğin  İsviçre,  Avrupa’nın bazı  önemli  kültürlerinin  kavşak  yerinde yer  alır.  Bu  kültürler  ülkenin  dillerini  ve kültürü  önemli  ölçüde  etkilemiştir. 
İsviçre’nin  dört  resmî  dili  vardır:  Kuzey ve  Orta  İsviçre’de  Almanca(64%);  batı¬ da  Fransızca  (20.4%);  güneyde İtalyanca  (6.5%);  ve  güneydoğuda Graubünden  kantonunda  küçük  bir azınlık  tarafından  konuşulan  Romanş (1%).  Federal  hükümet  dört  resmî  dili de  kullanmak  zorundadır.  Federal Meclis’te  bu  dört  dilde  tercüme  yapılmaktadır.  Bütün  bunlar  da  gösteriyor farklı  dil  ve  Kültürler  bir  ülkenin  zenginliğini  göstermekte  bunların  da  bir  uyum içinde  yaşayıp  yaşatılabileceği  görülmektedir. 

Demokratik  haklara  sahip  olamamış,  tam  bağımsızlığını  sağlayamamış, kadın  özgürlüğünün  gerçekleştirilemediği  bir  Ulus  devlet  yapısı  Kürt  toplumu için  bir  çözümü  ifade  etmemektedir. 
Eğer  Kürtler  bulundukları  ülke  içerisinde  tabandan  tavana  doğru  kendi  örgüt¬ 


lemelerini  gerçekleştirip,  devletin  yapısının  değişmesini  beklemeden,  gerekli örgütsel  yapılarını  kurabilirlerse  oluşan bu  öz  güç  hem  bulundukları  ülkenin demokratikleştirilmesine  katalizatör etki  yapar  hem  de  bu  dört  parça Ortadoğunun  özgürleştirilmesine  ön ayak  olur. 

Demokratik  Özerklikle  birlikte  Kürt dili,  kültürü,  sosyal  yaşantısı  ve  en önemlisi  de  dilin  geliştirilmesi  ve  yaşatılması  için  dil  eğitiminin  de  anayasal güvenceye  alınması  sağlanacaktır. 
Globalleşen  dünyada  kendi  kültürel değerlerini  anayasal  güvenceye  almış bir  halk  için  özgürlük  ayağı  eksik  ulus 


devlet  yapısının  cazip  gelemiyeceğini belirtmek  gerekir. 

Demokratik  özerklik  kapsamında kadınlar  nasıl  örgütlenebilir? 

Kürt  ulusal  mücadelesinin  ta  başından  beri  üzerinde  durduğu  ve  özgürlük hareketinin  temel  yapısını  oluşturan kadın  özgürlüğünün  kendisini  demokratik  özerklik  içerisinde  de  ifade  etmesi kaçınılmaz  bir  gerçekliktir.  Eğer  bizler toplumun  özgürleştirilmesinden  ve ülkenin  demokratikleştiril  meşinden bahsediyorsak  kadınların  hem  anne  olarak  çocuklar  üzerinde  hemde  eş  olarak erkek  birey  üzerindeki  olumlu  etkileri¬ nin  toplumu  daha  hızlı  özgürleştireceği gerçeğini  görmek  durumundayız.  Öte yandan  sözkonusu  Kürt  toplumu  olunca feodal  yapının  toplum  üzerinde  aşırı etkisi  olduğu  gözardı  edilmemeli,  kadınlar  gerçekleştirecekleri  örgütlenmelerini  erkek  bireyin  de  düşünsel  olarak özgürleştirilmesi  için  çalışma  içinde olmalı  ve  demokratik  özerkliğin  her noktada  başarılı  olması  için  aktif  rol almalıdır.  Örneğin  kadınlar  gerçekleştirecekleri  gerek  yerel  kadın  çalışmaları gerekse  bulundukları  yönetim  mekanizmaları  içerisinde  dilin,  kültürün,  sosyal hakların  sağlanması  için  aktif  mücadelelerinde  öncülük  rolleri  önemli  olmaktadır. 

Demokratik  özerklik  Avrupa’da  nasıl örgütlenebilir? 

Her  ne  kadar  Kürtler  Avrupa’da  göçmen  statüsünde  olsalarda,  Kürtlerin Avrupa’da  ki  nüfusu  azımsanmayacak biçimdedir.  Üstelik  demokratik  özerkliğin  başarılı  bir  şekilde  gerçekleştirilmesi  için  her  alanda  ciddi  çalışmaların yürütülmesi  gerekmekte  ve  Kürtler bulundukları  bütün  alanlarda  kendisini bu  çalışmaya  katmalıdırlar.  Avrupa’da yaşayan  Kürtler  kendi  meclislerini  oluşturmalı  toplumsal  sorunlarını  bu  meclis¬ te  çözmeye  çalışmalıdır.  Böylelikle  her noktada  bir  vücudun  tüm  hücreleri  gibi iyi  çalışılmalı  ve  her  taraftan  demokratik  özerkliğin  hak  ve  özgürlükleri  kalıcılaştırılması  için  çaba  sarfedilmelidir. 

Nurullah  Demirkapu:  Toplumların kendine  ilişkin  kararlar  alması,  kendini kendince  ifade  etmesidir.  Toplumların kendi  içerisinde  gerekli  bulduğu  ihtiyaçlarına  göre  sorunlarını  kendi  iradesi  ile çözüme  kavuşturmasıdır. 

Özerklik  modeli  Osmanlı  imparatorluğu  döneminde  de  Kürt  halkına  karşı kulandığı  bir  modeldir.  OsmanlIların 


başta  vergi  sistemi  ve  askerlik  yasası olmak  üzere  yasaların  dışında  kalarak Kürt  halkı  yıllarca  özerklik  sisteminin içinde  yaşamıştır.  OsmanlIların  Kürt  halkına  askerlik  ve  vergi  yasalarını  dayattığı  noktada  isyanlar  başlamıştır. 

Önderliğimizin  bize  sunduğu  demokratik  özerklik  modelini  hayatımıza uygulamak  kimlik  mücadelemizde önemlidir.  Geçtiğimiz  dönemde  Türkiye de  gerçekleşen  referandum  ve  okuların boykot  edilmesini  özerklik  modeline geçiş  için  bir  başlangıç  olarak  görebiliriz.  AKP  hükümetinin  imha  ve  tasfiye politikasına  karşı  özerklik  modeli  bizim için  çok  önemli  olduğunu  görüyoruz  . 
Çünkü  bu  politikalara  karşı  bilinçli  ve  bu oyunlara  karşı  direnen  ve  kendi  kendini  yönetmek  isteyen  birikimli  ve  bilgili Kürt  halkı  var. 

Demokratik  Özerklik  modeli  içerisinde  gençlerin  örgütlenmesi  nasıl olmalıdır? 

Şüphesiz  özerklik  modelinde  Kürt gençliğinin  rolü  büyüktür.  Gençler özerklik  modeli  konusunda  eğitimler almalı  yoğunlaşmalı  ve  bunu  halka  taşırmada  öncülük  görevleri  üstlenmelidir. 
Özerklik  modeli  gençler  için  de  bir  fırsattır.  Gençler  kendilerini  toplum  içinde daha  iyi  bir  şekilde  ifade  etme  şansına sahip  olacaktır.  Gençler  özerklik  örgütlenmesinde  kendini  donatarak  girişken bir  şekilde  çalışmalarda  yer  alması gereklidir.  Gençliğin  komünal  demokratik  yaşam  sistemine  dayanarak  demokratik  örgütlenmesini  yaratmayı  amaçlar. 
Gençlik  konfederal  sistemin  öncü  gücü olma  rolünü  oynamalıdır.  Örgütlemesin¬ de  meclis  modelini  esas  almalıdır  ve  bu temelde  hareket  etmelidir  diye  düşünüyorum.  Biz  Kürt  gençliği  olarak  özerklik örgütlemesi  içerisinde  her  alanda  tüm halka  ulaşıp  özerklik  modelini  taşırmak ve  halk  örgütlenmesini  sağlamalıyız. 
Gençliğin  özerklik  modelini  Avrupa’da da  okullara  taşıyarak  geniş  çaplı  bir  kitleye  ulaşmayı  sağlayabilirler. 

Çağdaş  Yalçın:  Demokratik  Özerklik projesi  Kürtlerin  kendi  iradeleriyle  yaşama  iradesini  beyan  eden  bir  projedir. 
Türkiye’de  Kürt  sorunu  olarak  ifade  edilen  sorunun  ki  ben  Kürt  sorunu  değil  de Türkiye’nin  en  temel  sorunu  olarak görüyorum.  Çünkü;  Kürtlerin  talepleri¬ nin  yerinde  (insan  hakları  ve  hukuku çerçevesinde)  talepler  olduğu  bariz  bir şekilde  ortadadır.  Dolayısıyla  Kürtlerin bu  konu  çerçevesinde  her  zaman çözüm  önerileri  olmuştur.  Türkiye’nin bu  sorunun  çözümü  konusunda  ortaya koyduğu  “çözüm”  önerileri  hep  bildik tek  merkeziyetçiliğe  dayalı  “çözümler” olmuştur.  Yani  Kürtler  artık  devletten gelen  “çözüm”  önerilerini  beklemeyecekler,  çözümlerini  kendileri  hayata geçireceklerdir. 

Bu  proje  ile:  Farklılıkların  kendilerini daha  iyi  ve  özgür  ifade  ettikleri,  herhangi  bir  dilin,  kültürün  baskısı  altında  kalmadan,  demokrasinin  gerçek  anlamıyla kullanıldığı  yani  söylemde  kalmadığı, toplum  bilincinin  esas  alındığı,  yerel yönetimlerin  güçlendirildiği,  köy,  sokak komünlerinden  başlayarak  mahalle, kent  ve  bölge  meclislerine  kadar  örgütlülüğü  esas  alan,  demokratik  komünal değerlerin  açığa  çıkarılması,  demokratik,  ekolojik,  ekonomik,  cinsiyet  özgürlükçü  bir  yaşamın,  toplumun  ve  sistemin  geliştirilmesi,  sömürgeciliğin  ideolojik,  sosyal,  kültürel,  ekonomik  alanlarda  geriletilmesi,  daha  az  devlet  daha çok  toplum,  demokrasi  ve  özgürlük değerlerini  kurumsallaştırılması  ve yaşamda  hakim  kılınması  projesidir. 

Avrupalılığın  getirdiği  yada  dayattığı bireycilik  yani  benlik  hissinden  kurtularak  komünal  yaşamın  esaslarını  benimsemelidir.  Avrupadaki  yaşam  koşulları¬ nın  belirlediği  çerçevede  kendini,  kim olduğunu  ve  nerden  geldiğini  unutmadan  herkesin  Kürt  halkının  özgürlüğü için  elinden  geleni  yapması  gerekir. 
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Nereye  GitsekAcaba? 

Bir  insan  yurdunu  niye  terk  eder?  Şimdi  sokağa  çıkıp gördüğümüz  her  yabancıya  bu  soruyu  sorsak,  ne  derler?  Elbette  geldiği  kıtaya  göre  cevaplar  farklı  olur. 
Afrika  gibi  hem  açlığın  pençesinde  yaşam  mücadelesi  veren, hem  de  politik  sorunların  ağır  olduğu  bir  kıtadan  bakınca, Avrupa’nın  ‘demokrasisi’,  geniş  sosyal  imkanları’,  ‘özgür yaşamı’,  insanı  öyle  bir  cezbeder  ki,  boğulacağını  bilsen  de hemen  ilk  gemiye  atlayıp,  Avrupa’nın  yolunu  tutarsın.  Bu sadece  Afrika  kıtası  için  mi  geçerli?  Hayır.  Dünyanın  hemen her  yerinden  Avrupa’ya  yoğun  birgöç  varve  bu  göç  dalgasına karşı  Avrupa,  her  geçen  gün  setlerini  yükseltiyor.  Göçe  karşı, göç  setleri  oluşturan  Avrupa  ülkelerinin,  mültecilere  karşı politikası  da  sertleşiyor.  Sertleşen  politikalar,  daraltılan demokratik  haklar,  kısıtlanan  sosyal  imkanlar  tam  bir  sorunlar  yumağına  dönüşmüş  durumda.  Mültecilerin  günlük  karşılaştığı  sorunlar  ise  her  gün  düştükçe  biraz  daha  yükselen  çığ gibi...  Göç,  mültecilik  gibi  sorunların  Avrupa  ülkelerinde  bu kadar  yoğun  olmasanın  tek  nedeni  yine  Avrupa  ülkelerinin kendisidir.  Avrupa  ülkelerinin  zamanında  dünya  üzerinde uyguladığı  pragmatik-  ekonomik  politikalar,  toplumlar  ve  bölgeler  üzerinde  yürüttüğü  “böl,  parçala,  yönet”  siyaseti,  kolonileştirme  vb.  sayısız  çıkar  politikası,  Avrupa’nın  şimdiki  toplumsal  sorunlarının  temel  nedenidir. 

insan  yurdunu  niye  terk  eder,  sevmediğinden  mi?  Elbette  ki hayır.  Hayalperest,  maceracı  küçük  bir  topluluğu  dışında tutursak,  bir  insanın  yurdunu  terk  etmesinin  bir,  iki  en  fazla  üç nedeni  olabilir:  ilki,  ülkesinde  yaşanan  savaş  ve  politik  sorunlardan  dolayı  can  güvenliğinin  olmaması,  düşünce  mahkumu olması,  özgür  siyaset  yapamaması,  ve  artık  ülkesinde  yaşayamacak  duruma  gelmesi,  İkincisi,  ciddi  ekonomik  sıkıntılardır. 
Bu  iki  temel  nedenden  dolayı  Avrupa’ya  gelip  sığınma  talebin¬ 
de  bulunmuş  ve  oturum  almış  sayısız  mülteci  var.  Tabi  11, 12 
yıl  boyunca  Avrupa’da  kalıpta  hala  oturum  hakkı  alamayan, ayakta  kalabilmek  için  psikolojik  mücadele  veren  ilticacılar halen  sırasını  beklemektedir.  Fakat  değinmek  istediğimiz konu  daha  çok  1951  konvansiyonuyla  politik  iltica  hakkı kazanmış  Kürtlerin,  Avrupa’da  yaşadığı  siyasi  sorunlardır.  Bir insan  siyasi  ilticada  bulunmuştur,  ilticası  kabul  edilmiştir. 
Siyasi  ilticası  kabul  edilmiş  bir  insana  “sen,  siyaset  yapamazsın”  denilebilir  mi?  AB’nin  hangi  yasalarında  “bir  derneğe  üye olamazsın,  şu  örgüt  veya  haraketin  düşüncesini  benimseyemezsin,  şu  kuruluşa  destek  sunamazsın,  halkının  yaşadığı sorunları  dillendiremezsin”  gibi  bir  kanun  var?  Bildiğim  kadarıylayok.  Amayıllardır,  bin  birbahaneyle  Almanya’nın,  Kürtlere karşı  uyguladığı  politikalar,  baskılar,  tutuklamalar  Kürtleri, kendi  kimliklerinden  uzaklaştırma,  kökenlerinden  arındırma, bu  da  olmazsa,  o  zaman  sindirme,  sindirebildiği  kadar  Kürtleri köşelerine  çektirip,  ölümünü  bekleyen  kelebeklere  çevirme politikası  insanları  canından  bezdirmiştir.  Ezidi  dinine  mensup  Kürtlere  yönelik  geliştirilen  politikalar  ortada. 

Almanya’nın  dışişleri  bakanının  söylediği  “Türkiye’ye  gittim, işkence  yoktur”  sözünden  sonra  binlerce  Kürde  çıkış  verilmesi  insana,  Hitlerin,  Yahudi  halkına  yaptıklarını  anımsadıyor.  O da  tek  bir  eksikle;  gaz  odaları  yok.  Hele  Fransa  hükümetinin sivil,  savunmasız,  Kürtlerin  üzerine  sürdüğü  özel  harekat  timlerinin  yaptığı  gövde  gösterileri  bırakın  Kürtleri,  Fransız  halkını bile  ürkütmüştür,  insanları  tutuklama  biçiminden,  yargı  sürecine  kadar  herşey  hatta  nefes  almak  bile  bir  işkenceye  çevrilmiştir.  Mahkemeye  çıkabilmek  ise  sonu  gelmeyen  bir  yolculuktur.  Savunma  yapabilmek  için  mahkemeyi  beklemek  gerekir.  O  da  olacak  mı,  tam  bir  muamma.  Bunun  içinde  en  az  2-3 yıl  beklemek  gerekiyor.  Neden?  Çünkü,  bu  ülkeler,  Kürtlere “anti-terör  yasasfyla  yöneliyor.  Tabi  merak  ediyoruz;  şimdiye kadar  bu  ülkelerin,  Kürtlere  yönelik  geliştirdiği  bu  kadar  operasyonda  kaç  tane  silah  yakalanmıştır?  Kaç  Kürdün  evinde bomba  ele  geçirilmiştir?  Emin  olun,  böyle  bir  şey  olsaydı  şimdiye  kadar  çarşaf  çarşaf  gazetelerde  haberi  çıkar,  tüm  dünyaya  televizyonlardan  naklen  yayın  yapılırdı.  Şimdi  diyeceksiniz “burası  Türkiye  mi?”.  Eee,  Alman  bakan  “Ben  gittim,  gördüm, Türkiye’de  işkence  yoktur”  diye  biliyor.  Sanki  AKP’nin  dışişleri bakanıdır.  Fransa,  Türkiye’nin  kolluk  kuvvetleri  gibi  hareket ediyor.  Bu  sorunlardan  dolayı  kendi  ülkesini  terk  etmek  zorunda  kalmış  Kürtler  şimdi  ne  yapsın?  Bir  halk  bu  kadar  kıskaca alınır  mı?  Kürtler  konusunda  Avrupa  ülkelerinin  tutumu  açıkçası  çok  düşündürücüdür.  “Nereye  gitsek  acaba”  demekten kendimizi  alamıyoruz.  Geçmişte  Kürtleri,  kirli  oyunların  kurbanı  yapan  AB,  şimdi  de  aynı  politikayı  güderse  kendi  değerlerinden  çok  şey  kaybeder,  bana  göre  çok  şey  kaybetmiştir  de. 
Daha  şimdiden  koca  bir  delik  açılmış  demokrasisinde.  Zaten özgürlük  diye  bir  şey  yok.  işleyen  tek  şey  sistemdir.  Sistem  içerisinde  herkes  özgürdür,  herkese  demokrasi  vardır.  Sistemin dışında  ise  herkes  barbardır,  herkes  teröristir...  Avrupa demokrasisinde  gelinen  nokta  budur  ne  yazık  ki. 
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Zekanın  analitik  ve  duygusal  boyutları  iç  içe kazanması,  kendilik  olarak  insana  özgü  büyük  bir  erdemdir.  Fakat daha  da  önemli  olan  hangi  amaçla kullanılacağıdır.  Toplum  daha  ilk  aşamalarda  bu  ikilemi  fark  etmiştir. 
Verdiği  yanıt  temel  örgütlenme  ilkesi  olarak  AHLAKI  esas  almadır. 
Toplumsal  ahlak  olmadan  analitik zekayla  baş  edilemez.  Örneğin  kızgınlık  hissine  kapılan  bir  birey  analitik  zekasını  çalıştırarak  istemediği,  karşı  olduğu  her  canlıyı,  insan topluluğunu  imha  edebilir.  İşte  bu tehlikeye  karşı  toplum  ahlakı  olmazsa  olmaz  bir  toplum  ilkesi  haline  getirerek  baş  etmek  istemiştir. 
Her  topluluk  üyesini  müthiş  ahlaklı  yetiştirmeyi  ilk  görev  bellemiştir. 
Ahlaktaki  temel  ikili  olan  “iyi”  ve “kötü”  bu  analitik  zekanın  işleviyle ilgilidir.  Faydalı  çalışırsa  iyilik  ahlakı  tarafından  ödüllendirilir.  Zararlı olmaya  çalışırsa  kötülük  ahlakı  olarak  mahkum  edilir.  Daha  doğrusu kötülük  her  ahlakta  olmaması  gereken  şey  olarak  bastırılır,  cezalandırılır.  Ta  ki  iyilik  ahlakı  başat  hale gelene  kadar.  Fakat  toplumun  bu hal  çaresi  mutlak  bir  önleyici  güce bir  türlü  erişemez.  Toplumsal  yarıklarda  her  zaman  kurnazlar,  tuzak  ve  komplo  peşinde  koşanlar  olacaktır.  Kaldı  ki  bunda  temelde  rol oynayan  çok  eski  bir  kültür  de  vardır,  AVCILIK.  Avcılık  kültürünün  ilkesi  diğer  canlılara  karşı  tuzak  ve komplodur.  Hayvanlar,  hatta  bitkiler  aleminde  bile  kökleri  olan  bir kültürdür.  Aynı  zamanda  bu  kökler analitik  zekanın  da  biyolojik  kökle¬ 


ridir.  İnsan  toplumunda  farklı  olan, bu  avcılık  kültürünün  analitik  zekanın  gelişmesiyle  birleşerek,  sentezlenerek  toplumsal  bünyede  ve çevre  ekolojisinde  erkenden  bir katman,  hiyerarşi  oluşturma  yeteneği  veya  gücünü  kazanmasıdır. 
Felaket  böyle  başlamıştır.  Cennet cehennem  ayrımı  analitik  zekanın toplumsal  hiyerarşi  kurma  gücüyle el  ele  gider.  Hiyerarşik  toplumda bir  avuç  “güçlü  erkek  adam”  toplumun  üstünde  kurulup  cennetsel yaşam  tahayyülüne  yol  açarken, alttaki  toplum  için  gittikçe  derinleşen,  nedeni  ve  çıkışı  anlaşılamayan cehennemin  yolu  açılır.  Güçlü  adam  karşısında  ilk  kurban  kadın olmuştur.  Yaşamla  bağının  daha güçlü  olması  kadında  doğal  duygusal  zekayı  daha  gelişkin  kılar.  Çocukların  anası  olarak  acıyla  yoğrulan  bir  emekle  toplumsal  yaşamın esas  sorumlusudur.  Yaşamın  farkında  olması  kadar  nasıl  sürdürüldüğünü  de  daha  çok  bilmektedir. 
Toplayıcıdır.  Toplayıcılığı  hem  duygusal  zekasının  bir  sonucu  hem  de doğadan  öğrenmiş  olmasının  bir gereğidir.  Toplumsal  birikimin  uzun  bir  tarihi  boyunca  ana-kadın etrafında  gerçekleştirildiği  bir  nevi zenginlik,  değer  merkezi  rolü  oynadığı  antropolojik  verilerdendir. 
Artık-değerlerin  de  anası  olduğu kestirilebilir.  Esas  rolünü  avcılık  olarak  belirleyen  güçlü  erkek  adamın  bu  birikime  göz  koyması  anlaşılırdır.  Hakimiyet  kurması  halinde yüklü  avantajlar  sağlayabilecek  durumdadır.  Kadının  cinsel  obje  durumundan  tutalım  çocukların  babalığına,  bir  nevi  efendiliğine 


Toplumsallık  ile  Analitik 
Zekanın  Kontrolü  Gelişir 


geçiş,  diğer  madde,  manevi  kültürel  birikimler  üzerinde  söz  sahibi olması  hayli  iştah  kabartıcıdır.  Avcılıkla  kazandığı  gücün  örgütlülüğü ona  egemen  olma,  ilk  toplumsal hiyerarşiyi  kurma  şansını  tanımaktadır.  Analitik  zekanın  toplumsal bünyede  ilk  kötücül  amaçla  kullanımını  ve  sistematik  hale  gelmesini  bu  tip  olgu  ve  olaysal  gelişmelerde  gözlemleyebiliriz.  Kutsal  ana kültünden  baba  kültüne  geçiş  kurgusal  zekanın  kutsallık  zırhına  bürünmesini  de  sağlar.  Ataerkil  sistemin  bu  biçimde  kök  bağladığı  güçlü  bir  varsayım  olarak  ileri  sürülebilir.  Ataerkil  zihniyeti  olanca  görkemli  çıkışıyla  Dicle-Fırat  havzasın¬ da  güçlü  kanıtlarıyla  tarihen  de tespit  edebiliyoruz.  Yaklaşık 
M.Ö.  5500-4000’lerde  Aşağı  Mezopotamya  çıkışlı  olarak  tüm  Mezopotamya’da  yayıldığı  başat  toplumsal  kültür  haline  geldiğini  görüyoruz.  Bu  kültüre  geçmeden  daha çok  Yukarı  Mezopotamya’nın  dağova  eteklerinde  ürün  bitekliğine dayalı  bir  anaerk  toplumun  M.Ö. 
tüm  mezolitik  ve  neolitik  evrelerde başat  olduğunu  de  özellikle  arkeolojik  kayıtlardan  çıkarsamak  mümkündür.  Yazılı  kültürde  de  birçok ipucuna  rastlıyoruz.  Kadına  dayalı din  ve  dil  öğeleri  hayli  gelişkindir. 

Toplumsal  sorunun  ilk  defa ciddi  boyutlarda  güçlü  erkek  adamın  etrafında  giderek  kültleşen ataerkil  topluluklarda  boy  gösterdiğini  söylemek  mümkündür. 
Kadın  köleliğinin  bu  başlangıcı çocuklardan  başlamak  üzere  erkeğin  de  köleliğine  zemin  hazırlar. 
Kadın  ve  erkek  köleler  ne  kadar 


başta  artık-ürün  olmak  üzere değer  biriktirme  tecrübesi  kazanırsa  o  denli  kontrol  ve  hakimiyet  altına  alınırlar.  İktidar  ve  otorite  giderek  önem  kazanır.  Ayrıcalık  bir  kesim  olarak  güçlü  adam+tecrübeli yaşlı  erkek+şamanın  işbirliği,  karşı konulması  zor  bir  iktidar  odağı  oluşturur.  Bu  odakta  kurgusal  zeka, zihni  hakimiyeti  için  olağanüstü mitolojik  bir  anlatım  geliştirir.  Sümer  toplumunda,  tarihen  de  tanıdığımız  bu  mitolojik  dünya  tanrılaştırılan  erkek  etrafında  yeri-göğü yaratanlığa  kadar  yüceltilir.  Kadın tanrısallığı  ve  kutsallığı  alabildiğine  alçaltılır  ve  silinirken,  erkek  egemen,  mutlak  güç  sahibi  olarak belletilir  ve  muazzam  bir  mitolojik efsane  ağıyla  her  şey  hükmedenhükmedilen,  yaratan-yaratılan  ilişkisine  bürünür.  Tüm  topluma  ezici bir  biçimde  özümsetilen  bu  mitolojik  dünya,  temel  anlatım  değeri kazanarak  giderek  dinselleşirler. 
Artık  sınır  tanımayan  bir  kurgusal ve  kurumsallaşmış  zihniyet  biçimiyle  karşı  karşıyayız.  Ataerkil  kökenli  mitolojik  zekanın  ve  ondan kaynaklanan  zihniyet  kalıplarının tam  bir  meşruiyet  kazandırarak  başardığı  ilk  sömürü,  baskı  ve  kurumsal  otorite  düzenidir.  Çeşitli  aşamalarda  birçok  toplulukta  bu  gelişmeye  tanık  oluyoruz  değişik  yoğunluk  ve  biçimlerde  de  olsa.  Baskı  ve  sömürüyü  mümkün  kılan  zeka duygusal  olamaz.  Analik  düzeye gelmedikçe  ve  avcılık  kültüründeki tuzak  oyunlarıyla  bütünleşmedikçe toplumsal  soruna  yol  açabilecek bir  zihniyet  düşünülemez.  Bu  zihniyet  esas  işlevini  gizlemek  için 


sahte  efsaneler  ürütmek  zorundadır.  Şüphesiz  kurgusal  zekanın duygusal  zekayla  iç  içe  çok  olumlu düşünce  gelenekleri  ve  kurumsallığını  da  söylemek  mümkündür. 
Tüm  zihniyet  dünyasını  hiyerarşik iktidarlara  atfetmek  doğru  olmaz. 
Bu  nedenledir  ki  çıplak  kavgalar kadar  amansız  bir  zihniyet  kalıpları ve  düşünce  savaşlarını  da  bu  süreçlerde  yoğunca  gözlemleyebilmekteyiz.  ideolojik  savaş  dediğimiz  ve  karşımıza  dini,  felsefi,  etik, sanatsal  birçok  biçimde  karşımıza çıkan  olgu  ve  olayların  kökenine böyle  varabiliriz.  Mitoloji  ve  dinler¬ de  bolca  rastladığımız  çatışmalar özünde  bir  ekonomik  ve  politik mücadeledir.  Kapitalist  zihniyete kadar  ekonomik  ve  siyasi  iktidar savaşları  hep  mitolojik  ve  dini  görüngüler  örtüsü  içinde  kendilerini yansıtırlar.  Devlet  hiyerarşik  yapıların  kalıcı  kurumlaşmasını  temsil  eder.  İktidar  yapılarının  bireysel temsilinin  kurumsal  temsile  dönüşümü  tarihte  uygarlık  dediğimiz kentleşmeyle  gelişen  sınıfsal  toplumla  bağlantılıdır. 

Kent  ve  sınıfsallık  daha  çok kapitalist  sistemle  birlikte  kavramsallaştırılır.  Fakat  kökenlerinin  izahı  daha  önemlidir.  Çıkış  veya  kökenleri  açıklanmayan  hiçbir  toplumsal  ilişki  yeterince  anlamlandırılamaz.  Kent  oluşumu  halen  tam çözümünü  bulan  bir  ilişki  yoğunluğu  olmaktan  uzaktır.  En  az  kapitalizmin  çıkışı  kadar  önemlidir  ve  açıklanmayı  gerektirir.  Şahsen  ken¬ te  ön,  protokapitalistik  demenin yanlış  kaçmayacağı  kanaatindeyim. 


Toplunda  ErkaŞin  dönüşünü 


8  Mart  2010  tarihinde  başlatılan  ‘Özgürlük  Mücadelesini Yükseltelim,  Tecavüz  Kültürünü  Aşalım’  kampanyası  Kürdistan, Türkiye  ve  Avrupa’daki  kadın  özgürlük mücadelesi  yürüten  kadın  örgütlenmeleri  tarafından  önemli  bir  aşamaya ulaştırıldı.  8  Mart  2011  tarihinde tamamlanacak  olan  kampanya,  toplumsal  aydınlanma,  bilinçlendirme çalışması  kadar,  siyasal-sosyal-kültürel gündem  boyutunda  da  kadının  tavır  ve değerlendirmelerinin  yansıtılmasını da  sağlamaktadır. 

Kadın  kimliğinin  özgürlük  bilinci  ve örgütlülüğü  perspektifiyle  yürütülen önceki  kampanyalar  gibi  bu  kampanya da,  5000  yılın  inşa  edilmiş  tüm  ölçü, ilke  ve  kurallarının  sorgulanmasını sağlamaktadır.  Bir  diğer  önemli  boyut bu  kampanyalarla  sadece  kadın  değil, mevcut  erkek  gerçekliğinin  de  sorgulanmasını  sağlaması  olmaktadır. 
‘Kadın  sorunu,  kadının  gelişimi,  kadının  özgürleşmesi’  isimleriyle  adlandırılan  toplumsal  mücadele,  sağlam  bir temele  ulaşma  yolunda  ilerlerken, önemli  bir  diğer  temel  taş  olan  ‘erkek sorunu,  erkeğin  dönüşümü,  egemen sistemce  inşa  edilmiş  erkekliğin  sorgulanması’  konuları  da  tartışma  platformlarında  gündeme  gelmektedir. 
Bu  tartışmalar  özgürlük  sorununun erkek  kimliği-ölçüleri  açısından  da büyük  ve  derin  bir  çalışmanın  yapılması  gerektiğini  bizlere  göstermiştir. 


Toplumsal  ve  cins  kimlikleri  açısından  özgürleşme  sorunu  oldukça  kapsamlı  bir  konudur.  Bu  sorunu  daha önceleri  salt  kadının  sorunu  olarak gören  yaklaşımlarımızda  da  önemli derinleşme,  yenilenme  ve  değişimler ortaya  çıktı.  En  temelde  ‘iktidar’  ilişkileri  sorgulandı.  Kadın  ve  erkek  kimliklerinin  tarifleri  yapıldı,  sorgulandı.  Bu sorgulama  devam  etmektedir.  Ataerkil sistemin,  iktidarcı  zihniyetin  ve kumullarının  din  adına,  gelenek adına,  yasa  adına  ürettiği  ve  toplumsal ilişkilerin  merkezine  oturtup,  ‘tartışılması,  değiştirilmesi,  sorgulanması yasak,  günah,  ayıp’  denilen  tüm  ölçülerin  yeniden  özgürlük  perspektifiyle değişim  ve  dönüşüme  tabii  tutulması gerektiğini  gördük.  'Kadın-erkek  cins kimlikleri’  kadar,  ‘karı-koca’,  ‘anababa’,  ‘gelin-damat-kaynana-kaynata vb’  toplumsal  kimliklerin  de  yeniden tarif  edilmesine  ihtiyaç  olduğu  görüldü.  Aynı  ‘devlet-toplum-demokrasi’, 'vatandaş-özgür  yurttaş’  vb  kavramlar ve  kimliklerde  olduğu  gibi. 

Erkek  cins  kimliğini  kadın  kadar elbette  erkeğin  sorgulaması,  verili ölçüleri  eleştiriden  geçirmesi  büyük önem  taşımaktadır.  Erkek  cins  kimliğinin,  ataerkil-iktidarcı  sistem  ölçülerine göre  bir  tarifi  vardır.  Erkek  dediğin nasıl  hareket  eder,  nasıl  yaşar,  nasıl kadına-topluma  yaklaşır?  Bunlar  tarif edilir.  Din  bu  tarifi  yapar,  devlet  bu tarifi  yapar,  hukuk  bu  tarifi  yapar.  Bu 


tarifler  egemenlikli ilişki  sisteminin tarifidir.  Bu  tarife göre,  egemenidevleti-efend  isi karşısında  boyun  eğmiş  olan,  bu  sistemin  kölesi,  işçisi-askeri-göçmeni  olan erkek,  emrine  verilmiş  olan  kadınıçocuğu  da  aynı  şekilde  kendi  işçisiaskeri-kölesi-göçmeni  olarak  yönetmekle  sorumlu  kılınmıştır.  Şiddete, sömürüye,  hükmetmeye,  tekliye  dayalı  sistem,  kendini  erkek  cins  kimliğin¬ de  somutlaştırmış,  bazı  toplumsal yapılanmalarda  erkek  ‘evdeki  tanrıefendi’ olarak  nitelendirilir. 

Bu  ilişki  sistemi  içinde  şekillenen erkek  psikolojisi  oldukça  sağlıksız  ve parçalıdır.  Şiddet  ve  savaş  kültürü  ile şekillenmiş,  erkekliği  ‘vurma-kırmabastırma-dediğim  dedik  çaldığım düdük’  sözleri  ile  tarif  eden  birsistem, sağlıksız  bir  erkek  kişiliğini  yaratmıştır. 
Kadının  ezilmesi  ve  sömürüsü  temelinde  düşürülen  toplumsal  alanda kendini  ‘özgür,  güçlü,  öncü,  lider’  zannetme,  sanma  yanılgısı  ile  yaşamaya çalışan  erkeğin,  çevresiyle  kuracağı ilişkiler  sistemi  de  parçalı,  temelsiz, güvensizliği,  inançsızlığı  üretecektir. 
Erkek,  bu  sistem  karşısında  yenilmiştir,  teslim  olmuştur.  Bunu  kabul  etme¬ se  de,  göremese  de  bu  çarpıcı  bir  gerçektir.  Erkek  çevresine  güvenmez,  bu temelde  herkesi  kendi  denetiminde tutmak,  bağımlı  kılmakla  güçlü  olacağını  sanır.  Ona  bu  öğretilmiştir  çünkü. 
Bu  öğretimle,  erkeğin  temel  yenilgili, teslim  alınmış  kimliğinin,  kişiliğinin üstü  örtülür. 

Askerlikyapmış  erkekler,  sadece  o 


askerlik  süreçlerini,  o  süreçlerde  kendilerine  yönelik  uygulanan  irade kırma,  aşağılama,  itaat  ettirtme  yöntemlerini  düşünseler,  nasıl  bir  erkekliğin  yaratıldığını  anlayacaklardır. 
Kadın  cins  kimliğinin  aşağılanması,  kırılması  üzerinden  yüceltilen (!?)  erkek  kimliği,  aslında  bu  sistem tarafından  parçalanan,  teslim  alınandır. 

Bu  değerlendirmeler  yürüttüğümüz  seminer,  panel  çalışmalarında ulaştığımız  bazı  sonuçlara  dayanıyor. 
Bu  çalışmalara  katılan  erkek  katılımcılardan  bazıları  sistem  sorgulaması üzerinden  sesli  ya  da  sessiz  erkek  cins kimliğini  sorgulama  ihtiyacı  duyarken, bazıları  maalesef  kendilerine  toz  kondurmuyorlar.  ‘Kadın  şöyle  yapmalı, kadın  böyle  yapmalı,  eee  erkeği  de anne  yetiştiriyor,  demek  ki  kadın  suçludur’  vb  sözleri  tekrarlayanlar  olmadı değil.  Sistemin  erkek  ölçülerini  sorgulamaktan  uzak  duran,  buna  ihtiyaç duymayanlar  da  var. 

Tarihte  kadın  cinsi  2  büyük  cins kırılmasını  yaşadı.  Bunun  ilki  M.Ö 4000’lerde  Sümerlerde  başlayan  sınıflı-iktidarlı-devletli  sistemle  yaşandı. 
Mitolojik  anlatımlarla  kadın  etrafında oluşan  kolektifliğe-sömürüsüz-eşitliğe,  dayanışmaya-kadının  etkinliğine dayalı  doğal  toplum  sistemi,  kadının düşünsel-iradesel-inançsal  ve  bedensel  kırımı  üzerinden  gerçekleştirildi, ilk  genelevler  ve  kadının  özel  evlere kapatılması  bu  dönemle  başladı. 
Kadının  bedensel  ve  düşünsel  günahkar  olarak  görülmesi  ve  hertürlü  kapatılması  bu  dönemle  başladı,  ikinci  cins kırılması  da  tek  tanrılı  dinlerin  üstün 


hale  geldiği  dönemlerde  yaşanmış, kadının  1.  Cins  kırımı  bu  dönemde dinsel  yasalar  haline  getirilmiş,  erkek egemenliği  dinler  tarafından  kutsal kılınmıştır.  Artık  erkeğin,  bununla  birlikte  devletin-egemenlerin  teklikleri sorgulanmaz,  değiştirilmez  yasalar haline  getirilip  kutsal  kitaplarda  yazıldı. 

Artık  demokratik-eşit  ve  özgür  bir toplum  inşası  ve  süreci  içinde  bulunuyoruz.  Kadının  ve  erkeğin  bu  temelde insan  ve  yaşam  hakları  toplumsal inşamızın  temel  taşları  olmaktadır.  Bu temelde  2  cins  kırılmasını  yaşayan kadının  değil,  mevcut  yanlış  ve  sahte erkekliğin  kırılması,  doğru  temellerde değişimi-dönüşümü  yaşaması  şarttır. 

Kadın  ve  erkek,  eşit-özgür  ve demokratik  bir  toplumu,  egemenlikli sistemin  kadınlık  ve  erkeklik  ölçülerini aşarak  inşa  etmelidir.  Erkek  cins  kimliği,  bu  temelde  kendini  yeniden  inşa etmelidir.  Özgür,  ortak  yaşamı  bu temelde  yaratmanın  avantajları, imkanları  büyük  bedeller  verilerek yaratılmıştır. 


o 


Girtîgehen  Suriye 


Xwendevanen  heja,  li  ser  mijara girtîgehen  Suriye,  him  ji  bo rewşa  girtiyen  siyasî  û  him  jî yen  jinan  me  bi  hevala  Şervîn 
Cudî  re  ku  demeke  li  girtîgeha Suriye  girtî  bû,  hevpeyvînek  çekir  û  em  bi we  re  parve  dikin. 

Birez  Cudî,  wek  hûn  jî  dizanin  pergala girtîgehe  bixwe  encama  hişmendî,  siyaset û  nerîna  devvlete  ye,  ger  em  ji  ve  rastiye dest  pe  bikin,  di  serî  de  hûn  pergala  dewleta  Suriye  çawa  dinirxînin? 

Dema  mirov  li  derve  li  Suriye  dinere, dibeje  qey  pergaleke  demokratik  e,  ji  ber ku  xwe  wiha  bi  derve  re  dide  nasandin.  Le dema  mirov  ji  hundir  le  meze  dike,  dibîne ku  ne  wiha  ye.  Pergala  Suriye  dixwaze  ji derve  re  wer  bide  xuyakirin  ku  di  mile  dadwerî,  mafen  mirovan  û  mafen  siyasî  de  pir demokratik  e.  Wer  dide  der  ku  qaşo  mafen gel  û  kemnetevvan,  her  wiha  her  cure  rengan  di  nav  xwe  de  dipareze.  rebazekî  pir zirav  dimeşîne.  Li  suriye  rezika  ‘ez  navendî’ serdest  e. 

Deshilatiya  partiya  Baas  bixwe  sulaleye- ke  bavikiye  û  desthilatdarî,  ji  bav  derbasî kur  dibe.  Dema  Hafiz  Esed  mir,  küre  wî şuna  wî  girt.  Di  nav  sülaleye  de  heta  nakokiyen  nav  xweyî  jî  çebûn.  Wek  mînak  di  navbera  Rifet  Esed  û  Hafiz  Esad  de  nakokiyen dijvvar  derketin.  Dîsa  nakokî  bi  Cemîl  Esed re  hebûn.  Ev  nakokî  jî  tene  ji  ber  pirsgireka desthilatdariye  derdikevin.  Ev  bavik  dibejin “Lazime  tene  em  li  ser  desthilatiye  bin.  Di vir  de  vve  kesek  ji  bilî  me  jî  tine  be.”  Ev  partî îdea  dike  di  mile  aborî  de  reforman  pek tîne,  sazî  û  rexistinen  wan  hene.  Le  di  van milan  de  kesen  di  saziyen  heyî  de  cih  digirin  nikarin  bi  nasnameya  xwe  tevlî  bibin.  Li Suriye  netevven  cihereng  hene.  Wek Xirîstiyan,  Zerdeştî,  Ermenî,  File  (Yehudî), Kurd  û  kemnetevv  jî  hene.  Le  kes  nikare  bi nasnameya  xwe,  xwe  bîne  ziman.  Ji  xwe hemû  hemvvelatî  wek  ‘ometa  erebiya  yekgirtî’  tene  ravekirin.  Ango  tene  omet,  vvelat û  netevva  Ereban.  Di  ve  revvşe  de  Kürden  li Suriye  weke  movvetinen  ereb  (hemvvelatiyen  Ereb)  tene  penasekirin.  Her  çend  hin Kurd  di  parlementoye  de  cih  bigrin,  le  ew ne  wek  nûnere  geleke,  tene  wek  takekes cih  digrin.  Mînaken  ve  jî  hene;  parlementerekî  ji  Kobanî  di  parlementoye  de  cih  digirt, digot  lazime  ez  mafe  gele  xwe  biparezim,  le nedikarî  ve  yeke  bike.  Mervvan  Şexo  jî  wezîrek  payebilind  e  devvlete  bû,  le  nedikarî xwe  wek  Kurdekî  bide  diyarkirin.  Pergal wer  nîşan  dide  ku  Kurd  tevlî  her  qadeke dibin,  di  birevebirina  vvelat  de  cih  digirin,  di saziyen  vve  de  dişixulin.  Karmenden  Kurd hene.  Le  pir  Kurd  piştî  keda  bi  salan,  dixwî- nin,  dixebitîn  û  dibin  karmend,  le  di  pergale de  nasnameya  wan  naye  qebûl  kirin.  Ji  xwe piraniye  wan  jî  di  karen  herî  giran  de  bi  cih dibin.  Di  aliye  dad,  maf  û  zagonan  de  ti mafen  gele  Kurd  e  netevvî  tine  ye.  îro  piranî xwendevanen  Kurd  bekar  in.  Ev  jî  dibe sedem  koçberî  derveyî  vvelat  bibin.  Ev rewş,  li  gelemperiya  Suriye  vvihaye.  Mirov dikare  beje  ji  sedî  bîst  û  penç  hemvvelatiyen  Suriye  ji  ber  sedemen  aborî  û  bekariye  çûne  derveyî  vvelat.  Qaşo  Suriye  vvelatekî  pir  devvlemend  e.  Di  aliye  çavkaniyen xwe  yen  xwezayî  û  berheman  de  pir  bi bereket  e.  Le  ev  devvlemendiye  ne  ji  bo peşdebirina  derfeten  jiyane  û  peşxistina vvelat,  ji  ber  ku  tene  ji  bo  berjevvendiyen beşeke  teng  a  partiya  Bes  te  bikaranîn. 
Piranî  çavkaniyen  madî  difroşin  vvelaten din.  Wek  mînak  Cizîre  bi  genim,  nîsk,  ceh  û pembûye  xwe  te  naskirin.  Ger  ev  berhem  ji hereme  dernekevin,  Suriye  nikare  bijî.  Le çidikin,  piştî  ku  ‘nizama  Erebî’  hate  destpekirin,  revvşa  gele  me  li  ve  hereme  pir  xirab bû.  Heta  evv  erde  ku  bi  salan  li  ser  jiyane,  bi ked  û  xwîdana  xwe  je  berhem  derxistine,  le bi  bihayek  pir  erzan  van  berheman  ji  vvan distînin.  Pergal  hemû  berheman  dişîne  derveyî  vvelat  û  gel  birçî  dihele.  Ev  mînake mirov  dikare  ji  bo  Efrîne  jî  dubare  bike,  zeytunen  ve  hereme  bi  nav  û  deng  in.  Le  heqdesteke  pir  kem  dide  vvan.  Ji  ber  xizaniye 


gel  ji  bo  debara  xwe  bike,  berhemen  xwe  bi bihayeke  erzan  difroşe. 

Pergala  Suriye  ji  ber  polîtîkayen  xwe jiyan  li  gel  herimandiye.  Ev  jî  dibe  sedem pir  caran  nakokî  û  tengezarî  derkevin  hole. 
Di  nav  pergala  desthilatdar  jî  nakokî  zehf  in, xiyaneten  mezin  jî  çebûn.  Bo  nimûne Evdilhedîm  Xedam  deste  raste  ye  Esed  bû, bi  salan  her  tişt  pere  dida  meşandin,  le dema  derbasî  Evvrupaye  bû,  rastiya  pergale derxist  hole.  Devvlete  jî  evv  vvek  xayîn  îlan kir. 

Ji  ber  bedadvverî  û  neheqiyen  pergale, ne  tene  gele  Kurd,  hemû  gel  û  beşen  civake bi  nezîkatî  û  kiryaren  antî  demokratîk  re  rû bi  rû  dibin.  Di  tevahiya  Suriye  de  ev  pir eşkere  te  dîtin.  Li  ser  mirovan  bi  rebazen pir  zirav,  hovîtî  te  meşandin  û  vvan  dihelî- nin.  Di  şere  Hemaye  de  bajare  Hemaye  yek- ser  hate  hilvveşandin.  Bû  xirabeyek  ku  kese nezanî  bere  li  ve  dere  jiyan  hebûye. 
Beguman  heya  derketina  PKK’e  gele  Kurd  li vî  perçeyî  jî,  haya  vvan  tam  ji  ve  rastiya  pergale  tinebû.  Ji  ber  ku  devvleta  Suriye  vvek devvleteke  baş  û  sosyalîst  dihate  dîtin. 
Kurdan  pergala  Suriye  ji  bo  xwe  vvek  dost didîtin.  Ev  jî  xefletek  dîrokî  bû.  Ji  ber  vve  jî em  dihatin  helandin,  miroven  Kurd diperçiqîn  le  penedihesiyan. 

Dema  Kurdek  dibe  karmende  devvlete nikare  nasnameya  xwe  bilev  bike.  Dîsa  nezî 
325  hezar  Kürden  li  herema  Cizre  vvek  hemvvelatiye  Suriye  nayen  qebûl  kirin.  Ji  vvan  re Ejnebî  (biyanî)  te  gotin.  Ev  kes  be  nasname ne  û  nikarin  ji  ti  mafen  heyî,  an  jî  derfetan sud  vvergirin.  Niha  li  Suriye  heyvvanan  jî  nasname  heye  le  Kürden  me  li  ve  hereme  hîna benasname  ne.  Bi  sedsalan  li  ser  van  axan jiyan  kirine,  di  vvelate  bav  û  dayîken  xwe  de vvek  biyanî,  nezî  vvan  dibin.  Ya  herî  dileş  jî evve  ku  du  bira  yek  hemvvelatiye  ye  din nehemvvelatiye.  Bi  kembera  reş  re  ev  revvşa dij-mirovatî  kete  meriyete.  Herçend  piraniye Kürden  me  li  ve  hereme  xwendevan  in,  le nikarin  bibin  xwedî  kar  û  nikarin  heya  asta bilind  bixwînin.  Beriya  we  zanebûna  netevvî û  naskirina  polîtîkayen  pergale  pir  levvaz  bû. 
Ev  revvşe  hîna  kampaxtir  bû  vvek  mînak 
demen  borî  civvanen  Kurd  diçûn  leşkeriye  5 
salan  leşkerî  dikirin,  piranî  jî  nema  vedigeriyan.  Li  vvir  dihatin  kuştin.  Piştî  serhildana Oamîşlo  û  berxwedana  gele  me  li  Suriye, gele  me  betir  bi  polîtîkayen  înkar  û  îmheye ku  bi  rebazen  zirav  tene  meşandin,  hesiya. 
Tirseke  mezin  jî  kete  dile  devvlete.  Dikare  bi giştî  be  gotin  ku  bixwehesîna  gele  me  bi PKK’e  re  destpekir. 

Rewş  û  rastiya  girtîgehen  Suriye  çawa ye? 

Naverok  û  cevvhera  hemû  devvletan heman  e,  le  rebaz  û  kiryar  car  caran  ji  hev diguherin.  Terz  û  rebaze  devvleta  Suriye  jî pir  taybetmendiyen  xwe  hene.  Ger  em behsa  girtîgehen  li  vî  vvelatî  bikin,  dibe  ku diyarker  be. 

Di  girtîgehen  Suriye  de  hin  girtîgeh hene  ku  heya  niha  keseke/î  rebazen  vve nasnekiriye.  Li  herema  Latiqiye  di  bin erdan  de  hatine  çekirin.  Di  şere  Hemaye sala  1984‘an  de  hin  kes  ten  girtin,  hîna  jî  di vvan  girtîgehan  de  ne.  Evv  çend  veşartî  û girtîne  ku  kes  nizane  girtî  çi  bi  sere  vvan  te, sax  in  an  jî  mirin  e.  Evv  kes  vvenda  dibin. 
Dema  mirovek  te  girtin,  malbat  û  derdora vvî/vve  deste  xwe  je  dişon.  Ji  ber  pir  zehmet e  ku  carek  din  bene  dîtin.  Pir  mirov  hene  bi qasî  30  sale  di  girtîgehan  de  ne  le  kes  nizane  evv  li  ku  dere  ne.  Beriya  niha  girtîgehek hate  fecirandin,  Evv  çend  bin  erde  de  bû  ku her  kes  le  matmayî  dima.  Ev  jî  rûye  tarî  û veşartî  ye  pergale  dide  der.  Pergal  ticar pirsgireken  xwe  dernaxîne  derve,  her  vvan vedişere  û  diperçiqîne.  Kes  penizane  di  nav de  çi  diqewime.  Küre  Beşar  hate  kuştin  le got  “bila  kes  nezanibe”  û  ev  kiryare  vvek qezaye  hate  nîşandayîn.  Ev  bûyere  jî  ji  bo mijara  desthilatdariye  bi  deste  biraye  vvî hate  kirin.  Pir  kesen  din  jî  ku  dixwestin  hin tişna  bejin,  hatin  kuştin.  Di  nav  devvlete  de kûştinen  wiha  hatin  kirin  û  veşartin. 

Piştî  ku  kadroyen  tekoşina  Azadiye  hatin 


girtin,  nû  revvşa  girtîgehan,  rastiya  pergale  û nezîkatiyen  ji  mirovan  re aşîkar  bûn.  Te  gotin  ku sizaye  dardekirine  li 
Suriye  tine  ye,  le  bele  pir kes  tene  dardekirin  û haya  ti  kesî  jî  je  çenabe. 

Devvleta  îrane  dema  mirovan  dardedike  vvan  derdixîne  peşberî  gel  û  eşkere  ve  yeke  dike.  Le  devvleta  Suriye  mirovan  dikûje  û ji  malbata  vvî/vve  re  dibeje zaroka  vve  di  girtîgehe  de miriye.  Ev  rebaze  zirav  jî dibe  sedem  reaksiyonek tund  çenebe. 

Di  bingeha  ve  devvlete de  mezîn  (denge)  heye  û naxwaze  mezînen  xwe xirab  bike.  Devvleten  vvisa jîdi  mileke  de  mirov  dikûje  û  di  mile  din  de  jî  te ber  bi  xwe  ve  dikişîne  û  dide  şixulandin.  Pir caran  jî  bi  tehdît  û  çavtirsandine  girtiyan  ji mafe  vvan  en  parastine  bepar  dike.  Mecala parastine  nade  keseke.  Ev  revvş  di  girtîgehen  giştî  (adlî)  de  hîna  berfirhtir  te  dîtin. 

Birez  Cudî,  şert  û  merc  û  mafen  girtiyen siyasî  çawa  ye?  Di  vî  milî  de  li  gorî  bere  çi guhertin  hene? 

Devvlet  di  salen  davvî  de  li  ser  esase  hevkarî  û  yekgirtina  bi  Tirkiye  re  dema  heval,  an jî  çalakgeren  siyasî  digire  bin  çavan,  bi îşkence  û  nezîkatiyen  dijmirovatî  hevvl  dide vvan  teslîm  bigre.  Bi  taybet  li  hemberî hevalen  Xort,  hovîtiyeke  mezin  dide meşandin.  Ji  ve  jî  vvedetir  bi  rebazen  psîkolojîk  hevvl  dide  mirov  bihelîne. 

Berxwedaniya  hevalan  li  girtîgehen Suriye  bû  sedem  ku  di  aliye  mafen  girtiyan jî  hin  guhertinen  qismî  çebinin  vvek  mînak edî  parezvanen  girtiyen  siyasî  piştî  davvîhatina  lepirsîne  dikarin  muvekîle  xwe  bibînin. 
Girtî  jî  dikare  bi  malbata  xwe  re  hevdîtin çebike.  Ev  mafen  rewa  piştî  berxwedana rehevalan  hate  bidestxistin.  Kesen  bi  siyasete  re  mijûl  dibin,  en  xwendekaren  zanîngehan  û  partiyen  din  en  siyasî  di  çerçoveya tevvana  nerîna  siyasî  tene  darizandin.  Ji xwe  dadgehen  vvan  jî  tene  bi  çend  deqîqey- an  diajo. 

Piştî  ku  Tekoşîna  Azadiye  li  dijî  nezîkatî  û şerten  jiyane  yen  dijmirovane  û  îşkenceyen li  girtîgehan  helvvesteke  tund  nîşan  da  û  di vî  milî  de  rexistinen  mafe  mirovan  û  navnetevvîjî  hatin  agahdarkirin,  hin  başbûn  di  şert û  mercan  de  çebûn  le  di  cevvher  de  rebazen xwe  yen  zirav  jî  kûrtir  kirin.  Beriya  niha  di girtîgehan  de  ji  ber  îşkenceyen  dijvvar  çend heval  şehîd  bûne  vvek  Ostad  Osman,  Bave Cudî  û  Xelat  (Nazliye  Keçel).  Piştî  şehadeta vvan  hevalan,  devvlet  kete  nav  tirseke  mezin û  nema  karî  vvek  bere  nezî  girtiyen  siyasî bibe.  Ger  mirov  be  girtin  û  kes  le  nepirse, evv  te  vvindakirin.  Le  dema  serledan  çedibin û  revvşa  kese/a  girtî  be  şopandin,  devvlet  jî ji  neçarî  bi  tevdîr  nezî  dibe. 

Yen  siyasî  beriya  derbasî  girtîgehe bibin,  demeke  di  cihen  taybet  de  ji lepirsîne  derbas  dibin,  piştre  jî  beriya  ku hükme  vvan  be  dayîn,  di  girtîgehen  ku kesen  biyanî  le  dimînin  de  tene  girtin,  dûre jî  vvan  dişînin  girtîgehen  giştî. 

Di  girtîgehen  giştî  de  jin  bi  çi  re  rû  bi  rû dibe? 

Birastî  jî  revvşa  girtîgehen  giştî  pir  giran e.  Bi  taybet  jin  anîne  asteke  ku  ketiye  nava her  cure  gemariye.  Hin  ji  vvan  bi  deh  salan, bi  tevvanen  cüda  li  vvir  dimînin.  Hin  ji  vvan  bi tevvane  fuhuşe,  narkotîke,  kuştin,  dizî  û  hwd tene  girtin.  Hin  ji  vvan  jî  ji  ber  mafe  xwe parastine,  ketine  girtîgehe.  Pergal  reya  kare xirab  û  ne  li  re  ji  bo  civake,  bi  taybet  jî  jinan re  vedike,  vvan  neçarî  vvan  karan  dike  û  piştre  jî  vvan  digire.  Bo  nimûne  jin  li  kerxaneyan de  fuhuşe  dikin.  Mirov  nikare  devvlet  û  zilam ji  hev  cüda  bike.  Evv  çend  cinsperestî  serdetse  ku  bi  zore  jinan  difroşin,  vvan  ji  xwe  re 


dikin  sermaye.  Di  kare  narkotîke  de  didin şixûlandin.  îcar  piştî  ku  vvan  bi  kar  tînin,  ji bo  hîna  zedetir  bi  xwe  ve  bidin  giredan  û qaşo  terbiye  bikin,  vvan  digirin  û  kesayeteke pûç  û  vvendabûyî  li  vvir  didin  çekirin.  Hin  jin beyî  ku  ve  rastiye  bibînin  bi  derfeten  ku  di girtîgehan  de  hene,  vvek  qursen  ferbûna dirûn,  aşpejî,  neqiş  û  nîgar  û  hvvd  ten xapandin.  Jin  di  girtîgehan  de  be  ku  haya vve  je  hebe,  te  helandin.  Çavkaniya  w  e  ya morale  û  derûniya  vve  te  hilvveşandin.  Di girtîgehe  de  ödeyen  gitiyan  li  gorî  tevvane vvan  diyar  dibe.  Yen  tevvana  vvan  narkotîk  be li  odeyeke  tene  girtin,  en  kûştin  kirine  li odeyeke  û  li  gor  her  tevvane  bi  cih  dibin.  En siyasî  jî  dikin  odeya  jinen  ku  tevvana  vvan fûhûşbin.  Ev  jî  rebazeke  gemar  a  polîtîkayen piçûkxistin  û  helandine  ye.  Revvşa  jinen Kurd  ji  bo  me  hîna  dileştir  e.  Ji  ber  hatine asteke  ku  diçe  xwe  difroşe.  Jixwe  en  bi  vî tevvanî  tene  darizandin  cezaye  xwe  jî  dizanin,  we  piştî  3  mehan  bene  berdan  û  carek din  kare  xwe  berdevvam  bikin.  Berpirsyare jinan  di  girtîgehan  de  jî  piranî  evv  kesin  ku  bi cezaye  muebete  mehkum  bûne.  Jinen  bi tevvane  narkotîke  tene  darizandin,  cezaye vvan  jî  giran  e.  her  vviha  li  gor  rezîk  û  qanûna  Suriye,  en  kesek  kuştibin  an  cezaye muebede  dixwen,  an  jî  tene  dardekirin.  Le ruxmî  ku  qaşo  ji  bo  peşîgirtina  van  tevvan  û gunehan,  hin  ceza  hatine  diyarkirin,  le  ji  ber pergal  bixwe  çavkaniya  pirsgireka  ne  û civake  di  aliye  exlaqî  û  çandî  de  ber  bi  hilvveşandine  ve  dibe,  hejmara  tevvanen  civakî qet  kem  nabe.  Pergal  bi  ve  reye  jî  vvan  dike bin  xizmeta  xwe  û  re  nade  civak  saxlem bimîne.  Ger  civak  di  her  alî  de  tegihîştî  û zane  be  û  karibe  jiyana  xwe  bireve  bibe, beguman  vve  pergala  heyî  jî  nepejirîne.  Tene reyek  ji  bo  pergale  dimîne  evv  jî  xirabkirin, hilvveşandin  û  helandine.  Herî  zede  jî  bi  ser jinan  de  diçe  û  polîtîkayen  xwe  li  ser  vvan dixe  pratîke. 

Birez  Cudî,  em  sipas  dikin  ji  bo  ku  vve fikr  û  çavderiyen  xwe  bi  me  re  parve  kir, eğer  di  davviye  de  tiştek  hûn  bixwazin  le zede  bikin  hebe  jî  kerem  ke... 

Dive  ku  gele  me  û  bi  taybet  jinen  Kurd, her  vviha  hemû  jinen  li  Suriye  dijîn  li  hemberî  hişmendî,  nezîkatî  û  kiryaren  pergala desthilatdar  û  zilamsalar  hişyar  û  zane  bin. 
Dive  nekevin  bin  bandora  pergala  heyî.  Li dijî  hemû  cure  nezîkatiyen  bemafî  û  bedadî xwedî  helvvestek  demokratîk  bin.  Ji  zilam  û devvlete  re  destûr  nedin  ku  bi  nasname, hebûn  û  jiyana  vvan  bilîzin  û  bi  rexistinkirineke  xurt,  li  hemû  jinen  din  bi  taybet  en  ku tevvankar  tene  dîtin,  xwedî  derkevin.  Bi  ve ve  girîdayî  dive  pergala  jiyana  xwe  ya  xweser  jî  bidin  avakirin,  xwe  ji  jiyana  ku  zilam  û pergal  dide  peşiya  vvan  rizgar  bikin.  Ev  jî vvek  ku  me  diyar  kir  bi  zanyarî,  tekoşîn  û xebate  dibe. 


Zozan  Gül 
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Asudeye 


Ricifîyene,  sey  mîlçîka  bine  vare ricifîyene.  Pore  xo  yo  derg  û  sîya bîbî  vila.  Çimane  xo  de şevvirmîyane  ke  heta  a  roje  mi qe  yew  çim  de  nevînîtîbî,  bî.  Se bîbî?  Çi  a  ardîbî  no  hal?  Ma  qey  cire  serd  bî? 
İnsan  serd  û  seqeme  zimistanî  de  kî  nîya nebeno.  Mi  va  çimane  xo  de  şevvirmîyane esta  ne?  Ne,  ne  çi  şevvirmîyane?  Çiyo  ke çimane  aye  de  asene,  çekuya  şevvirmîyane cire  zaf  sivik  manena.  Çimane  aye  de  eş,  dej, xemgînîye,  to  vatene  qey  giranîya  hezar  serran  esta.  To  vatene  qey  derd  û  kule  se  serran ame  çimane  aye  bîye  bar.  Vere  de  çime  aye nîyanen  bî  ya,  newe  hîn  bîbî?  Çi  tawo  nîyanene?  Ya!  aye  babetade  zaf  girane  vîyarnaybî,  coka  nîya  bîbî?  Ez  endî  neşîkîyene  xo bicerî.  Ganî  mi  aye  de  qesebikerdene.  Ez bimusene,  sedeme  çîyo  ke  çimane  aye  de.  Nî çimî  qey  nîya  cîya  bî.  Nî  çiman  de  kef  û  dej, erja  û  eş  se  nîya  amaybî  munitene.  Mi  peroye vverekîya  xo  kom  kerde,  nezdîye  aye  bîya: -Ma  bi  xer  dî. 

Sare  xo  taye  kerd  ra,  çime  xo  ye ke  ez  ontîbî  xo,  çarnay  mi.  Ez  reşta na  qaanatî,  ke  ez  hona  nî  çiman  de zaf  çî  bivînî.  Beno  ke  eşke  kî.. .ya  kî... 

Sare  xo  hejna  cevvabe  mi  da. 

-Ez  şîkîn  ardime  şima  bikerî? 

-Ez  îta  ra  vîyaren  teyna.  Na  kuçe taye  bala  mi  onte.  Xore  nîyadan. 

-Şima  na  kûçe  şînasnene? 

-Ne,  cara  verena  vînen. 

A  wazena  mira  bixelesîyo  ra. 

Seba  naye  kî  cevvabane  remî  dana mi.  La  nî  çimî  herke  şone  mi  hîn  zaf öncene  xo.  Mi  efsunkene.  Cara yevvîna  çîyode  nîyanen  amene  sare mi  ser.  Hebe  hevîya  mi  kî  şîkîna. 

Mire  hînî  eno,  ke  ez  qe  neşîkîyene bikuyî  roye  aye.  Çunke  se  ke  a  na  se şerre  de  necuyena.  Roye  aye  mire zaf  dûrî  eno.  Seke  roye  ke  neresî.  La nete  mi  çîno  hîn  rew  fek  cira  verdî: 

-Şima  kotî  nîşene  ro? 

-Ez  newe  ama  îta.  Yew  şînase  mi esto,  ez  ey  bivînî.  Ponca  de  bero  ma yevvbîn  bivînîme. 

Herke  şon  nezdîye  aye  ben,  mire hînî  eno  ya  şevvirmîyane  taye  kem bîya  î  çiman  de?  Ya  ya!  nika  hîn rehet  nîyadane,  seke  çirûskîne.  Ya no  çirûsk  sere  de  estbî,  mi  nedîbî? 

Ya  pey  şevvirîye  de  nimite  mendbî? 

Tawo  ke  taye  bavverî  gurete,  perda şevvirîyene  bîye  ra,  birîqîna  nan  kî  vecîye meydan. 

Nika  sere  banka  de  nîşta  ro.  Dûr  ra evvnîyena.  Se  ke  î  dûrande  çîye  ke  şînasne vînena.  Çîyede  xo.  Ne  îta,  vvelatede  dûrî dera.  Xafilde  sare  mi  de  fikre  virazîya.  Tabî  ya a  xerîba!  VVelatede  dûrî  ra  ena.  beno  ke  yew vvelatede  zaf  rindekî  ra  ena,  seba  ke  neçar menda,  o  vvelat  caverdo,  hondaye  dejena. 
Hondaye  eş  oncena.  Çime  xo  hondaye  baldare.  Ma  hînî  nebî,  ne  çiman  ez  ontene  xo, xo  dima  ardene.  Mi  heşnabî  qale  rojhelatî kerdene.  Vatene  uja  Kurdî  este,  û  nî  kurdan her  tim  saredardene  we,  vatene  vvelate  ma cîyayo,  zone  ma  cîya  wo,  ma  vvazenîme  bi cîyatîya  xo  bicuyîme. 

Mi  famnekerdene,  kam  nevardano  î  se vvazene  bicuye,  hînî  bicuye.  Tabî  ya  sendrome  devvleta  ma  ya  girse:  Ma  lete  bîme. 
Kamî  bivatene  ez  cîyaya,  devvleta  ma  hama ca  de  vatene  temam  nî  vvazene  ma  lete bikere.  Aya  en  xirabe,  şare  ma  kî  hîn  fikirîyene.  Ma  se  cîya  bifikirîme  ke!  Devvleta  ma  çi vajo  rastbî,  ganî  a  çi  vana  herkes  hînî  bikero. 

Seba  ke  ez  perskerî  hîn  rast,  seba  ke  cira qesebikerî  fersend  kuno  deste  mi,  ganî  ez  na fersendî  meremnî.  Tam  nezdîye  ci  ben: 

-Ma  bi  xer  dî,  na  çi  rast  ameyenade  weşa. 
Ez  tersabî,  mi  va  qey  ez  defana  şima  mevînî. 
-Ma  bi  xer  dî. 

Seke  hebe  bi  xof  vana; 

-Ya  rast  ameyenade  weşa. 

Qayte  çimane  aye  ken  oncîya.  En  zaf çimane  aye  mereq  ken.  Oncîya  çime  ke  dûrî ye.  Na  dûrbîyayene  zaf  xorîya.  Mi  va  ya,  a  ye na  devvrî  nîya.  Tam  tede  nevecen.  Ye  devvre 


vîyartîya,  ya  ye  deme  ameyoxa.  Teyna  naye de  zelala,  ke  ye  na  devvrî  nîya.  Ye  devvre nikayen  nîya.  A  kî  sezut  kena,  ez  zaf  bi  bal çimane  aye  de  nîyadan.  No  mi  hebe  tersneno.  Ma  eke  şaş  fambikero,  mira  tam  dûrî kuyo?  Na  raye  talîye  mi  esto,  hînî  nebeno. 
Çîyo  ke  ez  cira  tersen,  neno  sare  mi.  Seke! 
herke  şona  dostîya  mi  qebul  kena.  Ya  kî  se vajî,  seke!  bavverîye  dana  mi.  Nika  hîn  rehet asena.  Na  rehetîya  aye  oncîna  mi  kî.  Ez  kî rehet  ben  hebe.  Hevîye  mi  ganî  bene.  Seke ez  bişîkî  bikuyî  roye  aye. 

-Ez  zaf  tersa,  mi  va  ez  defena  şima mevînî.  Şima  senene?  Mi  şima  hînî  rind  dî.  Bi niyadane  aye  matmayî  en  xo,  ke  ez  zaf  pedima  persan  persken. 

-Ez  weşa  sipas  ken.  La  ti  mira  mevace şima,  ez  zaf  kefvveşbî.  Ez  çekuya  şima  ra  taye aciza.  Zivvane  ma  de  na  çekuye  re  zaf  ca çîno.  Se  vajî,  na  çekuye  zaf  zere  ra  nîya. 

Oncîya  vere  xo  çarnena  bover.  Seke  taye bi  şika,  çîyo  ke  va,  ez  se  refleks  bidî.  La  no  mi hîn  zaf  keno  rehet.  A  rasta,  ez  kî  zaf  hesne- 


ez  sere  hevvra  ra  meredîya  ra.  Famkerdene de  zahmetî  öncen.  Na  cînîka  xerîbe  de  ez  çi vînen.  Na  serpeameya  ez  gina  ci.  Herke  şono mereqe  mi  beno  jede.  Îndî  nefikirîn,  nevajî îndî  mi  cîhet  kene.  Mi  va  cînîka  xerîbe,  ne? 
La  a  mire  xerîb  nena.  Seke  a  eza.  Ya,  ya  ez aye  de  xo  vînen.  A  xerîb  nîya.  A  mara  wa. 
Cîyatîya  min  û  aye,  a  hestane  xo  zon  ardene de  hoşta  wa.  Ne  ne  na  ayere  neheqîye  bo.  A ne  hoşta  wa,  a  xorîya.  Ya,  ya  cîyatîya  min  û aye  na  wa.  Nebo!  Ya  ez  aye  celîyayen? 

Eke  ez  rastîye  vajî,  mi  xorîtîya  aye  celîyayene.  No  rû,  rûye  yewa  ke  eş  ontîbî.  Ya  kî  se vajî  rûye  xozan  bî.  o  ke  mi  celîyayene,  no hete  aye  bî. 

Deste  xo  kena  derg  vana,  ez  Asudeya. 

-Ez  kî  Aylîna.  Ez  zaf  kefvveşbîya  seba  ke mi  ti  şînasna. 

-Dewa  ma  veşne.  îna  dewa  ma  veşne. 

Na  kevvtîşî  ez  cemedna.  Herhal  mi  hevî nekerdîbî,  ke  hondaye  rakerdî  bikuyo  ci.  Ya  kî şemşate  vatena  aye  ez  cemednabî. 

-Sere  şodîrî  bî.  ma  nîyada,  ke  ma  çi  bivînî- 


ken  însanan  ra  bi  şima  qesebikerî. 

-Tamam,  na  zaf  weşa  mi  kî  neşona.  La  ez tam  pe  bawer  nebîya  tora  se  vajî. 

-VVazena  ma  beme  a  rastîye.  Ti  mira  çi vvazena.  îta  defena  vînîtena  ma  yevvbînî  rast ameyene  nîya.  Ti  seke  kevvta  mi  dime,  to  de çîye  esto. 

Na  qesa  aye  peyene  oncîya  ez  tersnene. 
La  terse  mi  nekuno  vere  mereqe  mi.  Xo  hebe kom  ken  û  persen. 

-Ti  kama?  Kotî  ra  ama?  Çi  kar  kena?  A  hînî muhîm  çime  to...çime  to  nîya  xorî  qayte  kotî kene?  Oncîya  persan  dan  pedima. 

Deste  xo  kena  ra: 

-Yew,  yew...ez  nîya  pedima  se  cevvabe persane  to  bidî.  Aya  bîne  ti  rojnamevan  a? 
Qey  hondaye  mereq  kena.  Ya  ti  polis  a? 

Polîs?  Na  wo.  Çîyo  ke  ez  tersa  bî,  amaybî sare  mi  ser.  Eke  aye  de  no  guman  ame  viraş- tene,  îndî  derfete  xo  çîno,  ez  neşîkîn  aye  ra çîye  bicerî.  Bi  avvaye  ke  zaf  lez  cira  van: 

-Ne  ne  bi  tesil  ez  polîs  nîya.  Ez  vvendekar a.  Zanîngeha  Ege  de  wanen.  Deste  xo  erzen cebe  xo  nasname  xo  ya  vvendekarî  vecen, derge  ci  ken. 

-Eke  bawer  nekena  qayte  nasnama  mi bike. 

Peşmirîyena,  peşmirîyena  la  se  peşmirîyena.  Mi  emre  xo  de  peşmirîyenade  nîya rindeke  nedîya.  Zerîya  însanî  aresnena  ra.  Ti vana  qey  adire  zerîya  însanî  re  sey  awa  serd¬ in  a.  Ez  herke  şon  kun  zere  hestane  tevîhev. 
Îndî  düşte  na  cînîke  de  nezan  çi  hîsbikerî. 
Vaca  mi  vindena.  Neşîkîn  bi  vac  bifikirî.  Seke kevvta  vere  awe  şon.  Awe  mi  bena.  La  mi  de terse  xeneqîyayene  çîno.  Ez  bi  aram  a.  Seke 


me,  sere  cadî  pire  cemsa  wo.  Cade  cemsa  ra sîya  keno.  Cade  neaseno.  Kal  û  pîr,  cînî  û camerdî,  zar  û  zeç  kevvto  zere  tersede henen,  ke  kes  nezaneno  xo  berzo  kotî.  Kotî xo  vvedaro.  Amey  mîyane  devvede  vinetî. 
Cemsa  ra  pîya  vecay  zere  dewe  de  vila  bî. 
Sey  miloçika  bî.  To  vatene  qey  miloçika  dewe dagirkerda.  Oîrene  virene.  Vane  ‘siz  teröristleri  besliyorsunuz.  Biz  bilgi  aldık  teröristler bu  köye  geliyorlamış’.  Xeveran  dane.  Vane ‘bu  köyü  yakacağız  göreceksiniz’.  Pero devvijî,  mîyane  dewe  de  yew  qado  girs  esto, uja  kerdî  kom.  Cînî  û  domanî  day  hete, camerdî  day  hete.  Camerdî  kerdî  reze.  Çi heqeret  bero  aqile  to,  vere  çimane  cînîyan de  înan  ra  kerd.  Mi  uja  zaf  eşkera  dî,  ters  însanan  keno  sene  hal.  Çîyo  nîyanen  mero  sare dişmene  însanî  ser.  Ti  vana  hard  raqilaşîyo, ez  tiro  şorî.  Kam  sare  xo  keno  ra  cope  kî weno.  Kam  levvîno  cop  weno,  pîncikan weno,  şekeme  sirota  xo  de  weno.  Na  raye cînîkî  para  xo  çene.  Cînîyan  hard  ra  kaş  kene. 
Bi  pîncikan  dane  vere  înan  ro,  dane  kişt  û kalekane  înan  ro.  Pore  înan  çene  hard  ra  kaskene.  A  sene  rike  bîye,  sene  dişmenîye  bîye? 
Nî  însanan  se  kerdîbî  hondaye  zulm  ardene sare  înan  serde... 

-Çîye  ke  aye  ardbî  zivvan,  ez  hejnabî.  Mi nezanitene  cira  se  vajî.  Feke  mi  amaybî  gure- tene.  Kerdene  nekerdene  neşîkîyene  çekuye vajî.  Yew  çeku...  aye  rehet  bikero.  Ya  kî  ayere bido  hîskerdene,  ke  çîye  ke  ame  sare  aye  ser, mi  zaf  kene  xemgîn.  Yakî  ez  kî  eş  öncen.  La feke  mi  nebeno  ra.  Mi  heşnabî  rojhelate  na vvelatî  de  taye  çî  qewîmîne.  La  ez  nîya  nezdî sifto  viren  bî,  bîyene  şahed.  Şaheda  ganî,  nî 


çîyan  ra  mi  qesekerdene.  En  muhîm,  mi  çime aye  vînîtene.  Çîye  ke  çimane  aye  de  nimite bî,  vînîtene.  Sare  xo  hejnen,  vvazen  beri  xo, ayera  çîye  vajî.  Hama  çi  beno  bila  bibo,  la cira  çîye  vajî; 

-Ma  rastî  kî  terorîst  amene  dewa  şima? 

Nîyadayena  ayera  en  xo,  ke  mi  cira  çîyode şaş  vato.  Hebe  bi  hers,  hebe  xemgîn,  hebe  kî seke  vvazena  vajo,  şima  pero  sey  yevvbînîye. 
Nem  şikite  nem  bi  hers  vana, 

-î  terorîst  nîye.  î  heqa  xo  cerene.  î  seba azadîye  dane  pero.  Seba  dînade  hîn  rinde dane  pero.  î  vane,  ma  neçare  na  dîna  nîme. 
Dînade  bîne  bi  derfeta.  î  kî  însane,  sey  mi  û to.  Maya  înan  kî  esta  sey  e  ma.  Beno  ke vvaştîya  ya  kî  vvaştîye  înan  kî  este,  sey  ma. 
înan  caverday  şî  sere  koyan.  Eke  ma  hona şikîme  bine  helme  biçerime,  tawo  ke  pencere  ra  nîyadame  asmene  kewî  vîneme,  boya gulan  önceme  xere  înan  o.  No  tarîxîyo.  Tarîx de  heta  na  roje  tayîne  bedel  do,  coka  ma hewa  ceme.  Cuyenîme.  Hîn  nebîyene  zordaran  nika  rew  ra  ma  vverdîbî. 

Na  raye  çimane  aye  de  zereveşayene  vînen.  Heta  nika  çîyode  nîyanen neamabî  sare  mi.  Na  cînîke  zere  xo  bi mi  veşnena.  Çîyo  ke  en  zaf  cira  nifir ken,  ana  sare  mi.  La  heqe  aye  esto zere  xo,  nezanîya  mire  veşnena. 
Famkoriya  mi  re  veşnena.  Ez  çi  vajî? 
Ma  hîn  nebî  çend  xorte  delal,  çend çene  ezeb  na  raye  ra  şîbî.  Çiqas gonîya  xo  rijnabî  nî  rayan  de.  Ma  yew nezanbî,  dide  nezanbî  hîre  nezanbî,  la more  înan  bi  hezaran  bî,  tewr  bi  mîlyonan  bî.  Dîyalektîke  ne  tarîxî  nîya  bî, na  rast  a.  Zulmdarîya  serdestan  û  xo ver  ro  dayena  komelî  bî.  Mi  vatbî  a  ma ra  wa  yakî  ne?  En  raste,  ez  aye  ra bîya.  Aya  ke  bîbî  xerîb,  ez  bîya.  Xora şerm  ken.  Na  cînîke  na  emre  mi  de  mi dana  şerm.  No  şerme  mi  çimane ayera  neremeno.  Na  dolim  dora  poşmanîye  ye  aya. 

-Mi  şaş  fammeke,  nete  mino  ke  ez to  bişiknî  çîno.  La  ez  ne  qesane  klîşa ra  îndî  eciz  ben.  Coka  hebe  hersbîya to  ra. 

-Ne  ne  heqa  to  esto.  Ma  hebe bîme  kor.  Dorme  ma  de  çi  qewîmîno ma  rind  nezaneme.  Pencere  xo  de qayte  her  çî  keme.  To  çime  mi  kerdî ra.  Mi  re  vaje.  Ez  vvazen  her  çî  bimusî. 
E,  çÇwaxt  şî? 

-E  çi  waxt  şî?  Persade  muhîma.  E şî  gelo?  î  a  m  ay  uja  de  ca  bî?  Ma  vvelate  ma ra  vetîme,  î  uja  de  ca  bî.  î  şore,  la  hona  ne. 
Hona  ne.  Dewe  de  adir.  Neverda  kes  çîye  xo bixelesno  ra.  Her  çî  da  vere  adirî.  Adiro henen  devve  de  bî  berz  ke  to  bîvînitene.  Dû reşt  asmenî.  Hevvran,  tîjî,  awa,  koyan  şîn guret.  Her  çî  bî  sîya. 

-Devvijî  se  bî? 

-Devvijî  besitar  vverte  de  mendî.  Devvije cîranî  vvayîre  înan  vejayî.  îye  ke  mordeme  xo bajaran  de  estbî,  şî  lewe  înan,  îye  bînî  şî devvane  cîranan. 

Qayte  saata  xo  kerd.  Waxte  ma  zaf nemendîbî.  Aye  ewro  dîyayîsode  muhîm  biviraştene.  Aye  mira  çîye  nevatîbî,  la  mi  famkerd  a  güne  bîşîyene.  A  bişîyene  dest  bi  cuyenade  nevvîye  bikerdene.  cuyena  aye  bibedelîyene.  Aye  cuyena  xo  ye  nevvîye  sere koyan  de  biramitene.  Û  aye  ez  kî  xo  de bedelnu.  Ez  îndî  bedelîyaybî.  Îndî  ez  kî  a kane  nebîya.  Îndî  newe  bîbî.  Waxte  aye çînebî  ke  ez  pero  şanikane  aye  bimusî.  Seba naye  kî  şanika  aye  neme  mende.  Beno  ke waxte  vere  ma  de  ez  şanikane  aye  pero bimusî,  bikerî  roman.  Ya  kî  beno  ke  a  bi  xo şanika  xo  bivirazo  û  binuşno... 

Dûrî  ra  yew  kese  ase.  Wuşte  ra  bi  çimane aram  qayte  mi  kerd.  Va  yew  kitabe  nuştoxî de  mi  vvendîbî.  Vatene  cuyene  lewe  şima  de bo.  Cuyene  lewe  to  de  bo.  Şîye.  A  verva  şanika  xo  şîye.  Ez  kî  bi  şanika  aye  ra  hebena  uja de  hînî  menda.  Peyecoy  vvuşta  ra,  bi  gamane giranan  verva  şanika  ke  hevîya  mi  bîye,  şîya... 


Ardil  Mordem 
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Sm/dtirina  RastaCivakaSarea 


Li  gorî  qenaeta  min  a şexsî,  cevvhere  rastî  ye kapitalizme  ew  e  ku  karûbaren  di  bin  nave  ‘ekonomiye’  de  bi  rexistin  kirine,  heri  zede  şevveyekî  civake  ye  ku aliye  vve  ye  desteserkirin  û  diziye  xurt e.  Gotina  ekonomiye  gotineke  Yewnanî  ye,  û  maneya  we  ‘qanûna  male’ ye.  Rezik  û  pîvanen  maddî  yen  debara malbate,  havvîrdora  vve,  alav  û  materyalen  din  ifade  dike.  Eğer  em  maneya  we  di  civaka  şareza  de  hine  bi giştî  bigirin  dest,  em  dikarin  bibejin; ji  bo  komen  piçûk  ‘reziken  debare’ ifade  dike.  Rastiya  civake  ya  heri  kem hatiye  taybetîkirin  û  devvletdarkirin. 
Şaneya  heri  bingehîn  a  kol lektîfki ri¬ na  civake  ye.  Kes  li  devvletdarkirin  û taybetîkirina  we  nafikire.  Devvletdarkirin  û  taybetîkirina  ekonomiye  evv e  ku  şaneya  bingehîn  a  civake  te  xirakirin.  Ango  civak  ji  rezik  û  pîvanen heri  girîng  te  beparkirin.  Ji  ber  ve yeke,  ti  civake  bi  qasî  kapitalizme,  taybetîkirin  û  devvletdarkirin  nekiriye  xisleta  sereke  ya  civake  û  nevveriya  bû ve  bike,  ne  ji  le  bifikire.  Beguman  di civaka  şaristaniye  de  tevahiya  qadan devvletdar  kirine,  şaneya  vve  ya  heri bingehîn  ekonomi  ji  hem  kirine  milke taybet  hem  ji  kirine  milke  devvlete. 
Le  bele  ti  sisteme  bi  qasî  civaka  kapitalizme  bi  avvayekî  fermî  û  eşkere  milkiyeta  devvlete  û  ya  taybet  weke  sistem  ilan  nekiriye. 

Ev  xusûs  gelekî  girîng  e:  taybetîkirin  û  devvletdarkirina  ekonomiye weke  desteserkirin  û  diziyeke  zû  hatiye  şîrovekirin.  Kari  Marks  evxusûs hine  bi  îfadeyeke  ‘zanistî’  destnîşan kiriye  û  gotiye;  ji  ked  û  nirxa  zede  te dizin  û  vveke  kare  te  binavkirin. 
Hevvcedariya  mijare  bi  şîroveyeke hûrûkûrtir  heye.  Li  gorî  min  sedema ekonomi  bûye  mijara  milkiyeta  devvlete  û  taybetî  evv  e  ku  nirxa-zede  ji bili  berhema  zede  ya  bere  dive  vveke desteserkirin  û  diziyeke  vvere  qebûlkirin.  Ekonomi  vveke  şaneya  bin¬ 


gehîn  a  civake,  taybetî  û  devvletî  jî  di nave  de  bi  tevahî  şevveyen  milkkirine beexlaqî  ne.  Dikevin  çarçoveya  dizi û  desteserkirine.  Çavva  ku  dile  mirovekî  yan  jî  organekî  wî  ye  din vvere  taybetî  û  devvletîkirin  be  mane ye,  yan  jî  bi  fikar  e,  ji  bo  ekonomiye jî  mirov  dikare  heman  tiştî  bibeje.  Ez hevî  dikim  ku  ve  mijare  di  beşa kapitalizme  de  bi  berfirehî  binim  ziman. 

Em  dibinin  ku  di  civaka  şareza  de metabûyîn  vveke  diyardeyeke  gelekî girîng  peş  dikeve.  Ango  di  navbera metabûyîn  û  civaka  şareza  (milkiyeta  taybetî,  çînî,  bajarî  û  devvletî)  de tekiliyeke  xurt  heye.  Meta  û  metabûyîn  ji  bo  civake  yek  ji  kategoriyen sereke  yen  şaristaniye  ne.  We  wexte gelekî  girîng  e  ku  mirov  metaye  rave bike.  Bi  kurtasî  mirov  dikare  beje, eğer  objeyek  ji  bilî  pediviya  mirov  bi cih  bîne,  bibe  xwedî  nirxa  guhertine ya  danûstendin  û  bazirganiye  edî  em dikarin  behsa  metabûyîna  vve  bikin. 
Civak  demeke  direj  ji  guhertina nirxe  re  xerîb  e.  Li  ve  yeke  nafikire, şerm  dibîne.  Objeyeke  bi  qîmet bibine,  diyarî  dide  kes  an  jî  koman. 
Li  şûna  diyariye  cihgirtina  ‘guhertine’ bi  temamî  hîle  yan  jî  vedîtineke  şaristaniye  ye.  Civaka  beriya  şaristaniye yan  jî  civaka  li  derveyî  vve  guhertine şerm  dibîne  û  heta  neçar  nemîne  ji 


ve  yeke  dûr  disekine.  Civak  ji ezmûnen  xwe  yen  hûrûkûr  baş  dizane  ku  objeyeke  bi  karanîne,  eğer derkeve  derveyî  saziya  ekonomiye  ya vveke  şaneya  vvî  ya  bingehîn  e,  û  bibe mijara  guhertine,  dikare  her  cure  belaye  bîne  sere  vve.  Ji  levvra  jî  li  hemberî  guhertine  gelekî  nazik  e. 

Piştî  ku  meta  bû  nirxa  guhertine bazirganî  û  bazirgan  di  kategoriya  şaristaniye  de  cihekî  girîng  girtin.  Ez  bi kurtî  bibejim  ku  ez  metaye  mîna  Kari Marks  şîrove  nakim.  Ango  îdîaya  ku dibeje;  nirxa  guhertine  bi  keda  karker  te  pîvan,  vveke  pevajoyeke  bi  fikar  a  destpeka  çebûna  tegîne  dibînim.  Eğer  em  di  rojameyaîrodejihevdeketina  civaken  ti  dera  vvan  a nebûye  meta  nemayî  li  ber  çav  bigirin we  wexte  baştir  vve  vvere  fehmkirin ka  ez  çi  dixwazim  bibejim.  Ji  aliye zehnî  ve  qebûlkirina  metabûyîne, destberdanaji  mirovatiyeîfade  dike. 
Ev  revvşeke  vvele  ye  ku  ji  hovîtiye  jî vvedetir  e.  Eğer  em  bişibînin  meseleyeke;  mîna  ku  heyvvane  li  selexaneye  hatibe  parçeparçekirin  û  vvere firotin  li  ser  tevahiya  civaka  mirov vvere  ferzkirin.  Di  hîme  xirabiya  civakî de  faîz,  di  hîme  faîze  de  jî  bazirganî, di  hîme  bazirganiye  de  jî  meta  heye. 
Tekiliyeke  nez  di  navbera  hilvveşandina  ekolojî  û  bazirganiye  de  jî  heye. 
Ekonomiya  nebe  şaneyeke  civake,  edî 


destpe  dike  ji  köke  ve  ji  xwezaye  qut dibe.  Ji  ber  ku  yekîtiya  nirxen  maddeye  û  nirxen  zindî  ji  köke  ve  tene veqetandin.  Mîna  ku  toven  metafizîka xirab  bene  danîn.  Maddeye  ji  ruh,  ruh jî  ji  maddeye  dikin,  bi  vî  avvayî  re  li ber  dualîteya  herî  zede  zehne  dîroka  fikre  şîlo  dike  vekirin.  Guftûgo  û cudakirina  bi  şikle  maddeparezî  û manevviyatparezî,  tevahiya  dîroka şaristaniye  jiyana  ekolojîk  û  azad  ji hole  radike.  Bi  tegihiştina  gerdûn  û maddeyeke  mirî,  bi  tegihiştina  ruhpareziyeke  çi  ye,  ne  çi  ye  diyar  nîne, mîna  ku  zehne  mirovan  dagirkiribin û  îstîlakiribin  dikin  metingeh. 

Ez  dixwazim  gumana  xwe  di nuqteyeke  din  de  diyar  bikim.  Meta jî  di  nave  de  ez  bi  guman  im  ku  nirxen civakî  bene  pîvan.  Ne  tene  keda  zindiyan,  maddeya  berhema  keden naye  jimartin  nabe  ku  vveke  nirxe keda  kesekî  vvere  hesibandin,  ev  şaşî bi  xwe  helvvesteke  re  li  ber  dizî  û  desteserkirina  nirxe  vedike.  Sedem  jî  eşkere  ye.  Keden  nayen  jimartin  we çavva  ben  pîvan?  Wekî  din,  kedkara nirxe  we  hîç  naye  pîvan  dayika  kedkaran  tîne  dine  û  vvan  mezin  dike, nirxe  malbate  we  çavva  vvere  pîvan? 
Obje  vveke  nirx  di  nav  tevahiya  civake de  çedibe,  we  wexte  vve  heqe  civake çavva  be  pîvan?  Em  guftûgoye  dikarin direj  bikin.  Ji  levvra  nirxe  guhertine, berhemezede,  ked-nirx,  faîz,  kar,  rant û  tegînen  vveke  van  bi  diziya  fermî  ya bi  deste  devvlete  hemnav  in.  Ji  bo  guhertine  dive  mirov  yan  pîvanen  din bibîne  yan  jî  peşdebirina  şevveye  diyarîdayîne  belkî  manedar  be.  Piştre  ez dixwazim  ve  xusûse  di  beşe  modernîte  û  jiyana  azad  de  rave  bikim. 

Di  çanda  Yevvnan  de  jî  bazirganî yek  ji  vvan  pîşeyan  bû  ku  bi  çave  ne baş  le  dihat  nertin.  Haya  Yevvnanan ji  tekiliya  bazirganiye  ya  bi  diziye  re hebû.  Di  civaka  Romaye  de  jî  cihekî bazirgan  e  wisa  bi  rûmet  tinebû.  Gelek  kem  obje  vveke  meta  hebûn.  Di civake  de  asta  metabûyîne  bi  taybet 


û  nazikî  kem  dihat  girtin.  Ez  behsa exlaqe  civaka  neolîtîk  dikim.  Berî  ku kapîtalîzm  bibe  sîstema  serdest  jî  di nava  hin  mîhraqan  de  cih  didît,  le  civaken  şareza  jî  destûr  nedidane berfireh  bibe  û  peş  bikeve.  Timî  di asteke  marjînal  de  dihiştin.  Di  sedsala  16.  de  li  Hollanda  û  Ingilistana îro  cih  dîtina  we  bi  şert  û  mercen  gelekî  xweser  ve  giredayî  ye.  Belkî  jî  ji bo  Hollanda  û  Ingilistan  çebibin hevvcedarî  bi  sîstema  kapîtalîzme hebû.  Jixwe  wisa  jî  bû.  Di  nava  çarsed  salî  de  tevahiya  dinyaye  rastî  belavbûna  ve  sîsteme  hat.  Em  e  ve dema  şaristaniye  bi  nave  modernîteye  vveke  beşeke  cihe  şîrove  bikin. 
Me  bi  avvayekî  kin  û  hinekî  jî  hişke- ber  vveke  gava  peşî  şaristanî  bi  nav kir  ku  em  agahiyen  xwe  yen  dîrokî  û civaknasiye  li  ser  hîmekî  tekûz  dey- nin.  Mijaren  ku  dîroknas  û  fîlozofen herî  hoşta  tevahiya  temene  xwe  nikarin  ji  nav  derkevin,  ji  bo  mirov  vvan bi  careke  bide  fehmkirin  qabîliyete- ke  nedîtî  pevvîst  e.  Beguman  em  xwe- diye  ve  îddîaye  nînin.  Le  bele  ji  ber ku  rez  û  hurmeta  me  ya  ji  bo  jiyaneke azad  me  erkdar  dike,  û  ji  ber  ku  hezeke  me  ya  şîroveye  ya  dîrokî-civaknasî  û  manedane  heye  û  her  kese xwe  li  ber  pirsgîreken  civakî  ji  dil  berpirsiyar  dibîne  beriya  her  tiştî  dive we  qabîliyete  vveke  şerte  peşî  di  xwe de  bibîne. 

Ji  ber  trajediyen  sedûpencî  salî yen  ‘sosyalîzma  pekhatî’,  reçeteyen bi  dehan  şoreşen  rizgariya  neteweyî  û  sosyal-demokratan  di  nav  hesaben  qeşayî  yen  sermaya  finanse  de heliyan;  ji  bo  heza  me  ya  şîroveye  ya hosteyane  bi  giştî  der  bare  şaristaniye  û  bi  taybetî  jî  der  bare  şaristaniya  kapîtalîst  de  dive  bi  sosyolojiya azadiye  ya  der  bare  jiyana  azad  de bibe  yek  da  ku  em  ji  bo  dozen  azadiye  yen  mezin  nexapin  û  nexapînin. 


Abdullah  Ocalan 


Reya  Azadiye  Bi  TekoşînaLi  DijT Canda  TecaM‘zePâ<  Te 


Tecavviz,  di  nava  civake  de vveke  çandeke  xwe  avakiriye  û  ev  jî  ji  ber  ku  zilaman  destdaniye  ser  jiyana  Jine.  Zilam,  berexwe dide  ked  û  jiyana  civakî  ya  jine  û  bi  ve yeke  re  çanda  tecavvize  afirandiye. 
Zilam,  tişte  ku  jin  afirandiye  û  kedkariya  jine  bi  tecavvize  re  dest  datîne ser.  Ji  vir  û  şûnde  jî  çanda  tecavvize xwe  di  hemû  beşen  civake  de  naskirin  daye.  Şer,  talankirin,  îxanet,  tecawiza  li  dijî  bedena  jine  û  hemû  xerabî destpeka  ve  yeke  ye.  Di  ve  revvşe  de zilam  nirxen  ku  bi  jine  re  bûye  hevbeş xiyanet  kiriye  û  sîstema  xwe  avakiriye.  îxaneta  li  dijî  jine,  îxaneta  jiyane û  tişten  pîroz  e.  Tişten  pîroz  jiyane avadike  û  jiyan  bi  xwe  ye.  Jin,  ne  tene neh  mehan  zaroke  di  nava  xwe  de xwedîdike  û  şîr  dide.  Her  vviha  ji  bo jiyaneke  azad  civakek  jî  avakiriye.  Ji zarokan  re  şexsiyet  û  nasname  avakiriye.  Ji  bo  mirovan  nasnameyek  hev- 


par  û  çandek  avakiriye.  Ji  bo  jiyane sîstemeke  xwezayî  avakiriye  û  civakek  bi  mirovahiye  avakiriye.  Ev  yek gaveke  mezine  û  gaveke  şoreşgeriye. 
Di  encam  de  jiyane  temsîl  dike. 

Eğer  ku  îro  mirovahî  bi  ewqas  zor û  kede  hebûna  xwe  domandiye,  ev  jî bi  sîstema  jine  ya  komînal  û  neolotîk ve  giredayiye  û  deyndare  ve  sîstema jine  ye.  Civak,  ji  ber  ku  he  bi  çanda tecavvize  ya  zilam  re  nehatiye  naskirin  qiymet  daye  vve  pîrozbahiya  jine. 
Hemû  nirx  û  afi randine  jine  di  nava civake  de  bûye  peşeng  û  ji  aliye civake  vveke  xwedawend  hatiye  dîtin. 
Her  vviha  vveke  domandina  û  avakiri- na  jiyane  ye  Jin. 

Tecavviza  ku  ji  aliye  zilam  ve  li  dijî jine  hatiye  peşxistin  te  wateyaîxanet û  tecavviza  li  dijî  nirxen  jiyane.  Dema ku  em  li  dîroka  mirovatiye  dinerin hemû  şer,  qetilkirin,  koledarî  û  talankirin  ji  aliye  desthilatdariya  zilam  ve hatiye  kirin.  Tecavviza  zilam  ne  tene  li 


dijî  bedena  jine  pek  hatiye,  li  hemû qada  jiyane  vveke  çandeke  xwe  avakiriye.  Ev  çanda  ku  bi  desthilatdariya zilam  ve  hatiye  avakirin  vveke  qehremaniye  te  dîtin.  Ev  çand  ji  aliye  zehniyeta  zilam  ve  bûye  nirxek.  Ji  bo devvamkirina  ve  çande  bi  lekolînen zanistî  çanda  tecavvize  he  betir belavbûye.  Hüner,  Weje,  Spor  û  gelek beşen  din  vveke  afrînere  ve  çande  ye. 
Nirxen  zilamtiye  te  bilind  kirin  û  taybetmendiyen  jine  te  tinekirin.  Nirxen jinan  ji  xwe  re  vveke  mafekî  dibînin çanda  tecavvize  jîbi  rewa  kartînin.  Bi ve  yeke  re  zilam  li  dijî  jine  bere  xwe dide  beden  û  mafe  jine.  Ev  yek  ji zilam  re  revva  te  dîtin  û  bi  reyen hiqûqî  jî  hatiye  parastin.  Li  aliye  din dema  ku  dixwaze  erîşî  jine  dike  û xerabiye  ji  xw e  re  xwezayî  dibîne. 
Dema  ku  dixwaze  li  dijî  gelan  şerîlan dike  û  male  xelke  talan  dike.  Hervviha bi  reya  çapemeniye,  dîplomasî,  polîtîka,  ekonomî  û  bi  pervverde  tekiliya 


xwe  bi  jiyana  me  re  datîne.  Bi  ve  yeke re  propogandaya  xwe  di  hemû  qada jiyane  de  bi  kar  tîne  çanda  tecavvize peş  dixe.  Her  roj  bi  re  û  rebazen  nû xw e  bi  revedibe. 

Jin,  dibe  qurbana  çandeke  vvisa ya  tecavvize.  Her  roja  li  kolan  û  male dibe  mexdûra  ve  çande.  Hem  ji  aliye beden,  hem  ji  aliye  çandî  û  psîkolojîk ve  di  bin  erîşa  çanda  tecavvize  de  jiyana  xwedidomîne.  Di  hemû  keliya jiyane  de  bi  gotin  an  jî  dîrek  rastî  ve  yeke te.  Zilame  ku  24  saetan  tecavvize  li ser  jine  peş  dixe,  ma  dikare  dersa exlaqe  û  çande  bide?  Jin,  jiyana  xwe bi  zilam  re  parvedike,  bi  zor  û  zehmetiyen  mezin  dibe  dayîk,  jiyane  avadike û  didomîne.  Le  zilam  tevî  ve  yeke  jî  bi çanda  tecavvize  berûmetiya  xwe nîşan  dide.  Bi  ve  çande  re  çavva  dikare  malbat  û  zarokan  xwedî  bike? 
Bedela  ve  vveke  civak  em  didin. 
Bedela  ve  xwîne  û  xwezaya  ku  te  tinekirin  bi  giranî  em  didin.  Bi  jekirina 


damare  jiyane  civak  û  xweza  bi mirine  re  rû  bi  rû  maye.  Çavkaniya  jiyane  hatiye  jahrkirin.  Bi  desthilatdariya  zilam  çavkaniya  jiyane  hatiye jahrkirin  û  civak  jî  ji  ve  ava  bi  jahr vedixwe... 

Bedena  ku  vvere  jahrkirin  nikare jiyaneke  bi  tendurustî  bidomîne. 
Tişta  ku  vvere  kirin  an  tüye  ve  çavkaniye  je  bike,  an  jî  çavkaniyeke  nû  ji civake  re  avabike.  Dive  em  li  dijî  ve çanda  tecavvize  ya  desthilatdariya zilam  bi  hezeke  mezin  tebikoşin  û  jiyane  ji  ve  jahra  vvan  rizgar  bikin.  Eğer kujin  li  cîhane  jiyaneke  be  şer  û  azad dixwazin,  dive  I i  dijî  ve  zeh niyete  tebikoşin.  Reya  azadiye  bi  tekoşîna  li  dijî ve  çande  û  bi  vvekheviya  cinsiyetan pekte. 
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Een  NieuME  Film  Van  De  Vrouvdijke  Guerrillas:  YOL 

De  vrouwelijke  guerrilla’s  zijn  met  de  opnamen  van  een  nieuvve  film  begonnen:  “YOL”.  Tijdens  de  opnamen  komen  we elkaartegen.  Ze  zijn  spelers  en  tegelijkertijd  ook  lichtmensen  en  guerrilla.  Ze  doen  alles  zelf,  en  soms  komen  ze  niet terug  van  een  gevvapende  strijd.  Eigenlijk  is  iedereen  zijn  leven  een  film. 


Ondanks  de  onmogelijkheden in  de  bergen  van  Koerdistan, komen  we  de  Koerdische vrouvven,  die  op  het  gebied van  kunst  en  cultuur  grote vooruitgang  hebben  geboekt,  nu  met  de  film “YOL”  tegen.  Benieuvvd  naar  de  film,  vragen we  de  film  producenten  Jinda  Baran  en Guerrilla  Dersim  om  onze  vragen  te  beantvvoorden. 

Hoe  ontvvikkelde  het  maken  van  de  film op  de  bergen  zich,  hoe  is  het  idee  ontstaan om  een  film  te  maken?  Kunt  u  in  het  kort  vertellen  hoe  jullie  vverkzaamheden  zijn? 

Jinda  Baran:  Dit  werk  is  in  2001  begonnen.  De  eerste  stap  van  het  idee  om  de  film in  de  bergen  te  maken  is  door  kameraad Halil  Dag  gezet.  Hij  heeft  vele  kameraden  op deze  gebied  opgeleid.  Sommige  van  zijn leerlingen  zijn  momenteel  önder  ons.  We vvillen  zijn  werk  hier  voortzetten.  Kameraad Halil  heeft  in  het  bijzonder  de  vrouvvelijke kameraden  op  dit  gebied  bemoedigd  om zich  te  ontvvikkelen  en  heeft  hen  opgeleid. 
Want  hij  geloofde  erin  dat  ze  veel  voor  de kunst  zouden  betekenen.  Om  deze  redenen was  een  gedeelte  van  zijn  leerlingen  vrouvvelijke  kameraden.  Om  onze  betrokkenheid  en ons  geloof  in  hem  en  hemzelf  te  eren  zijn  we bezig  om  op  dit  gebied  onze  werk  te  verstrekken.  We  zijn  ervan  overtuigd  dat  het  produceren  van  de  film  in  de  bergen  vele  dingen kan  bevvoorden.  De  Koerdische  filmindustrie is  nog  erg  zwak,  het  ontvvikkelt  zich  pas. 
Misschien  dat  sommige  Koerdische  regisseurs  iets  aan  het  doen  zijn  maar  het  punt  is dat  ze  zich  niet  goed  inleven  met  het Koerdische  volk,  ze  verdiepen  zich  niet  in  de vverkelijkheid  van  het  Koerdische  volk.  Want ze  zijn  er  niet  in  staat  om  de  volk  op  nieuw tot  leven  te  laten  komen.  Kameraad  Halil  zei het  volgende:  “Als  er  geen  vrije  land  en  geen vrije  samenleving  is  en  als  de  mensen  niet vrij  zijn,  is  er  geen  vrije  kunst  en  cultuur”. 
Vandaar  dat  we  in  onze  bergen  dit  kunnen vvaarmaken.  Vrije  kunst  is  alleen  te  bereiken met  revolutie.  We  zijn  niet  alleen  voor  de filmindustrie  met  dit  werk  begonnen. 
Kameraad  Halil  was  eerst  als  fotograaf begonnen  en  heeft  zich  later  ontvvikkeld  tot cameraman.  Hij  heeft  alles  op  zijn  eigen kracht  bereikt.  Deze  was  zijn  lust  en  zijn  lief- de  en  we  vvillen  deze  met  ons  team  verder ontvvikkelen.  Niemand  önder  ons  heeft  ooit een  opleiding  gevolgd  op  dit  gebied  of  op een  kunstacademie  lessen  gevolgd  över  het maken  van  films.  Maar  momenteel  komen  er mensen  naar  ons  toe  die  op  het  gebied  van films  maken  hebben  gestudeerd  om  ons 


werk  te  bekijken,  en  ze  staan  versteld  över ons  werk  ,  want  ze  zien  in  dat  ze  veel  van ons  kunnen  leren. 

Is  het  niet  moeilijk  om  in  deze  omstandigheden  een  film  te  maken? 

Över  het  algemeen  vverken  we  met  een camera.  Je  kunt  vanaf  hier  zien  wat  onze omstandigheden  zijn.  We  hebben  geen  studio’s.  Onze  decors  zijn  bergen,  bomen  en rotsen.  Met  dit  alles  uiten  we  onszelf.  Met een  camera  proberen  we  een  geest  te  wekken  en  vertolken  en  we  geloven  erin.  Hier  is een  revolutie  die  al  30  jaar  aan  het  strijden is.  De  mensen  die  van  buitenaf  komen,  en dit  alles  niet  beleven,  kunnen  het  nooit  en nimmer  begrijpen  of  te  vertolken.  Ze  kunnen de  geschiedenis  en  de  levensverhalen  van de  Koerdische  kinderen  in  de  bergen  niet begrijpen  of  wat  kameraad  Halil  zei:”  De geschiedenis  van  al  deze  Koerdische  kinderen  die  helden  zijn  moeten  we  bekend maken  bij  de  samenleving”.  Dit  is  voor  ons een  heilige  taak  en  van  deze  heilige  taak  putten  we  onze  kracht  uit.  Bovendien,  de  taal van  de  bergen  is  de  taal  van  onze  films. 
Bergen  zijn  zigzag,  gaan  omlaag  en  omhoog, zijn  steil  en  soms  modderig.  We  geven  de geest  van  de  bergen  een  visuele  expressie. 
Het  gebruik  van  mensen  en  een  camera  is onze  eniğe  techniek.  We  vverken  als  een team  samen.  Kameraad  Dersim  en  twee andere  kameraden  en  ik,  vvij  vieren  vverken vanaf  het  nieuvve  jaar  samen.  İn  het  begin was  ons  team  nog  groter  maar  in  deze  perio- de  zijn  sommige  van  onze  kameraden gesneuveld  tijdens  de  strijd. 

Jullie  zijn  met  een  nieuvv  film  project begonnen,  de  opnamen  düren  voort  op  dit moment.  Kunt  u  iets  över  de  inhoud  van deze  film  toelichten? 

De  film  gaat  över  het  verhaal  van  vier koeriers  vrienden.  Önder  de  titel  “YOLLAR”, vvillen  we  onze  ideologie  en  de  vveg  dat  we hebben  genomen  vertellen.  Het  verhaal  gaat als  volgt:  De  taken  van  de  guerrilla  als  koeriers  zijn  om  voortgangberichten  över  te brengen  van  de  ene  regio  naar  de  andere, waar  de  verschillende  guerrilla  groepen  zich bevinden.  Tijdens  deze  reizen  beleven  ze veel  dingen.  Ze  moeten  veelzijdige  obstakels  zien  te  overvvinnen.  Onze  koeriers kameraden  hebben  een  grote  rol  gespeeld in  onze  revolutie.  De  vier  koeriers  kameraden  in  de  film,  zijn  onze  kameraden  die  in de  strijd  zijn  gesneuveld.  Deze  film  vertelt hun  verhaal.  Hun  ervaringen  proberen  vve  te vertellen  in  de  film. 


Is  dit  jullie  eerste  film? 

Nee,  het  is  niet  onze  eerste  film.  Ik  heb ook  een  andere  film  geproduceerd,  maar toen  was  kameraad  Halil  bij  ons  en  hij  heeft ons  gesteund.  Nu  hebben  voor  de  eerste keer  vrouvven  deze  taak  op  zichzelf  genomen.  Het  is  heel  moeilijk  om  deze  verantvvoording  te  nemen.  We  beschikken  niet över  de  mogelijkheden  die  andere  producenten  beschikken  of  meer  manskracht  om een  film  te  maken.  Je  begint  onderaan  en alles  doe  je  zelf.  Je  draagt  je  materialen  zelf, je  gaat  de  bergen  in  en  je  zet  ergens  je  kamp neer.  Je  bereidt  alles  zelf  voor.  Bijvoorbeeld de  spelers  zorgen  ook  voor  het  licht.  Als  je bezig  bent  en  er  moet  iets  anders  gebeuren dan  doe  je  dat  ook,  dan  moeten  ze  terug  om de  rollen  te  vertolken.  En  önder  deze  moeilijke  omstandigheden  vverken  vve.  We  bereiden  ons  eigen  eten  en  brood,  vve  zorgen voor  onze  eigen  veiligheid.  Want  vve  zijn geen  acteurs  maar  vve  zijn  guerrilla’s.  Net  als aile  guerrilla  kameraden  organiseren  vve  ons leven.  Er  doen  zich  momenten  voor  dat  vve moeten  strijden,  en  net  als  in  aile  strijden kan  iedereen  gevvond  raken  of  zelfs  sneuvelen,  dit  kan  ons  team  ook  overkomen.  We zijn  een  gedeelte  van  het  leven  in  de  bergen, vve  leven  niet  buiten  dat  leven.  Ons  vverk  is een  deel  van  ons  leven  als  guerrilla. 

Kunt  u  ons  wat  över  uzelf  vertellen,  deze film  maken  jullie  als  een  vrouvven  team,  kunt uvv  daarover  vertellen? 

Guerrilla  Dersim:  Ik  zie  mezelf  als  een leerling  van  dit  vverk.  Als  guerrilla  en  ook  als filmmakers,  vve  ontvvikkelen  onszelf  en  leiden  ons  op.  We  spelen  als  vrouvven  een  leidende  rol  in  deze  revolutie,  dit  geldt  ook voor  kunst  en  cultuur.  Kameraad  Halil  is değene  die  ons  heeft  bemoedigd  en  is  onze leraar.  We  zien  onszelf  als  değene  die  dit  testament  moeten  uitvoeren.  Een  dominante systeem  is  nooit  in  staat  om  onze  gedachten,  gevoelens  en  onze  dromen  te  vervvoorden,  omdat  het  doel  van  dit  systeem  is  om ons  denken  en  onze  gevoelens  te  vernietigen.  We  zien  kunst  en  cultuur  als  een belangrijke  instrument,  omdat  het  onze  dromen  en  onze  doelen  ter  sprake  brengen,  en omdat  het  een  bijdrage  levert  aan  een  vrije samenleving  die  opnieuvv  te  creeren  valt. 
Tegen  de  dominante  systeem  en  elke  vorm van  onvvetendheid  zien  vve  ons  vverk  als  een ‘stand  tegen’.  Het  niveau  dat  onze  culturele vverk  heeft  bereikt  is  het  niveau  dat  onze vrouvven  de  vrijheidsstrijd  heeft  bereikt. 
Voor  ons  zijn  de  bergen  een  plek  waar  vve  tot onszelf  komen,  vvaar  vve  vrij  kunnen  denken en  vvaar  vve  ons  kunnen  verdiepen.  Bergen zijn  onze  locaties  en  de  grondzetters  van onze  films.  Want  de  filmindustrie  in  het  kapitalistische  systeem  vvordt  tegen  de  samenleving  gebruikt.  Om  deze  reden  vvillen  vve actief  zijn  op  dit  gebied,  om  het  te  laten  dienen  voor  onderdrukte  volkeren.  Onze  strijd vvil  de  filmindustrie  een  nieuvve  vvending geven.  We  hebben  een  kijk  op  de  vvereld. 
Door  kameraad  Halil  heeft  onze  filmindustrie  een  onafhankelijke  vvending  genomen. 
Vanaf  het  begin  hebben  vve  als  revolutionaire  vrouvven  onze  film  een  eigen  kleur  gegeven  en  op  ons  eigen  manier  ontvvikkeld. 
Deze  lijn  bevat  tegen  de  bestaande  filmmakers  een  alternatief  en  houding.  We  geloven dat  vve  een  nieuvve  taal  hebben  ontvvikkeld op  het  gebied  van  film  maken. 

Hoever  is  de  film  gevorderd?  VVanneer vvorden  de  opnames  voltooid? 

Jinda  Baran:  Eigenlijk  vvaren  vve  van  plan 


om  in  het  voorjaar  te  beginnen  met  deze film.  Helaas  kvvamen  vve  obstakels  tegen. 
Deze  vvaren  voor  ons  moeilijk.  Om  als  vrouvv onze  eigen  project  als  een  revolutionaire vverk  te  ontvvikkelen  moeten  vve  veel  energie  erin  steken.  We  leven  midden  in  een revolutionaire  strijd,  doordat  vve  met  deze gedachte  leven  en  vverken  komen  vve  soms wat  moeilijkheden  tegen.  Bijvoorbeeld:  vve vvilden  in  het  voorjaar  beginnen.  İn  het  voorjaar  is  het  landschap  en  het  uitzicht  van Koerdistan  adembenemend.  Maar  vve  hebben  op  dit  moment  pas  een  kvvart  van  de film  opgenomen.  We  hopen  dat  vve  klaar zijn  voordat  er  sneeuvv  valt.  Uiteindelijk  hebben  veel  kameraden  bij  gedragen  aan  deze project. 

Wat  voor  moeilijkheden  heeft  u  als vrouvv  ondervonden  om  deze  film  te  realiseren? 

Het  probleem  vvas  zo:  als  een  vrouvv  vvil je  het  project  ontvvikkelen  en  die  vvil  je  dan uitvoeren.  Om  het  voor  elkaar  te  krijgen moet  je  heel  veel  energie  erin  steken.  Om iets  te  bereiken  moet  je  als  vrouvv  overal dubbel  strijd  leveren. 

İedereen  die  zich  aansluit  bij  guerrilla  is geen  vrije  mens  uit  zichzelf.  Tijdens  deze revolutie  komt  het  door  een  strijd  te  leveren. 
İn  deze  revolutie  zijn  vve  achter  deze  bevvust- zijn  gekomen. 

Hoe  bepaalt  u  het  ondervverp  van  uvv films?  Hoe  doet  u  onderzoeken  voor  de  film? 

We  volgen  de  agenda  van  de  politieke  en sociale  gebeurtenissen.  We  vragen  ons  af wat  er  nodig  is.  Nu  vverken  vve  zo,  maar  in het  begin  vvas  dat  niet  het  geval.  Onze  eerste  film  ging  över  de  gebeurtenissen  van  het leven  als  een  guerrilla,  ter  nagedachtenis  van onze  kameraden.  Onze  eerste  film  heette “Tirej”.  Deze  ging  ook  in  bioscopen  in  voorstelling.  De  film  Tirej  ging  över  het  leven  van een  kameraad  genaamd  Tirej.  Tijdens  een gevvapend  conflict  bleef  hij  schrijven  in  zijn dagboek  tot  zijn  laatste  kogel  op  vvas.  Hij heeft  alles  tot  in  details  opgeschreven,  tot het  laatste  moment.  İn  het  einde  van  zijn dagboek  schreef  hij:  “We  hebben  een  kameraad  genaamd  Halil,  als  ik  sneuvel  is  mijn dagboek  van  Halil,  hij  zal  er  heel  zuinig  op zijn.  Hij  zal  vveten  vvat  mijn  dagboek  betekent  en  hij  zal  het  beschermen.”  Zo  doende heeft  kameraad  Halil  de  eerste  stap  gezet naar  de  filmindustrie.  Als  dit  niet  vvas gebeurd,  zou  kameraad  Halil  denk  ik  het nooit  hebben  overvvogen  om  een  film  te maken.  Maar  doordat  Kameraad  Tirej  wist dat  Halil  zijn  nalatenschap  zou  houden, heeft  Halil  zijn  laatste  momenten  van  het leven  vastgesteld  en  verfilmd.  Al  onze  verhalen  zijn  zo.  Het  begint  met  een  gevoel.  İn  het begin  vvas  het  leven  en  ter  nagedachtenis van  guerrilla’s,  maar  het  heeft  zich  een andere  ontvvikkelingen  voorgedaan. 
Hevormingen  in  de  culturele,  politieke  en sociale  kvvesties  zijn  belangrijk  bij  de  evaluatie  van  vvat  er  gebeurt  en  zo  verder.  Hoe kunnen  vve  een  nieuvve  verhaal  met  nieuvve ideeen  ontvvikkelen;  daar  richten  vve  ons op.  Tot  een  bepaalde  tijd  konden  vve  alleen in  de  bergen  bij  guerrilla  eenheden  films maken.  Omdat  de  omstandigheden  niet gunstig  vvaren  konden  vve  geen  gebruik maken  van  andere  locaties  zoals  dorpen  en steden.  Maar  stap  bij  stap  vvorden  nu  locaties  gevormd  vvaar  guerrilla’s  en  het  volk samen  kunnen  vverken. 


Vertaald  door:  Şemse  Güllü 
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Müzikte  Doğru  ve  İyiyi  Yakalama  Arayışı 


Her  sabah  uyandığında  kendisine  biraz  daha  yabancılaşan  bir  kadın var.  Bu  çığlığı  kim  nasıl  tarif  edebilir.  Hepimizin  yaşadığı  ama  bir  türlü dile  getiremediği  çığlıklar.  Ben  de  bu  çığlıkları  sesimle  duyurmaya  çalışıyorum  ki  acılarımız  az  da  olsa  hafiflesin. 


Kürt  halkının,  32.  kuruluş yıldönüm  kutlamalarının çoşkusu  sanatçı  Rojda  ile 
Avrupa’da  yaşayan  Kürdistanlıları  buluşturdu.  Biz de  Sanatçı  Rojda  ile  Kürt  müziğinin geldiği  düzeyi  ve  sorunlarını  konuştuk. 

Kürt  Müziği’nin  geldiği  aşamayı nasıl  değerlendiriyor  sunuz?  Sizce Kürt  Müziği’nde  yeni  yaratılabiliyor mu?  Ve  bu  konudaki  tıkanma  noktaları  nelerdir? 

Kürt  Müziği’nin  öncelikle  sözlü bir  edebiyat  geleneği  var.  Bu  gelenekten  yola  çıkarak,  özellikle  70’li ve  80’li  yıllarda  tüm  yasaklamalara rağmen,  ki  bu  yıllar  Erivan  radyosunu  gizlice  dinlediğimiz  yıllardı,  ama aynı  zamanda  müziğimiz  açısından protest  müziğin  de  başladığı  yıllardı.  Tabi  bu  aslında  diğer  taraftan yavaş  yavaş  edinilmeye  başlanan protest  kültürün  bir  parçasıydı.  O günden  bu  güne  geldiğimizde  ulusal  mücadelenin  geliştiği  ve  güçlendiği  oranda  tıpkı  diğer  kültürel değerlerimizde  olduğu  gibi  müzik anlayışımızda  gelişip  güçlenmiş  ve kendi  sanatçı  ve  eserelerini  yaratmıştır.  Yine  özellikle  90’larda Türkiye’de  kurulan  Mezapotamya 
Kültür  Merkezi’nin  bu  gelişim  sürecine  yaptığı  çok  ciddi  katkıları  var. 
MKM’nin  özellikle  ulusal  mücadeleyle  yoğrulu  kollektif  çalışmalara öncülük  etmesi,  tiyatrodan  müziğe belli  başlı  sanat  alanlarında  üretimin  hız  kazanmasını  ve  çok  çeşitli eserlerin  de  verilmesini  sağladı. 
Böylelikle  halkımız  kendi  duygu  ve düşüncelerini;  acılarını,  sevinçlerini,  umut  ve  özlemlerini  artık  çok daha  yaygın  bir  şekilde  kendi  ezgilerinde  rahatlıkla  bulabiliyordu. 
Zamanla  müziğimiz  halkımızın örgütlenmesinde  çok  güçlü  bir  rol oynamış  neredeyse  bir  döneme öncülük  etmiştir.  Gerek  sanatsal kültürel  gerekse  sosyal  siyasal  tüm alanlarda  olduğu  gibi  Kürt 
Müziği’nde  de  gelişim  mücadelenin  zamanla  daha  da  içselleştiği koşullarda,  halkımızla  birbirini  destekleyen  ve  geliştiren  tarzda olmuştur.  Dolasıyla  mücadelemiz güçlendiği,  çeşitlendiği  ve  zenginleştiği  oranda  bu  anlayış  içinde büyüyen  ve  eser  vermeye  çalışan biz  sanatçıların  da  arayışları  artmıştır.  Örneğin  uluslar  arası  düzeye  çıkarmak  gibi  bir  hedef  belirmiştir.  Koma  Berxwedan,  Şivvan, Şakiro,  Mehmet  Şero,  Ayşe  Şan, Meyrem  Xan  gibi  önemli  isimlerin bir  benzeri  olmak  yerine  -ki  müzik alanında  önemli  değerlerimizdir  bu isimler-farklı  müzik  türlerinin  ve tekniklerinin  denendiği;  bu  yolda başarıların  da  kaydedilmeye  başlandığı  bir  dönemdeyiz.  Elbette  ki 


burada  zorunlu  bir  değişim  ve dönüşümden  de  bahsediyoruz. 
Sonuçta  değişen  ve  hızla  akan  bir dünya  var.  Tam  da  burada  yapmamız  gereken  teknik  açıdan  aynı müzik  kalitesinde  ama  içerik  olarak çok  daha  nitelikli  eserler  verebilmek.  Eskiyi  bozup  aşındırmadan en  yeniyi  yaratma  kaygısını  taşımak önemli  olan. 

Sizinde  belirttiğiniz  gibi  Kürt müziği  bir  döneme  öncülük  etti. 
Sizce  bu  öncülük  misyonunda  bir değişiklik  var  mı? 

Hala  böyle  bir  misyonun  varlığından  bahsedebiliriz  aslında. 
Özellikle  90’lı  yıllar  mücadelemizin haklılığını  ve  gerekliliğini  tüm  dünyaya  duyurduğumuz  yıllardı.  Yani halk  olarak  topyekün  gelişimin  ilk önemli  adımıydı.  Müziğimizde  de bu  böyle.  İlk  planda,  böyle  bir müziğin  de  olduğunu  otoritelere duyurmak  ve  kabul  ettirmek.  Bunu mücadeleyle  birlikte  varolarak  aşabilirdik.  Nitekim  öyle  de  oldu.  Bu gün  en  büyük  sıkıntımız  müziğimizde  evrensel  bir  düzey  yakalayamamak.  Diğer  halklara  da  hitap  edebilmek,  ezgilerimizle  gittiğimiz diyarlara  onları  da  götürebilmek, duygularımızı  onlara  da  hissettirebilmek...  Tabi  bunun  için  çok  ciddi bir  yönelim  ve  yoğunlaşma  gerekiyor.  Ve  iyi  bir  öngörü...  Örneğin henüz  yeniliklere  yeterince  açık olduğumuzdan  tam  olarak  bahsedemiyoruz.  Önümüzde  bunun  gibi aşmamız  gereken  engeller  de  var. 

Yeniliklere  açık  olamamanın nedenleri  nelerdir? 

Elbette  sanatçıların  yeniliklere açık  olması  gerekiyor  ama  çoğu sanatçının  bu  yöndeki  arayışları sağlam  bir  zemin  üzerinde  yükselmiyor.  Neyi  nasıl  kavraması  gerektiği  ve  nasıl  geliştirebileceği  konusunda  yöntem  sunmada  ciddi sorunlar  da  yaşanmıyor  değil. 
Mesala  Kürt  müziğini  işleyecek, otantizmini  geliştirecek  bir  alt  yapı yok.  Sanatçı  daha  çok  duygularına göre  hareket  ediyor  ama  müzik böyle  gelişemez.  Bir  besteyi  istediğin  formata  koyabilirsin  ama  otantiği  istediğin  gibi  ifade  edemezsin. 
Çünkü  onun  bir  ruhu  var  onu  bozmaman  gerekiyor.  Örneğin  denbejliği  farklı  bir  biçime  büründüremezsin.  Bunu  böyle  yaptığında  o zaman  farklı  bir  başlık  atmış  olursun.  Ancak  onun  otantiğini  bozmadan  yeniye  dönüştürmenin  yollarını keşfedebilmek  önemli.  Daha  çok yapmaya  çalıştığım  şey  bu.  Yani müziğimizde  var  olanı  yeniyle buluşturabilmek.  Özü  şu,  esas  duyguyu  koruyarak,  teknik  açıdan beğendiği  müzik  kalitesini  dinleyi¬ 


cinin  bulabilmesi.  Benim  de  henüz bunu  başardığım  söylenemez  ama bu  yönde  ciddi  çabalarım  var  diyebilirim.. 

Kürt  müziğinde  kadın  nasıl  ele alınıyor?  Müziğin  eril  bir  dili  var mı? 

Toplumsal  olarak  üzerimizde feodalizmin  çok  ciddi  etkileri  var hala.  Bu  etkiler  değişimin,  yeninin önündeki  engeller  diye  belirtiğimiz sorunların  temelini  oluşturuyor.  Bu nedenle  eserlerde  kadını  işlerken bu  feodal  yapıyı  baz  alarak  yapıyorum.  Ve  bu  yapıdan  doğan  sorunları  ele  alıyorum.  İlk  albümümden  bu yana,  yılları  hesaba  katarak  kadınlar  neler  yaşamış  diyerek  araştırmalar  yaptım.  Bazı  parçaları  buldum,  derledim  ve  bir  kadın  duygusuyla  sizlerle  paylaşmaya  çalıştım, işte  Xeribe  Beyani  böyle  çıktı.  13- 
14  yaşında  hayatında  hiç  görmediği  biriyle  evlendiriliyor.  Uyandığı her  sabahta  kendisine  biraz  daha yabancılaşan  bir  kadın  var.  Bu  çığlığı  kim  nasıl  tarif  edebilir.  Hepimizin yaşadığı  ama  bir  türlü  dile  getiremediği  çığlıklar.  Kimi  zaman  gelenek  göreneklerle  kimi  zamanda  din adı  altında  iradesizleştirilmiş,  kimliksizleştirilmiş.  Bir  bu  yanını  anlatabilmek  ama  esasen  diğer  yanıyla kadının  gücünü,  cesaretini  ve direngenliğini  anlatabilmek.  Maruz kaldığımız  tüm  baskılamalara  rağmen  toplumsal  gelişimin  doğal öncüsü  olduğu  gerçeğini  anımsatmak.  Sabre  Min  adlı  eserde  bunu anlatmaya  çalışıyorum.  Bu  anlamda  her  bir  eserde  yaşamdan  kesitler  var. 

Kadının  feryatlarını  çok  iyi  yansıtıyorsunuz.  Bunun  bir  sebebi  var mı? 

Bu  toplumda  büyümüş  ve  varlığını  dile  getirmeye  çalışmış  bir kadınım  öncelikle.  Yaşadıklarım  bir diğer  kadınınkinden  çok  farklı  değil aslında.  Bir  Türk  gazeteci  ile  yaptığım  röportajda  bana  sorduğu  'senin  yüreğini  bu  kadar  sızlatan nedir?'  sorusu  şarkılarımda  ne  söylediğimi  anlamamasına  rağmen böyle  bir  duygudan  bahsetmesi benim  için  önemliydi.  Tabi  dil  anlaşılmasa  da  duygusu  anlaşılıyor.  Her hangi  bir  Kürt  kadınının  bu  gün hala  boğuşmak  zorunda  olduğu ciddi  zorluklar  var.  Daha  çok  kendi yaşadıklarımdan  yola  çıkarak  Kürt kadınının  duygusunu  onun  çığlıklarının  sesi  olabilmeyi  yeğliyorum. 

Peki  hayatınızda  sizi  en  çok etkileyen  neydi  acaba  diye  sorsam? 

Beni  en  çok  etkileyen  ötekileştirme  psikolojisiydi.  Hem  kadın  olarak  hem  de  bir  Kürt  olarak.  Ötekileştirilmek,  zaten  bu  sistemde  bizlerin  yaşadığı  en  temel  sorunlardan bir  tanesi.  Bir  Kürt  kadını  olarak Türkiye’de  müzik  yapmaya  çalışıyorum.  Benim  bir  dilim,  kültürüm  ve ideolojim  var.  Kendi  özümüzle  kendimizi  ifade  etmenin  mücadelesini 


sürüyoruz.  Diğer  taraftan  erkeğe hatta  aileye  karşı  da  bir  kadın  olarak  yine  kendini  ifade  edebilmenin mücadelesi  içindeyiz.  Diyebilirim  ki 
13  yaşından  beri  bu  mücadelenin 
izindeyim.  Çocukluğumda  ve  gençliğimde  buna  dair  yaşadığım  çoğu zaman  kimliğimden  ya  da  cinsiyetimden  dolayı  deşifre  edilmek oldu.  Örneğin,  albüm  çıkıyor  bir televizyon  programına  davet  ediliyorsunuz  sonra  Rojda  kimdir? 
deniyor,  MKM  sanatçısı  dendiği zaman  size  beklemeniz  söyleniyor. 
Ya  da  bir  gazeteci  sesinizi  beğeniyor  sonra  röpartaj  yapmak  istiyor ve  ropartajı  yapıyorsunuz  ancak  bu kez  gazetesi  röportajı  yayınlamıyor. 

Türkiye’de  size  ilişkin  açılan davalar  var  mı? 

Açılan  çok  fazla  dava  var. 
Sayısını  tam  olarak  ben  de  bilmiyorum.  Mesela  Siirt’te  bir  mitinge gidiyorum  ve  daha  İstanbul’a  dönmeden  üç  dava  birden  açılıyor.  Bir gün  içinde  üç  dava  olur  mu? 
İnsanlar  inanmıyor  tabi.  O  kadar çok  şey  yaşıyorsunuz  ki  bu  yüreğe ne  sığdıracaksınız.  Bir  türlü  çözümlenemeyen  savaş  ve  daha  dün  on dört  yerinden  kurşunlanan  çocuk... 
Bir  bu  kadar  da  derinleşen  toplumsal  duyarsızlık... 

Kürt  sanatçılarının  akademi gibi  bir  çalışması  var  mı? 

Böyle  bir  çalışmadan  henüz bahsedemiyoruz.  Ancak  tabi  ki olması  gerekiyor.  Akademiler  oluşturulduğunda  bizim  tarihimiz,  kültürümüz,  müziğimiz  araştırılır.  Yeni nesiller  en  azından  geçmişten  feyz alarak  geçmişi  redetmeden  yapılacak  yeni  şeyleri  biraz  daha  derli toplu  ve  bilimsel  olarak  ortaya koyarlar.  Bağlama  bilmeyen  biri bağlamının  tarihini  ya  da  duygusunu  nasıl  anlar,  ilk  önce  bunun  eğitimini  almalı.  Alt  yapısı  olmalı  eskisi gibi  ezbere  bir  şeyler  yapılmıyor. 
Sanatçının  eserine  gereken  değeri katabilmesi  gerekli  donanımlara sahip  olması  ve  elbette  ki  akedemik  eğitimi  alabilmesinden  geçer. 

Anadil  kampanyasına  dönük  siz neler  yapıyorsunuz? 

Anadil  konusunda  çok  başarılı değiliz.  Sınıfta  kalıyoruz.  Biz  analar olarak,  kadınlar  olarak  sınıfta  kalıyoruz.  Ben  sahnede  prensip  ediniyorum  Türkçe  konuşmuyorum. 
Ama  sahneden  sonra  heval  ben 
Kürtçe  bilmiyorum  diyorlar.  Buna çok  rastladığımız  için  biz  de İurkçeye  çeviriyoruz.  Kendi  aramızda  bunu  başaramıyoruz.  Dil hayatımızda  ikinci  planda  kalıyor. 
Ben  beste  yaparken  Türkçe  düşünemiyorum  Kürtçe  düşünüyorum. 
İstanbul’a  geldiğimizde  ailem 
Kürtçe  konuşmaya  devam  etti  bu nedenle  hem  Kürtçe’yi  unutmadım hem  de  çok  iyi  Türkçe  öğrendim. 
Birazda  inançla  bağlantılı  nasıl baktığınla  alakalı.  Ben  kendi  yaşamımda  kendi  anadilimi  esas  alıyorum  bu  sahnede  de  böyle,  pratik 


yaşamda  da  böyle. 

Sence  bir  sanatçı  devrimsel özelliklere  sahip  olmalı  mıdır? 

Gerçek  sanatçılar  devrimci sanatçılardır.  Niye  çünkü  onlar  toplumu  en  iyi  analiz  edenlerdir.  Bunu başaran  sanatçılar  toplumda  kalıcılaşabilir.  Eğer  yaratımlar  tarihteki yerini  almayacaksa  sadece  bir  geçişi  tamamlayacaksa  o  zaman  gerçek sanattan  söz  edemeyiz. 
Yaptıklarınla  duruşunla  bir  yerde olursun.  Bir  döneme  damganı vurursun  ve  kalırsın.  Ve  her  sanatçı bence  devrimci  olmalıdır. 
Devrimciliği  kaba  haliyla  ele  almamak  gerekir.  Devrimci  acıları  hissedendir.  Diyarbakır’da  bir  anne  ağlıyorsa  eğer  onu  duyabilmeli İstanbul’daki,  Çanakkale’deki anneyi  de  duyabilmeli.  Aslında sanatçı  toplumu  iyi  çözebilen  buna göre  üretebilendir.  Mesala  bir Beethoven,  yıllar  onu  ekşitemiyor. 
Bizde  Mehemed  Şexro’ların  besteleri  var.  Şakiro  bir  deryadır.  Sen onu  işle  işle  bitmez.  Ha  şimdi  yok mu,  diye  sorarsanız  halksızlık  yapmamak  gerekiyor.  Bu  değerde  üretimler  de  var  tabi.  Denbejleri  iyi icra  etmaye  çalışanlar  da  var.  Delil Dilaner’de  denbejlik  ruhu  var  ben severek  dinliyorum.  Aydın  bazı  parçaları  çok  güzel  okuyor.  Mesala Cizre’deki  kadınlarımız  çok  güzel otantik  denbej  okuyorlar.  Van’da hangi  kadının  evine  giderseniz gidin  çok  güzel  denbej  okuyorlar. 
Cizre’deki  kadınların  ellerine  ben su  dökemem  örneğin. 

Yeni  albüm  çalışmanız  var  mı? 
Varsa  yine  aynı  tarz  da  mı  olacak? 

Evet  var,  ama  bu  albümde  de kadını  bulacaksınız.  Hatta  bazen kadını  çok  fazla  mı  işliyorum  acaba diyorum?  Fakat  her  albümümde bunu  sanki  kendiliğinden  yapıveriyorum.  Sanırım  hep  kadını  bulacaksınız,  benim  albümlerimde.  Her albüm  kendisini  aşmalı  ve  her  albümün  atmosferi  farklı  olmalı.  Her yeni  albümde  yeni  bazı  projeler oluyor,  olmalı  da.  Her  yıl  bir  hedefin  olur,  değişen  koşullara  göre sende  proje  oluşturursun.  Ya  da geçen  yıllardan  daha  farklı  bir bakış  açın  olabiliyor.  Ruhen  de farklı  oluyor,  atmosfer  anlamında da  farklı  oluyor.  Tercübelerin  artıyor  onun  için  ileriyi  daha  iyi  görebiliyorsun  ve  daha  net  projelerle  çalışıyorsun.  Bunlar  daha  iyiye  ulaşmak  için  aşman  gereken  basamaklardır.  Doğruyu  ve  en  iyiyi  yakalamak  için  arayışların  olmalı  bu  arayışlara  cevap  olabilmek  için  ciddi emek  sarfetmelisin. 

Bir  sanatçı  olarak  arayışlarımın devam  edeceğini  söylüyorum. 
Albümlerim  tüm  bu  konuştuklarımızın  bir  toplamı  olarak  değerlendirilmeli.  Yaşadıklarımızın  toplamı; albümlerim  acılarımızın,  sevinçlerimizin,  umutlarımızın  ortaklaştırılarak  ezgilere  dökülmesidir. 


Rojin  Zerdal 
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Duvarlar  gri,  ranzalar  gri,  çarşaflarımız  ve  nevresimlerimiz  de  griydi.  Çevrelendiğimiz  surlar  ve  yürüdüğümüz  beton  zemin  de  griydi.  Her  şey  teklik  üzerine kuru  uydu.  Duvarlar  o  kadar  yüksekti  ki,  gökyüzü  küçücük  bir kareye  hapsolmuştu.  Gardiyanlar  da  bütün  bu  gri  bulanıklık içinde  koyu  lacivert  rengiyle  yerlerini  almıştı.  Gri  de  bir  renkti ama  orada  bütün  renklerle  bir  savaş  vardı.  Farklı  bir  renk,  farklı  bir  canlılık  çıldırtıyordu  adeta...  Farklı  olan  karşısındaki tepki,  boğanın  kırmızıyı  görmesi  gibiydi. 

Zindandaydık.  Bahar  gelmişti.  Beton  duvarlar  arasında yaşamak  için  kendine  yer  açan  küçücük  bir  çiçeğimiz  vardı. 
Parmak  kadardı.  Havalandırmamızın  tam  ortasında  boy  vermişti.  Ondan  başka  gördüğümüz  herhangi  bir  bitki  yoktu. 
Bundadır  ki,  havalandırmamızda  boy  veren  yaban  çiçeğine mucizevî  anlamlar  yükler,  durumdan  mistik  manalar  çıkarır, sürekli  etrafında  döner  dururduk.  Hatta  kimilerimiz  neolitik dönemin  animizmine  kapılmış,  onu  kendi  totemi  olarak  kabul etmiştik.  Doğaya  tapar  gibi  o  çiçeğe  tapar,  kut  törenlerindeki gibi  gizil  mesajlar  çıkarmaya  çalışırdık.  Doğanın  kurşuni  duvarlar  arasından  bize  ulaştığını  düşünür,  çiçeğin  küçücük  yapraklarına  dokunarak  “dışarısıyla”  iletişime  geçer,  telepati  yaptığımıza  inanırdık.  Bizim  için  o  yaban  çiçeği  olağanüstü  anlamlar¬ la  yüklüydü.  Küçücük  yapraklarına  nazikçe  dokunur,  adeta  bir doğasal  büyünün  içindeymiş  gibi  hissederdik  kendimizi. 
Yaban  çiçeğimiz  onlarca  annesi  olan  bir  bebek  gibiydi. 
Konuşur,  nazlı  ruhuna  güzel  sözler  fısıldar,  onun  aracılığıyla hayal  gücümüzü  alabildiğine  zorlardık.  Tarihe  gider,  kaybedilenleri  arar,  inanılmaz  sonuçlar  çıkarır,  kendi  düşümüzün peşinden  koşardık.  Kocaman  özlemlerimizi  betonu  parçalayıp çıkan  yaban  çiçeğinin  cılız  dallarına  yüklemiştik.  Ve  daha  nice düşler... 

Bir  gün  hapishane  müdürü  çiçeğe  olan  bu  yoğun  ilgimizi fark  etti.  Günde  üç  öğün  yapılan  sayımlardan  birinde  müdür, havalandırmadan  geçerken  tam  da  gelip  çiçeğin  başında durdu.  Bir  bize  birde  ona  baktı;  “demek  öyle  ha,  bu  da  terörist çiçek”  dedikten  sonra  ayağını  kaldırdı  ve  hışımla  küçücük  çiçeği  ezmeye  başladı.  Paramparça  ettiği  halde  ayağını  bir  sağa  bir sola  döndürmeye  devam  ediyordu.  Zafer  kazanmış  bir  kumandan  edasıyla  sırıtarak  bizlere  bakıyordu.  Sanki  yıllardır  vurmak istediği  darbeyi,  yaşama  sevincimizi  böyle  vurmuşçasına tuhaf  bir  haz  duygusuyla  mutluydu  müdür... 

Ya  bizler...  Tarifi  zor  bir  andı.  Boğuluyorduk,  nefessiz  kalmış  gibiydik.  Sanki  damarlarımızdaki  kan  birden  bire  çekilmiş ve  bizler  öylece  donakalmıştık.  Çocuğunu  yitirmiş  anne  gibi miydik,  yoksa  annesiz  kalmış  çocuklar  mıydık,  bilemiyorum. 
Uğursuzluk  gelip  dayanmıştı,  inanamıyorduk.  Kimimiz  müdür¬ le  tartışıyorduk,  kimimiz  ağlıyorduk.  Bir  şeyler  oldu  büyümüze.  Totem  bozulmuştu.  Ruhu  parçalanmıştı.  Sınıflı  uygarlığın temsilcileri  tarafından  ezilmişti  yaban  çiçeğimiz,  sevincimiz... 
Yine  de  bir  davranış  olarak  herhangi  bir  kategoriye  koyamadık bu  yaşananları.... 

Aynı  dönemlerde  “Uçurtmayı  Vurmasınlar”  filmini  izledik. 
Dışarıda  çocuklar  uçurtma  uçururlar  ve  uçurtma  cezaevinin duvarlarını  aşarak,  küçük  çocuğun  olduğu  koğuşun  semalarında  gözükür.  O  çocuk  hiç  dışarıyı  görmemiştir.  Cezaevinde doğup,  orada  büyümüştür.  Uçurtmayı  gördüğünde,  inci  ablası  ona  uçurtmayı  anlatır.  Ve  koğuşta  uçurtmayı  görenler sevinçlerini  ve  mutluluklarını  bağı rı p-çağı rarak  gösterirler. 
Uçurtma  özgürce,  gökyüzünde  süzülür.  Tutukluların  bu  mutluluğuna  tahammül  edemeyen  cezaevi  yöneticileri,  askerlere vur  emri  verir  ve  uçurtmayı  taramaya  başlarlar.  Çocuk  bağırır; “uçurtmayı  vurmasınlar”  diye.  Askerler,  uçurtmayı  vurarak, hem  uçurtmayı  uçuran  çocuğun,  hem  de  içerdeki  çocuğun yüreğini  adeta  aynı  anda  dağlarlar.  Gökyüzünde  özgürce süzülen  uçurtmalar,  duvarları  delerek  çıkan  çiçekler  zindan yatan  binlerin  yüreği  gibidir.  Kürdistan’da  şimdilerde  binlerce cesur  insan,  çiçeksiz  gri  duvarların  ardında,  ellerine  vurulmuş prangalarla,  gök  kubbeden  uzak  yaşamakta.  Bir  zamanlar  zindanlar  bunları  yaşadık  ve  halen  yaşanmaya  devam  ediyor. 

Şimdilerde  bu  gök  kubbeyi  genişletmeye, « içerdekileri » , « dışardakilerle » yakınlaştırmaya,  uzağı  parçalamaya  çalışan koca  yürekli  insanlar  var.  Bir  süre  önce  bir  arkadaşımın  önerisi  üzerine  sitelerini  ziyaret  ettim.  Adını  Delidalgalar  koymuşlar.  Bir  grup  zindan  çıkışlı  duyarlı  insanın  kurduğu  ortak  bir kollektif  çalışma.  Dönem  dönem  bir  araya  gelip  toplantılar, çeşitli  etkinlikler  yapmakta,  zindanki  canlarımızla  iletişim  kurmakta  ve  el  yordamıyla  onların  ihtiyaçlarını  karşılamaktalar. 
Her  duyarlıyım  diyen  insanın  mutlaka  bu  siteyi  ziyaret  edip, imkanları  doğrultusunda  birşeyleryapması  en  değerli  insanca davranış  olacaktır.  Hele  hele  bireyciliğin  ve  yabancılaşmanın kol  gezdiği  bu  zamanlarda  vijdanlarımıza  seslenmek  bir  nebzede  olsa  zindanlara  yaklaşımımızdan  geçmekte... 

Bu  sitede  bütün  cezaevleri  ve  oralarda  kalan  arkadaşlarımızın  isimleri  ve  adresleri  var.  Yine  ne  tür  ihtiyaçları  olduğu  da yazılmakta.  Lütfen  bu  adresi  ziyaret  edelim  ve  bir  Delidalgayla iletişime  geçelim,  inanın  o  zaman  kendimizi  daha  iyi  hissedeceğiz....  www.delidalgalar.com 


Kürt  Kültür  Konferansı Gerçekleştirildi 


Tarihte  ilk  kez  organize  edilen  ve  Türkiye,  İran,  Suriye, 
Irak,  Kafkasya  ve  Avrupa’dan  onlarca  akademisyen,  müzisyen,  tiyatrocu, yazar,  ressam  ve  edebiyat  insanının katıldığı  Kürt  Kültür  Sanat  ve  Edebiyat Konferansı  Diyarbakır’da  Cegerxwîn Kültür  Merkezi’nde  iki  sürdü.  Açılışı Demokratik  Toplum  Kongresi(DTP)  eş başkanı  Ahmet  Türk  yaptı. Konferansın önemine  değinen  Türk  ‘Ahmet  Kaya’nın rüyasının  gerçekleştiğini’  ifade  etti.  ‘O sanatını  Kürt  ve  Türk  haklarının  kardeşliği  üzerine  kurdu.  Hayatını  kaybettiğin¬ de  milyonlarca  Türk  ve  Kürt  onun  için ağladı.  Umuyorum  ki  bu  konferans onun  umutları  için  bir  adım  olur’  dedi. 
Türk’ün  ardından  konferansa  ilişkin açıklamada  bulunan  MKM’li  müzisyen Genim  İldan  da  Kürtlerin  yaşadığı  kültürel  asimilasyona  dikkat  çekerek,  konferansın  önemine  değindi.  Federe Kürdistan  Kültür  Bakanlığı  Yöneticisi Zîrek  Kemal  da  yaptığı  konuşmada  konferansın  ulusal  nitelikteki  önemine değindi.  Konuşmaların  ardından  konferans  Abdullah  Öcalan’ın  imralı  Adası’ndan  konferansa  gönderdiği  mesajın okunmasıyla  devam  etti.  Öcalan  mesajında  ‘Ahmet  Kaya’yı  örnek  gösterirken, sanatçı,  akademisyen  ve  aydınların  kültürel  asimilasyona  karşı  durması  gerektiğini’  ifade  etti.  Konferansta  sanatçıların  giydiği  ulusal  kıyafetler  renkli  görüntüler  oluşturdu. 

İki  gün  süren  ve  önemli  kararlar  ulaşılan  konferansın  en  önermli  kararı  ise Kürt  dili  üzerinde  alınan  karar  oldu. 
DTK  öncülüğünde  Kürtçe  üzerindeki yasakların  kaldırılması  amacıyla  uluslararası  imza  kampanyası  başlatıldı. 
Toplanacak  imzaların  BM  başta  olmak üzere  Unesco,  AB  ve  TBMM'ye  sunulacak.  Konferansın  hemen  ardında  Kürt siyasetçilerin  katılımıyla  yapılan  açıkla¬ ma  ile  startı  verilen  kampanyaya  ilk imzalar  atıldı. 

Konferasta  alınan  diğer  kararlar şöyle; 

1-  Konferans  delegasyonu  Kürt  kültürü  ve  özgürlüğü  için  ulusa  birliğe  ihtiyaç  olduğu  sonucuna  vardı.  Bu  amaçla da  bütün  siyasi  Kürt  partilerine  bir  an önce  ulusal  Kürt  konferansını  gerçekleştirmek  üzere  harekete  geçmeleri çağrısı  yapılması  kararı  aldı. 


2-  Konferans  delegasyonu  Kürt  toplumunun  çok  renkli  yapısına  dikkat çekerek  bu  amaçla  da  Kürt  toplumuna tek  renkliliğin  dayatılmaması  çağrısı yaptı.  Kürt  dilinin  birliğinin  de  aynı  hassasiyetle  ele  alınması  çağrısı  yapıldı. 

3-  Konferans,  Kürt  kültürünün  her zamankinden  çok  daha  hakim  güçlerin baskısı  altında  olduğu  sonucuna  vardı. 
Bu  sebeple  de  Kürt  kültürü  doğal  saldırılarla  yüz  yüzedir.  Bu  amaçla  da  bütün Kürdistan’daki  aydınların  bu  bölgesel ve  coğrafik  saldırı  ve  baskıların  çalışmalarını  ve  tartışmalarını  birleştirmesi çağırışı  yapılması  kararı  alındı. 

4-  Konferansımız  Kürdistan’ın  4  parçasındaki  demokratik  çözüme  destek vererek,  özellikle  de  Kuzey  Kürdistan’daki  çözüm  konusunda  da  Abdullah Öcalan’ın  öneri  ve  yaklaşımlarını  önemli  bulmakta  bu  çözümün  uygulamaya konulması  için  de  Türkiye  yetkililerine gerekli  adımların  atılması  çağrısında bulunuyor.  Konferansımız  G.Kürdis tan’daki  kazanımları  da  mutlulukla  karşılayarak  bu  kazanımların  ulusal  kazanım  olarak  korunması  gerektiğini  karar altına  aldı. 

5-  Konferansımız,  ulusal  anlamda bir  kültür,  sanat  ve  edebiyat  kurumunun  açılmasını  uygun  görerek,  çalışan ve  yöneticilerinin  de  bütün  Kürdis- 


tan’dan  seçilmesinin  uygun  olacağı konusunda  fikir  birliğine  vardı.  Bu  doğrultu  da  çok  lehçeli  bir  sitenin  açılmalıdır  ve  bütün  akademisyenlerin  buradan üretimlerini  yayınlamalıdır. 

6-  Kültür,  sanat  ve  edebiyatın  değişik  alanlarında  bağımsız  konferanslar organize  edilmelidir. 

7-  Konferansımız  tek  sesle  DTK’nın başlattığı  dil  kampanyasına  destek  vermekte  ve  hâkim  devletlerin  yönetimleri¬ ne  Kürtçenin  resmi  eğitim  dili  olarak tanınması  için  gerekli  adımların  atılmasını  talep  etmekte. 

8-  Konferansımız,  bu  konferanstaki tartışma  ve  gelişmeleri  takip  edecek  bir komitenin  oluşturulması  ve  gelecek konferans  için  hazırlıkların  başlamasını kararlaştırdı.  Bu  amaçla  da  bir  sonraki konferansın  yapılacağı  şehrin  Kültür başkenti  olarak  ilan  edilmesini  kararlaştırdı.  Bunun  için  de  gelecek  yıl Hewler’in  kültür  başkenti  olmasının gündemleştirilmesini  kararlaştırdı. 

9-  Konferansımız,  buradaki  tartışma ve  çalışmalarını  kitap  olarak  yayınlanmasını  talep  etmekte. 

10-  Konferansımız,  çocuklara  ilişkin projelerin  geliştirilmesini  kararlaştırdı. 


Plaber  Merkezi 


Halide  Edib 


Halide  Edib  Biyografisine 
Sığmayan  Kadın  ismi  ile  bizlere yeni  bir  eser  sunan  İpek 
Çalışlar’ın  eseri  Everest  Yayınlarında Mayıs  2010  tarihinde  yayınlanmış, işgale  karşı  isyanın  hatibi... 

1915  Ermeni  tehcirinde  sesini  yükseltmiş;  idam  cezasına  yüz  yıl  önce karşı  durmuş  birkaç  aykırı  isimden biri... 

Mahatma  Gandhi'nin,  Bertrand 


Russell'ın  ve  Yahya  Kemal'in  yakın dostu... 

Ali  Ayet  ile  Haşan  Zeki'nin  annesi... 
Yüzlerce  makalenin,  onlarca  kitabın 


yazarı... 

Aşkın  ve  özgürlüğün  her  gün  yeniden  kazanılması  gerektiğine  inanan, dünya  çapında  entelektüel  bir  kadın, Halide  Edib... 

"Onunla  Bayan  Isabel  Fry'ın  evinde 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HALİDE  EDİB 


tanıştım  ve  anlattıklarını  saatlerce  tek başıma  dinledim.  'Haremin  Işığı'  ile  birlikte  bir  odaya  kapatılmış  Byron  gibi hissetmeme  neden  olan  o  büyüleyici güzelliği  olmasaydı,  belki  de  siyasi  fikirleri  daha  çok  aklımda  kalırdı.  Hatıra defterime,  'Bir  ceylanı  andıran  yumuşacık  süzgün  bakışları,  hafifçe  yukarıya kıvrılmış  minik  üst  dudağı,  ince  uzun burnu  ve  dalga  dalga  bakıra  çalan esmer  saç  örgüleri,  incecik  ve  alabildiğine  zarif  endamıyla,  görüp  görebileceğim  en  enfes  yaratık'  diye  not  düşmüşüm.  insanı  altüst  eden  bir  kadındı;  bizi baş  başa  bıraktıklarında  hafif  yüzüm kızarmıştı,  belki  her  ikimiz  de  biraz utanmıştık.  Ancak,  hemen  ciddi  bir sohbete  girişti  ve  ateşli  ateşli  bana  Jön Türkleri  anlatmaya  koyuldu..." 

Yaptığı  biyografi  çalışmalarıyla  bilinen  İpek  Çalışlar’ın  bu  yeni  eseri Halide  Edib  ve  dönemin  koşulları  hakkında  çarpıcı  bilgiler  sunuyor.  Kadının yazılmamış  tarihine  ışık  tutan  böylesi eserlerin  önemi  büyük.  Akıcı  uslubuyla Halide  Edib’i  bitirmeyene  kadar  elinizden  düşürmeyeceğinizi  ve  büyük  bir beğeniyle  bitireceğinizi  tahmin  ediyoruz,  iyi  okurlar. 


Çocuğunuz  Hiperaktif  mi? 

Diğer  çocukların  yaşadıkları  heyecanları  sevinçleri  bu  çocuklar  aşırı  derecede  heyecanlı  yaşarlar.  Onlar  anlatılanları  dinlemek  ve  öğretilenleri  görmek  için  açıklamaları veya  sıralarını  bekleyemezler. 


Dikkat  eksikliği,  bozukluğu, dikkatin  çabuk  dağılması, aşırı  hareketliğin  yanı  sıra dürtüsel  davranışlar  ile devam  eden  sosyal  yaşam, toplumsal  iletişimi  etkiliyor.  Aile  içi  ilişkilerde  ve  okul  eğitiminde  çoğunlukla sorunlar  yaratmasına  yol  açıyor. 

Hiperaktif  çocuklar  sürekli  hareket halindedir.  Sürekli  koşuşturur,  zıplarlar. 
Dikkatsiz,  sabırsız,  dağınık  ve  atılgandırlar.  Dürtüsellik  çocuğun  belirsiz  bir durumla  karşılaştığında  ya  da  dikkatli davranması  gerektiğinde  tepki  ve  yanıtlarını  kontrol  etmekte  güçlük  çekmesi anlamına  gelir.  Dürtüsel  çocuklar düşünmeden  hareket  eder,  bir  etkinlikten  diğerine  kolayca  geçerler.  Uygunsuz zamanlarda,  uygunsuz  davranışları  sergilerler.  Ani  hareket  ve  duyguları  kontrol edememe,  kendini  kontrol  edememek şeklinde  ortaya  çıkan  dürtüsel  (impülsif)  tutarsız  davranışlar  gösterirler. 
Sosyal  açıdan  uyumsuzluk  gösterdiklerinden  sıklıkla  yaşıtlarıyla  ve  çevresiyle sorunları  olur. 

Diğer  çocukların  yaşadığı  heyecanları,  sevinçleri  bu  çocuklar  aşırı  derecede heyecanlı  yaşarlar.  Onlar  anlatılanları dinlemek  ve  öğretilenleri  görmek  için açıklamaları  veya  sıralarını  bekleyemezler.  Olup  bitenler  üzerinde  nadiren yeterli  bir  süre  durur  bakar  ve  dinlerler. 
Kendilerini  ve  diğerlerini  tehlikeye  atma pahasına  da  olsa  hiçbir  amaç  olmadığı halde  koştururlar.  Örneğin  oyun  oynarken  bloklarla  bir  bina  yaparlar,  bozarlar, bir  oyundan  diğer  oyuna  geçerler,  ikide bir  oyuncak  değiştirirler.  Kaba  ve  ince hareketlerde  gelişme  bozukluğu  çok kez  gözlenir.  Bazen  diğer  çocuklara karşı  beklenmedik  saldırgan  hareketler gösterebilirler.  Öfke  nöbetleri  sık  gözlenir. 

Aşırı  hareketli  çocuklar,  serbestçe etrafta  dolaştırılmamalarına  tahammül edemezler.  Oturmaları  söylendiğinde vücutlarını  eğip  bükerler,  sağa  sola dönerler,  yerlerinde  düzgünce  oturmayıp  kıvranıp  dururlar.  Bir  işin  başında uzun  süre  kalmazlar.  Sınıfta  ki  çocukların  dikkatini  dağıtırlar.  Öğretmenlerinden  sık  sık  uyarı  alırlar.  Dışarıdan  gelen uyarıcılar,  örneğin  önemsiz  sesler, gürültü  onları  daha  çok  etkileyebilir, hareketlendirir  veya  dağınık  yapar. 
Görsel  ve  çoğu  kez  duyusal  algılama bozuklukları  diğer  çocuklara  göre  daha sık  bulunur. 

Huzursuzluk  ve  sürekli  hareketlilik sıktır  ancak  her  zaman  görülmez.  Kız çocuklarında  hiperaktiflik  olmadan  da dikkat  eksikliği  bozukluğu  olabilir.  Bu durumda  tanıyı  koymak  zordur.  Çünkü bu  vakalar  sessiz  içine  kapanık  bir 


çocuk  görünümünde  bir  süre  gizli  kalabilir.  Dikkat  toparlamada  çektikleri  zorluk,  dikkatlerinin  çabuk  dağılması  yol açar.  Çok  kısa  konsantrasyon  süresi okulda  sorunlar  yaratır.  Bu  nedenle entenasyonal  sınıflandırmada 

Hiperaktivite  ile  birlikte  olan  (İngilizce ADHS=  attention  deficit  disorder/hype- ractivity)  bozukluk  dışında  bunun Hiperaktivite  olmayan  türünden  de  bah¬ 


sedilmektedir.  Erkeklerde  daha  sık görülür . 

Teşhis  için  nereye 

müraacat  edilmeli? 

Dikkat  eksikliği  ve  Hiperaktivite bozukluğunun  teşhisi  bu  konu  üzerine uzmanlaşan  kişi  veya  kurumlar  tarafından  yapılmalıdır.  Burada  çocuk  ve  gençlik  uzman  hekimlerini  (Kinder-  und Jugendârzte)  veya  çocuk  ve  gençlik psikiyastristlerini  (Kinder-  und Jugendpsychiater)  ilk  sırada  saymak gerekiyor.  Kurum  olarak  ayrıca  Sosyal Pediatri  Merkezleri  (Sozialpâdiatrische Zentren/kısaca  SPZ),  Okul  Danışma Servisleri  (Schulpsychologische Beratungsstellen)  düşünülebilir.  Bu konuyla  uğraşan  Psikologlar  da  vardır. 

Hangi  muayeneler  gereklidir? 

Dikkat  eksikliği  ve  Hiperaktivite bozukluğu  tanısını  koymak  için  bir  çok testlerin  yapılması  gerekir.  Hekimler  her şey  den  önce  aynı  şikayetleri  gösteren başka  bir  hastalık  olup  olmadığını  araş¬ 


tırırlar-  örneğin  guatr  olarak  bilinen  tiroid  bezinin  fazla  çalışması  veya  kansızlık. 
Bu  nedenlerden  dolayı  genelde  kan muayenesi  yapılır.  Davranış  sınırlarını göstermeme,  fazla  şımartma,  kuralsız ve  tutarsız  eğitim,  dayak  atma,  aşırı  televizyona  bakma  gibi  çocuk  yetiştirmede yapılan  bazı  hataların  veya  çeşitli  ailesel sorunların  benzer  şikayetlere  yol  açtıkları  bilinmektedir. 

Bilişsel  işlevlerin  bozulması,  motor ile  dil  gelişimindeki  gecikmelerin  oransız  olarak  sık  görülmesi  sebebiyle  psikolojik  testler,  zeka  testi,  gelişme  testleri  yapılmalı  ayrıca  algılama  bozukları¬ nın  bulunup  bulunmadığı  saptanmalıdır.  Gözlem  formlarının  doldurulması tanıda  yardımcı  olur.  Hastalığın  doğru teşhis  edilmesi  bir  kaç  hafta  alabilir. 

Tedavisi 

Kesin  tanı  konduğunda  uzun  süreli ilaç  tedavisi  çok  fayda  eder.  İlaç  tedavisi  doktor  kontrolü  altında  uygulanır. 
Tedavide  kullanılan  ilaç  Methylphenidat (Firma  adları:  Ritalin,  Medikinet)  uzun süredir  bilinmektedir.  Motor  veya  algılama  bozukluklarında  Ergoterapi  alıştırmaları  düşünülebilir.  Bu  tür  durumlarda çocuğu  baskı  altına  alma  ya  da  şiddet kullanmak  çocuğun  daha  da  kötüye  gitmesini  getirir.  Çocuklarımızı  yetiştirirken  cezalandırmaktan  çok  onlarla konuşma,  ilgilenme  ve  tepkilerini  farklı yerlere  yönlendirmek  daha  olumlu sonuçlara  yol  açar. 

Dikkat  eksikliği  Hiperaktivite  bozukluğu  olan  çocuklar  üç  ayrı  grupta  yer almaktadır: 

A-Hem  dikkat  hem  aşırı  hareketlilikdürtüsellik  sorunları  olanlar. 

B-Sadece  dikkat  sorunları  olanlar. 

C-Sadece  aşırı  hareketlilik-dürtüsellik  sorunları  olanlar. 

Dikkat  eksikliği  Hiperaktivite  bozukluğu  üç  temel  özellik  göstermektedir. 

1)  Aşırı  Hareketlilik:  Çocuklar  erişkinlere  göre  daha  canlı  ve  hareketlidir. 
Ancak  bu  hareketlilik  çocuğun  kendi yaşıtlarıyla  karşılaştırıldığında  belirgin düzeyde  görülür.  Ayrıca  bu  hareketlilik, oyun,  anaokulu  ve  okul  gibi  günlük işlevlerde  çocuk,  aile  veya  öğretmenler için  sorun  oluşturduğunda  aşırı  hareketlik  diye  nitelendirilir. 

2)  Dikkat  Sorunları:  Dikkatin  bir noktaya  toplanabilmesinde,  günlük yaşamda  dikkatin  çok  kolay  dağılabilmesi,  unutkanlık,  eşyalarını  veya  oyuncaklarını  sık  sık  kaybetme  ve  düzensizlik  gibi  belirtiler  dikkat  sorunları  bulunduğunu  gösterir. 

3)  Dürtüsellik:  Acelecilik,  istekleri erteleyememe,  sorulan  sorulara  çok çabuk  yanıt  verme,  başkalarının  sözlerini  kesme  ve  sırasını  beklemekte  güçlük çekme  gibi  özellikler  dürtüsellik  sorunları  bulunduğunu  düşündürür. 

Son  olarak  dikkat  edilmesi  gereken şey  her  yaramaz  çocuk  dikkat  eksikliği ve  hiperaktivite  bozukluğu  sorunu  yaşıyor  anlamına  gelmiyor.  Bu  tanına  varmak  için  çocuğun  mutlaka  bir  uzman doktor  tarafında  kontrol  görülmesi  ve ona  göre  hareket  edilmesi  gerekiyor. 
Unutmayalım  ki  her  çocuk  biraz  yaramazdır. 


Döne  Güzel 


Çocuk  ve  Yaşam 


tulayamed@hotmail.com 


Anne-Baba-Çocuk 

Gelişim,  organizmada  iç  ve  dış  etkenler  sonucu  birbirine  bağlı  ve  düzenli  biçimde  ortaya  çıkan  ve ilerleyici  bir  dizi  değişiklikler  olarak  tanımlanır. 
Büyüme  ve  gelişme  bir  arada  meydana  gelse  de,  büyümeden  ayrı  olarak  gelişme  yeni  beliren  yetenekler  ve  davranış örüntüleri  ile  gerçekleşir.  Bu  tanımdan  da  anlaşılabileceği gibi,  gelişimin  göstergesi  davranışlardır  ve  gelişim  her yönüyle  bir  bütündür. 

Gelişim  hızı,  hergelişim  basamağına  ve  her  çocuğa  göre iniş  çıkışlar  ve  farklılıklar  gösterebilir.  Her  çocuğun  gelişim hızı  ve  şekli  farklı  olsa  da,  genel  olarak  her  çocuk  aynı  gelişim  basamaklarından  geçerek  büyür . 

Gelişim,  bilişsel  ve  sosyal  yönleriyle  bir  süreçtir.  Gelişim süreci  içinde  çocuklar,  bilişsel  ve  sosyal  alanlarda  eski  bilgilerine  yenilerini  ekleyerek  ve  bu  bilgileri  içselleştirerek aktif  birer  rol  oynarlar.  Bu  süreç  içinde  çocuklar; 

•  Bağımlılıktan  özerkliğe, 

•  Ben-merkezcilikten  paylaşmaya, 

•  Sabırsızlıktan,  isteklerini  ertelemeye  ve  beklemeyi 

öğrenmeye, 

•  Tutarsız  davranışlardan  tutarlılıklara, 

•  Duyguları  ani  değişmelerden  daha  dengeli  bir 

duygu  durumuna, 

•  Düşünceleri  ise  somut  düşünceden  soyut  ve  mantıklı  düşünmeye  doğru  bir  gelişim  ve  değişim  gösterir . 

Çocuğun  gelişimi,  anne  ve  babanın  çocuğu  yetiştirme tutumları  ile  yakından  ilişkilidir.  Çocuğun,  kişilik  gelişimi her  ne  kadar  yaşamı  boyunca  sürse  de  çocukluk  döneminde  yaşadıkları  kişilik  gelişimini  biçimlendirmektedir.  Çocuk okul  öncesinde  birey  olmayı  öğrenirken  kendisine  model olacak  birisine  gereksinim  duyar.  Bu  model  alma  süreci  aile içindeki  yakın  bir  üye  ile  gerçekleşmektedir.  Genellikle,  bu model  anne  ya  da  babadır.  Ancak  ağabey,  abla,  hala,  teyze, amca,  dayı  gibi  aile  içinden  bir  erişkin  de  çocuğun  kişilik yapısının  oluşumunda  etkilidir. 

Çocuğa  sergilenen  anne  -  baba  tutumları  çok  çeşitlidir: 
1.  Aşırı  otoriter  ve  reddedici  aile  tutumu 
2.  Aşırı  hoşgörülü  aile  tutumu 
3.  Aşırı  koruyucu  aile  tutumu 
4.  Tutarsız  aile  tutumu 
5.  Mükemmeliyetçi  aile  tutumu 
6.  Kabul  edici,  güven  verici  ve  demokratik  aile  tutumu Aşırı  Otoriter  ve  Reddedici  Aile  Tutumu:  Bu  tutumu benimseyen  anne  ve  babalar  çocuklarına  hâkim  olduklarını düşünüp  hep  onlara  baskı  uygularlar.  Çocuğun  ruhsal  ve bedensel  gereksinmeleri  karşılanmadığı  gibi  çocuğa  olumsuz  duygular  beslenir.  Çocuğun  sürekli  olumsuz  yönleri ortaya  çıkarılır.  Otoriter  ve  reddedici  aile  tutumunda  evde söz  hakkı,  özgürlük  ve  otorite  anne  babanındır.  Çocuk  her ne  yaparsa  yapsın  göze  batar  ve  cezalandırılır. 

Bu  aile  tutumunun  çocuğun  kişilik  gelişimine  şöyle  etkileri  olun 

*Baskı  altında  yetişen  bu  çocuklar  yeni  şeyler  üretmede zorlanırlar, 

*Sürekli  davranışlarında  hata  arandığı  için  streslidirler ve  stresli  oldukları  zamanlarda  hata  yapma  olasılıkları  artar, ve  hata  yaptıklarında  kendilerini  daha  da  kötü  hissederler, *Kendileri  hata  yaptığında  affedilmedikleri  için  başkalarının  hatalarını  affetmeyi  ve  hoşgörülü  olmayı  öğrenemezler, 

‘Kendilerine  ve  diğer  insanlara  güvenmedikleri  için  kendilerine  iyi  davrananlara  şüphe  ile  yaklaşırlar  ve  toplumdan giderek  uzaklaşırlar. 

Aşırı  Hoşgörülü  Aile  Tutumu:  Çocuk  merkezli  bu  tür ailelerde  çocuğun  yaptığı  her  şey  hoş  görülür  ve  çocuk  aşırı özgür  bırakılır.  Çocuğa  neyi  yapıp  neyi  yapmaması  gerektiği anlatılmaz  ve  hiçbir  zaman  kesin  kurallar  konmaz.  Çocuk kendisine  zarar  verebilecek  davranışlar  sergilediğinde  bile uyarılmaz.  Bu  tür  anne  ve  babalar  otorite  olmayı  öğrenememişlerdir.  Bu  gibi  çocuklar  başkaldırıcı  ve  toplumdışı  davranışlar  sergilerler. 
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İklimlerdeki  Hızlı  Değişim  Korkutuyor 

Kutup  bölgesinde  artan  hava  sıcaklığı  nedeniyle  donmuş  toprağın  ısınması  ve  yüzyıllardır toprağın  altında  hapsolmuş  metan  gazının  atmosfere  karışmaya  başlaması  nedeniyle atmosferdeki  metan  gazı  miktarı  da  yükselmiş  bulunuyor. 


Günümüzde  dünyada  en  çok  tartışılan  ve kaygı  duyulan  konulardan  biri  iklimlerde yaşanan  değişimler  ve  bunun  yo  laçtığı  felaketler...  Gün  geçmiyor  ki  haber  bültenlerinde dünyanın  dengesinin  bozulması  ve  olumsuz sonuçlarına  ilişkin  bir  haber  olmasın!  En yakın  örnek:  Bugünlerde  bir  yandan  Avrupa alışık  olmadığı  kadar  ağır  bir  kışı  yaşarken diğer  yandan  Kürdistan'da  mevsim  normallerinin  üzerinde  seyreden  havalardan  dolayı çiftçiler  feryat  ediyor!  Avrupa'da  yaşanan  son aşırı  soğuklardan  dolayı  60'dan  fazla  kişi donarak  öldü.  Buna  karşılık,  Kürdistan'da son  40  yılın  en  kurak  sonbaharı  yaşanıyor. 
Yağmur  yağmadığı  için  tarladaki  tohumlar çürüyor,  çiftçiler  kaygı  içinde!  Mardin'de  son 
70  yılın  en  kurak  Kasım'ının  yaşandığı  kaydediliyor. 

Çok  daha  büyük  felaketlerle  de  kendini gösteren  iklim  değişikliği  en  büyük  çevresel, sosyal  ve  ekonomik  tehditlerden  birisi. 
Yapılan  gözlemlere  göre;  küresel  ortalama hava  ve  okyanus  sıcaklıkları  artıyor,  buzullar eriyor,  küresel  ortalama  deniz  seviyesi  yükseliyor! 

Son  150  yılda  dünyada  ortalama  sıcaklığın  0,8  derece,  Avrupa'da  ise  1  derece  dolayında  arttığı  belirtiliyor.  Hükümetlerarası İklim  Değişikliği  Paneli  (IPCC)  eğer  köklü tedbirler  alınmazsa,  2100  yılına  kadar  küresel  sıcaklıkların  1,8  ile  4,0  derece  kadar  artacağını  varsayıyor.  Bu,  sanayi  öncesi  zamanlardan  bu  yana  meydana  gelen  sıcaklık  artışı¬ nın  2  dereceden  fazla  olacağı  anlamına  geliyor.  Böylesi  bir  artış  ise,  geri  dönülmez  bir eşiğin  aşılması  ve  felaket  niteliğinde  değişimlerin  yaşanması  olasılığı  demek!  Daha  şimdiden  görülmeye  başlanan  sıcak  dalgaları, kuraklık  ve  seller  ile  bazı  bitki  ve  hayvan  türlerinin  ortadan  kalkması  gibi  felaketlerin  artması  demek... 

iklim  değişikliğinin  önüne  geçilebilmesi için,  küresel  sera  gazı  emisyonlarının  azaltılması  gerekiyor.  Sera  gazı  emisyonu;  karbondioksit,  metan,  azotoksit,  nitrotoksit  ve  diğer bazı  gazların  atmosferdeki  miktarına  deniliyor.  Karbondioksit,  metan,  azotoksit  gibi  gazlar  modern  endüstride  ve  tarımda  kullanılıyor ve  fosil  yakıtların  (çürüyen  tarih  öncesi  bitki ve  hayvanlardan  milyonlarca  yılda  oluşmuş kömür,  petrol  ve  doğal  gaz  gibi  yakıtlar)  yanmasıyla  açığa  çıkıyor.  Elektrik  üretimi,  ulaşım, endüstri  ve  hanelerde  fosil  yakıt  kullanımı, ormansızlaştırma,  düzenli  atık  depolama, endüstriyel  flüorlu  gaz  kullanımı  gibi  nedenlerle  insan  yapımı  sera  gazları  atmosferde aşırı  birikiyor  ve  bu  da  sera  etkisine  yol  açıyor. 


Sera  etkisi,  atmosferde  oluşan  bir  tabakanın  yarattığı  etkiyi  tanımlıyor.  Bu  tabaka güneşten  gelen  ışınların  dünyadan  yansıdıktan  sonra  tekrar  atmosferin  dışına  çıkmasını önlüyor  ve  bu  etki  sonucudur  ki,  dünya  insanların,  hayvanların,  bitkilerin  yaşamasına  olanak  sağlayan  sıcaklığı  sağlayabiliyor.  Sera etkisi  olmasaydı  dünya  son  derece  soğuk  bir gezegen  olurdu.  Ancak,  sera  etkisinin  atmosfere  yayılan  gazlar  nedeniyle  artması  da günümüz  dünyasında  görüldüğü  gibi,  hava sıcaklığının  artması  ve  bunun  da  birçok  soruna  yol  açması  demek. 

Kasım  ayı  sonlarında  Birleşmiş  Milletler Dünya  Meteoroloji  Örgütü,  atmosferde  sera etkisi  yapan  gazların  yoğunluğunun  rekor seviyeye  çıktığını  açıkladı.  Atmosfere  salınan sanayi  gazlarına  ilişkin  son  veriler  2009  yılına ait  ve  BM  Dünya  Meteoroloji  Örgütü'nün açıklamasına  göre,  2009  yılında  atmosferdeki  karbon  gazları  sanayi  devriminin  başlangıcına  kıyasla  yüzde  38  arttı.  Kutup  bölgesinde artan  hava  sıcaklığı  nedeniyle  donmuş  toprağın  ısınması  ve  yüzyıllardır  toprağın  altında hapsolmuş  metan  gazının  atmosfere  karışmaya  başlaması  nedeniyle  atmosferdeki metan  gazı  miktarı  da  yükselmiş  bulunuyor. 
Kimi  bilim  insanları  bu  gidişatı  önlemek  için dünyanın  fosil  yakıtlarını  kullanmaktan  tamamen  vazgeçmesi  gerekeceği  inancında. 

Dünyayı  giderek  daha  fazla  tehdit  eden bu  sorunu  kontrol  altına  alabilmek  amacıyla 2007'de  Kyoto  Anlaşması  gerçekleştirildi.  BM verilerine  göre,  2001'den  itibaren  84  ülke anlaşmayı  imzaladı,  34  ülke  ise  onayladı. 
Anlaşma,  gelişmiş  ülkelerin  sera  etkisi  yaratan  gazların  salınımını  2008-2012  yılları  arasında  yüzde  5,2  düşürmelerini  öngörüyordu. 
Ancak,  anlaşma  bağlayıcı  olmadığı  ve  atmosfere  gaz  salınımından  en  çok  sorumlu  olan Amerika  ve  Çin  başta  olmak  üzere  gelişmiş bazı  ülkelerce  henüz  imzalanmadığı  için  gaz salınımlarında  küresel  bir  düşüş  yaşanmadı. 

Kyoto  Sözleşmesi'nin  öngördüğü  önlemlerin  gereğince  hayata  geçmemesinin  ve Amerika  gibi  gelişmiş  sanayi  ülkelerince  imzalanmamasının  nedeni,  pahalı  yatırımlar  gerektiriyor  olması!  Böylece  dünyanın  felakete doğru  göz  göre  göre  sürüklenmesinin  altından  bir  kez  daha  kapitalist  kar  hırsı  çıkıyor! 

Kyoto  sözleşmesi  şunları  öngörüyor: 

-  Atmosfere  salınan  sera  gazı  miktarı yüzde  5'e  çekilecek, 

-  Endüstriden,  motorlu  taşıtlardan,  ısıtmadan  kaynaklanan  sera  gazı  miktarını  azaltma¬ 


ya  yönelik  mevzuat  yeniden  düzenlenecek, 

-  Daha  az  enerji  ile  ısınma,  daha  az  enerji tüketen  araçlarla  uzun  yol  alma,  daha  az enerji  tüketen  teknoloji  sistemlerini  endüstri¬ ye  yerleştirme,  ulaşımda  ve  çöp  depolamada çevrecilik  temel  ilke  olacak, 

-  Fosil  yakıtlar  yerine  örneğin,  bio  dizel (bitkisel  yağlardan  edinilen)  yakıt  kullanılacak, 

-  Termik  santrallerde  daha  az  karbon çıkartan  sistemler,  teknolojiler  devreye  sokulacak, 

-  Çimento,  demir  çelik  ve  kireç  fabrikaları gibi  yüksek  enerji  tüketen  işletmelerde  atık işlemleri  yeniden  düzenlenecek, 

-  Güneş  enerjisinin  önü  açılacak.  Nükleer enerjide  karbon  oranı  sıfır  olduğu  için  dünyada  bu  enerji  ön  plana  çıkarılacak, 

-  Fazla  yakıt  tüketen  ve  fazla  karbon  üretenden  daha  fazla  vergi  alınacak. 

Eğer  dünyadaki  gelişmiş  sanayi  ülkeleri başta  olmak  üzere  tüm  devletlerce  ortak  bir harekat  planına  dönüştürülüp  hayata  geçirilseydi  belki  de  dünyanın  karşı  karşıya  bulunduğu  tehlikeyi  durdurabilecek  olan  bu  kararlar  yeterli  oranda  hayata  geçirilmediğinden, 
15  bin  bilim  insanı  ve  çevreci  bir  kez  daha 


tehlikeye  dikkat  çekmek  ve  çözüm  çareleri üretmek  üzere  16.  Taraflar  Konferansı  İklim Zirvesi  için  29  Kasım  2010'da  Meksika'nın Cancun  şehrinde  toplandı.  10  gün  süren  konferansın  temel  hedefi;  2012'de  süresi  dolacak  olan  Kyoto  Protokolü'nün  yerini  alacak olan  uluslararası  sözleşmeyi  oluşturmaktı. 
Konferansın  hazırlık  aşamasında,  Cancun'da sonuç  alınabilmesi  için,  yetkililer  Almanya'nın Bonn  şehri  ile  Çin'de  defalarca  biraraya  gelmelerine  karşılık  anlaşmaya  varamamışlardı. 

Birleşmiş  Milletler  İklim  Konferansı, Meksika  Devlet  Başkanı  Felibe  Calderon'un "Dünya  atmosferi  devletlerin  egemenliğinden tamamen  bağımsızdır"  diyerek,  atmosferin korunması  için  dünya  çapında  işbirliği  gerekliliğini  dile  getirdiği  konuşması  ile  başladı. 

Tehlikenin  ciddiyeti,  1995  yılında  Nobel Kimya  Ödülü'nü  kazanan  MeksikalI  Mario Molina'nın  şu  sözlerinde  bir  kez  daha  vurgulandı:  "Karbondioksit  ve  diğer  insan  ürünü kirlilikle  atmosferin  ısınması  devam  eder, hatta  Amazon  yağmur  ormanları  ölürse, (güneş,  rüzgar,  su,  elektrik  gibi  temiz  enerji kullanımı  yaygınlaştırılmazsa)  tüm  insanlık için,  milyarlarca  insan  için  sonuçlar  çok  feci olacaktır!" 

BM'nin  İklim  Değişikliği  Baş  Temsilcisi Christiana  Figueres,  karbondioksit  saliminin azaltılmasını  içeren  1997  Kyoto  Protokolü'nün kurtarılması  için  Cancun  Konferansının  çaba sarfetmesi  gerekliliğini  dile  getirdi. 

Adalar  iklim  değişikliğinin  yol  açtığı sonuçların  en  çok  tehdidi  altında  bulunan alanlar  arasında.  43  ülkenin  üye  olduğu Küçük  Ada  Devletleri  İttifakı'nın  (AOSIS)  ikin¬ 


ci  başkanı,  Yeşil  Burun  adasından  Antonio Monteiro,  Lima,  Kiribati,  Tuvalu,  Cook Adaları,  Marshall  Adaları,  Maldivler'in  yükselen  deniz  suyundan  dolayı  büyük  tehlike  içinde  olduğunu  dile  getirdi. 

Daha  birçok  katılımcının  ortak  tehlikeye dikkat  çeken  ve  çözüm  gerekliliğini  dile  getiren  değerlendirmeleri  ve  çağrılarına  rağmen, konferansın  ilk  tur  görüşmeleri  başarısızlıkla sonuçlandı;  Kyoto  Protokolü'nün  yerini  alacak  sözleşme  için  uzlaşmaya  varılamadı. 
Ancak  konferansın  bakanlar  düzeyinde  sürdürülen  ikinci  turunda  anlaşmaya  varıldığı açıklaması  geldi. 

Ev  sahibi  Meksika  tarafından  hazırlanan ve  yeni  resmi  iklim  anlaşmasının  önemli  bağlayıcı  konularını  içeren  metin,  Bolivya  dışında,  katılımcı  191  ülke  temsilcisi  tarafından imzalandı.  Konferans  başkanı  Patricia Espinoza'nın,  anlaşma  için  oybirliğinin  gerekli  olmadığı,  büyük  çoğunluğun  katılımının fikir  birliği  anlamına  geldiği  yolundaki  açıklamasına  Bolivya  karşı  çıktı.  Bolivya,  BM'nin nihai  belgelerin  onaylanmasında  kural  ihlalin¬ de  bulunduğunu  belirterek,  sorunu  Lahey Uluslararası  Ceza  Mahkemesi'ne  taşıyacağını bildirdi. 


Cancun  anlaşması,  gelecek  yıl  Güney Afrika'nın  Durban  kentinde  yapılacak  iklim zirvesinde  ortaya  konulacak  hukuki  bağlayıcılığı  olan  anlaşma  için  bir  temel  teşkil  ediyor. 

Cancun  anlaşması,  Kopenhag  zirvesinde varılan  bağlayıcı  anlaşmaları  onaylıyor  ve  ek olarak  bazı  anlaşmaları  içeriyor.  Buna  göre; karbon  salınımlarının  düşürülmesi,  gelişmek¬ te  olan  ülkelere  yeşil  teknoloji  götürülmesi  ve ormanları  korumaya  yönelik  yeni  mekanizmalar  belirlendi.  Kyoto  anlaşmasına  taraf  ülkelerin  karbon  salınımını  2020'ye  kadar  yüzde 25'ten  yüzde  40'a  kadar  azaltmaları  öngörülüyor.  Yoksul  ülkelerin  iklim  değişimine  uyumunu  sağlamak  amacıyla  bir  fon  kurulması kararlaştırıldı;  2020  yılından  sonra  bu  ülkelere  her  yıl  100  milyar  dolar  verilmesi  amaçlanıyor.  Ne  var  ki,  bu  paranın  nereden  sağlanacağı  anlaşmada  yer  almıyor;  bu  da  Durban zirvesinin  gündemine  yeni  bir  ağır  sorunun daha  havale  edilmesi  demek. 

Cancun  konferansının  en  büyük  eksikliği, 2012'de  sona  erecek  olan  Kyoto Protokolü'nün  yenilenmesi  üzerine  bir  anlaşmaya  varılamaması.  Bolivya  özellikle  bu yetersizliğe  itiraz  ederek,  küresel  ısınmayı artıran  bir  anlaşmayı  onaylamayacağını  dile getirdi.  Çevre  örgütü  Greenpeace  sözcüsü ise; "  Bu  kabul  edilirse,  Cancun'a  geldiğimizde  beklediğimizin  çok  ötesine  ulaşmış  oluruz."  açıklamasını  yaptı.  Anlaşmanın  BM kararına  dönüşmesi  için  bakanlar  tarafından oylanarak  kabul  edilmesi  bekleniyor. 


Fidan  Yıldırım 
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Böbreküstü  Böbreküstü  bezleri adından  da  anlaşılacağı  gibi 
böbreklerin  üstünde,  yaklaşık  5 
gr  ağırlığındaki  bezlerdir.  Bu bezler  hormon  sentezlerler. 
Küçük  miktarlarda  üretilen  bu  hormonlar vücut  için  çok  büyük  öneme  sahiptir.  Bu  hormonlar  sayesinde  yaşamın  sürdürülmesi  sağlanır. 

Böbreküstü  bezleri  dış  ve  iç  olmak  üzere iki  kısımdan  oluşur.  Dış  kısma  korteks,  iç kısma  medulla  denir.  Korteks  kısmında  şeker dengesinde  rol  oynayan  glukokortikoid  hormonlar,  cinsel  işlev  için  gerekli  olan  östrojen ve  androjen,  vücudun  su  ve  tuz  dengesini 


Addison  Hastalığı 


sağlayan  mineralokortikoid  hormonlar  sentezlenmektedir.  Ayrıca  böbreküstü  bezi  hormonları  vücudun  korku,  heyecan,  tehlike  gibi durumlarda  vücut  dengesini  ve  hayati  organların  korunmasını  sağlar. 

Bu  hormonların  azalmasıyla  ortaya çıkan  hastalığa  addison  denir.  İlk  defa  Dr. 
Thomas  Addison  tarafından  tanımlanan  bu hastalık  sinsi  seyreden  ve  vücut  dengesini bozan  bir  hastalıktır.  Kansızlık,  halsizlik,  kalp sorunları,  kan  basıncı  düşmesi  gibi  birçok problem  ortaya  çıkar. 

Kadınlar  ve  erkeklerde  eşit  oranda görülmekle  birlikte  toplumun  genelinde  her yüz  bin  kişiden  8’inde  ortaya  çıkar.  Addison hastalığının  görüldüğü  kişiler  genellikle erken  menopoz  geçirenler,  kansızlığı  (pernisiyoz  anemi)  olan  kişiler,  tip  1  şeker  hastalığı  olanlardır. 

Ayrıca  tiroid  ve  paratiroid  bezleri  yetersiz  çalışan  kişiler,  tiroid  iltihaplanması  olanlar,  Grave’s  ve  vitiligo  hastaları  riskli  kişilerdir.  Bu  kişilerde  addison  hastalığının  görül¬ me  sıklığı  sağlıklı  bireylere  göre  daha  fazladır. 

Addison  hastalığının  en  belirgin  bulgularından  birisi  melanodermidir.  Yani  deri  rengi koyulaşmış,  kahverengi  ve  hatta  siyah  bir renk  almıştır.  Bunun  sebebi  bu  hastalarda derinin  koyulaşmasına  neden  olan  melanois uyarıcı  hormonun  fazla  miktarda  salgılanmasıdır.  Cildin  koyulaştığı  yerler  sıklıkla  eller, yüz  ve  kollardır.  Daha  sonra  gövdeye  doğru yayılır. 

Bu  hastalarda  bu  belirtiden  önce  sürekli  ve  aşırı  bir  yorgunluk  vardır.  Addison  hastalarında  ilk  ortaya  çıkan  belirtidir. 
Böbreküstü  bezinden  salgılanan  aldosteron hormonunun  yetersiz  olması  sonucu  meydana  gelir.  Bu  hormon  su  ve  sodyumun  miktarının  düzenlenmesini  sağlar.  Kişi,  oldukça 


halsizdir.  Hastalık  ilerledikçe  yataktan  kalkacak  dermanı  olmaz. 

Kan  basıncı  düşmüştür.  Yani  bu  kişilerin tansiyonu  düşüktür.  Hastalarda  kilo  kaybı görülür.  Böbrek  üstü  bezinden  salgılanan 


östrojen  ve  androjenlerin  yetersizliği  sonucu erkeklerde  libido  azlığı,  kadınlarda  adet düzensizliği  belirir. 

Teşhiste  öncelikle  hastanın  öyküsü  alınır ve  şikayetleri  dinlenir.  Daha  sonra  bazı  laboratuar  tetkikleri,  filmler  ve  testler  istenir. 
Böbrek  üstü  bezleri  direkt  ya  da  bilgisayarlı görüntüleme  ile  incelenir.  Eğer  addison  hastalığı  varsa  böbreküstü  bezleri  büyümüş  ya da  küçülmüştür.  Ayrıca  odaklar  halinde kireçlenmeler  göze  çarpar.  Göğüs  bölgesinin görüntülenmesiyle  kalp  hakkında  bilgi  alınır. 

Yapılan  tetkikler  sonucu  serum  sodyum miktarı  hormon  yetersizliğine  bağlı  olarak azalmıştır.  Potasyum  değeri  ise  yükselmiştir. 
Adrenokortikotropik  hormon  (ACTH)  ve renin  miktarları  artmıştır  fakat  kortizol  seviyesi  düşmüştür.  Vücut  savunmasında  görev alan  nötrofiller  biraz  azalmış  olabilir. 


Addison  hastalığında  kullanılan  yöntemlerden  bir  diğeri  ise  cosyntropin  adlı  madde¬ nin  damardan  şırınga  edilmesi  sonrası  kortizol  miktarı  ölçülür.  Fakat  bu  madde  şırınga edilmeden  önce  de  kortizol  miktarı  ölçülür ve  karşılaştırılır.  Addison  hastalarında  kortizol  miktarı  düşmüştür veya  bazen  normal  olabilir. 

Günümüzde  artık  bu  hastalığın tedavisi  oldukça  gelişmiştir.  Bunun için  yerine  koyma  metodu  uygulanır.  Yani  eksik  olan  hormonlar  hastaya  verilir.  Yaşam  standardını oldukça  düşüren  bir  hastalık  olması,  tedavinin  gerekliliğini  ortaya koymaktadır.  Tedavi  sonucu  hastada  büyük  ilerleme  kaydedilir. 
Hormon  tedavisinin  yanında  hastanın  tansiyonu  düşük  olduğundan bu  sorun  da  düzeltilmeye  çalışılır. 

Bu  hastalarda  adrenalin  krizleri ortaya  çıkar.  Oldukça  tehlikelidir. 
Bu  dönemde  hastanın  ilaç  alması  gerekir.  Bu ilaçların  dozu  doktor  tarafından  belirlenir. 
Acil  durumlarda  addison  hastaları  kendilerine  hidrokortizon  takviyesi  yapmalıdır. 
Doktor,  bu  durumu  hastaya  ayrıntılı  bir  şekilde  anlatır  ve  nasıl  yapması  gerekeceğini  söyler.  Acil  durum  kartları  taşıması  gereken  hastaların  bir  bölümü  addison  hastalarıdır.  Bu kartlarda  kullanılacak  ilaç  ve  ilacın  dozu belirtilmiştir.  Bu  sayede  çevredeki  insanların yardım  etmesi  kolaylaştırılır. 

Bu  hastalarda  ilacın  düzenli  kullanılması, önerilen  dozun  dışına  çıkılmaması  çok önemlidir.  Bu  ilaçlar  herhangi  bir  yan  etkiye neden  oluyor  veya  hastada  daha  önceden görülmeyen  bazı  problemler  ortaya  çıkıyorsa mutlaka  doktora  başvurulmalıdır.  Bu  doktorun  daha  önce  hastaya  addison  tedavisi uygulayan  kişi  olmasında  fayda  vardır. 


Saç  Boyalan  Saçı  Beyazlatıyor  mu? 


aç  boyalarında  kullanılan  hidrojen peroksitin  saçları  beyazlattığı  ileri sürülüyor. 

Almanya’daki  Mainz  Üniversitesi  Biyofizik Enstitüsünden  Prof.  Heinz  Decker,  hücrelerin  ürettiği  hidrojen  peroksidin,  saçın  yaşlanmayla  birlikte  beyazlamasında  anahtar  rol oynadığının  belirlendiğini  öne  sürerek,  bu bulgunun  saçların  erken  ağarmasına  karşı tedavi  yöntemlerinin  geliştirilmesini  sağlayabileceğini  söyledi. 

Daily  Telegraph’daki  habere  göre,  Prof. 
Decker,  beyazlatıcı  madde  olarak  da  kullanılan  hidrojen  peroksidin,  yaşlandıkça  saç  köklerinde  büyük  miktarlarda  toplandığını  ve sonunda  renk  pigmenti  melaninin  sentezine engel  olduğunu  bildirdi. 

Vücudun  tümünde  küçük  miktarlarda  üretilen  hidrojen  peroksit  (H202),  normalde  bu kimyasalı  parçalayarak  su  ve  oksijene  dönüştüren  bir  enzimle  etkisizleştiriliyor.  Yalnız  yaş ilerledikçe,  bu  enzimin  seviyesi  düşüyor  ve böylece  hidrojen  peroksit  birikimi  artıyor. 


Bradford  Üniversitesinden  meslektaşlarıy¬ la  birlikte  çalışan  Decker,  hidrojen  peroksidin,  tahrip  olmuş  proteinlerin  onarımında gerekli  enzimleri  de  engellediğini  belirtti. 

Tüm  bu  süreç  sonunda  renk  pigmentleri saç  kökünden  ucuna  kadar  tedricen  kayboluyor. 

Prof.  Decker,  “Artık  bu  sürecin  altında yatan  spesifik  moleküler  dinamiği  biliyoruz” dedi. 


Meyan  Kökü  Her  Derde  Deva 


Meyan  kökü  bitkisinin  öksürük  kesici etkisi  vardır.  Soğuk  algınlığı  içinde yararlanılabilir.  Soğuk  algınlığı  septomlarını  iyileştirici  etkisi  bir  diğer  meyan kökü  faydası  olarak  belirtilebilir. 

Meyan  kökünün  Vücutta  virüslere  karşı etki  gösteren  interferon  düzeyini  artırdığına dair  araştırmalar  bulunmaktadır. 

Almanyada  meyan  kökü  ile  yapılan  bir araştırma  meyanın  sars  virüsünün  çoğalmasını  engelleyici  etkide  bulunduğunu  göstermiştir. 

Meyan  kökü  bitkisi  menopozun  semptomlarını  tedavi  etmek  için  kullanılabilir. 


Spazm  çözücü  etkisi  meyan  kökünün yararları  arasındadır. 

Meyan  çayı  kabızlık  sorununa  yardımcı  olabilir. 

Yorgunluk  gibi  şikayetlerde  kuvvet  verici etkisinden  dolayı  tonik  olarak  kulanılabilir. 
Sağlıklı  olmak  ve  hastalıklardan  korunmak isteyen  herkes  meyan  kökünü  kullanabilir. 

Meyan  kökü  çayı  ve  meyan  kapsülleri  şeklinde  alınabilir.  100-520  miligramlık  kapsülleri  vardır.Meyan  çayı :  Yarım  kahve  kaşığı  kıyılmış  meyan  kökü  üstüne  bir  fincan  kaynar  su döküldükten  sonra  5  dakika  demlenir  ve süzülerek  içilir.  Toz  veya  çubuk  halde  satılır. 
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*  Lahana  ve  karnabahar  pişirirken  çıkan kokuyu  önlemek  istiyorsanız  tencere¬ nin  kapağına  bir  dilim  ekmek  koyun. 

*  Soğan,  sarımsak  kesmeden  önce  parmaklarınıza  limon  suyu  sürerseniz  ,  istemediğiniz  kokulardan  kurtulmuş  olursunuz. 

*  Kızartma  kokularının  bütün  eve  yayılmaması  için  yağın  içerisine  bir  iki  dal  maydanoz  atın. 

*  Bakır  eşyalarınızın  parlamasını  istiyorsanız,  onları  sirke  ya  da  limon  ve  tuz  ile  ovun. 

*  Ahşap  eşyalarınızı  temizlemek  için  sirke ve  zeytinyağı,  (bir  kaç  damla)  karışımı  hazırlayın.  Eşyalarınız  hem  temizlenecek  hem  de parlayacaktır. 

*  Çekmeceleri  içini  boşaltmadan  temizle¬ 


mek  istiyorsanız,  elektrik  süpürgesinin ucuna  ince  bir  çorap  geçirin. 

*  Cevizlerin  kabuklarını  kolayca  açabilmek için  onları  bir  gece  tuzlu  suyun  içerisinde  bekletin.  Böylece  içleri  de  dağılmayacaktır. 

*  Unlarınızın  böceklenmemesi  için,  un kavanozunun  içerisine  bir  adet  defne  yaprağı  koyun. 

*  Yumurtaların  haşlanırken  çatlamaması için,  kaynatma  suyuna  bir  çorba  kaşığı  sirke koyun. 

*  Fırında  patates  yapmadan  önce  ,  10-15 dakika  haşlayın  ve  çatal  ile  delin.  Daha  kolay pişecektir. 

*  Büyük  miktarda  patatesiniz  var  ise  torbanın  içerisine  bir  adet  elma  koyun.  8  hafta boyunca  filizlenmesini  ve  büzüşmesini  önler. 


Yemek  Tarifi 


Zeytinyağlı  Bezelye 


■35S9HK 

Malzemeler: 


1  kg  kabuklu  bezelyenin  içi 

2  küçük  boy  havuç 

1  kahve  fincanı  sızma  zeytinyağı 
1  çay  bardağı  doğranmış  mantar 

1  baş  soğan 

2  kesme  şeker 
tuz 

dereotu 


Hazırlanışı 


Soğanlar  çok  fazla  kavrulmadan  zeytinyağında  sotelenir.  Biraz  büyükçe  doğranmış  havuçlar  konularak  onlarda  sotelenir. 
Bezelyeler  ilave  edilir.  Bezelyeyi  çok  fazla sotelemeye  gerek  yok,  hemen  bir  su  bardağı  sıcak  su,  tuz  ve  şeker  ilave  edilir. 
Fazla  karıştırılmadan,  kısık  ateşte,  bezelyeler  hafif  yumuşayana  kadar  pişirilir. 
Yemeğin  pişmesine  yakın  mantarı  ilave  edilir.  10  dakika  daha  kısık  ateşte  pişirildikten sonra  yemeğimiz  hazır  duruma  gelmiş  olur. 


Afiyet  olsun 


Ocak  2011 


Ocak  2011 
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Kürt  Sinemasının  Doğuş  Sancılan  ve  Başarıları 


Kürtler  hayatın  her  alanında  bir yeniden  doğuş,  bir  yeniden şekillenme  süreci  yaşıyorlar. 
Kendi  adlarına  birşeyler  yapma¬ nın  heyecanı  ile  yeni  yeni  alanlarda  kendilerini  varetmeye  çalışıyorlar.  Bu alanlardan  biri  de  sinema  alanı...  Geçmişte de  Kürt  kökenli  sinemacılar  olmasına  ve hatta  uluslararası  festivallerde  ödüller  almalarına  rağmen,  ilk  kez  günümüzde  bir  'Kürt sineması'  olgusu  doğuyor.  Elbetteki  her doğuş  gibi  bu  doğuşun  da  sancıları,  acemilikleri  ve  yetersizlikleri  var;  bu  doğaldır  da... 

Bu  yazının  konusu  bir  sinemacı  veya  eleştirmen  gözüyle  Kürt  sinemasını  değerlendirmek  değil.  Hayır,  ben  bir  sinemacı  veya  sine¬ 


ma  eleştirmeni  değilim.  Ama  bu  yeniden doğuşun  bir  neferi  ve  bir  sinema  seyircisi  olarak  kimi  etkilenmelerimi  ve  düşüncelerimi dile  getirmek  istiyorum. 

Sanırım  Kürt  sineması  adına  birkaç  yıl önce  izlediğim  ilk  film  Halil  Dağ'ın  'Boy Aynası'  filmiydi.  Cezaevinden  yeni  çıkmış;  alışık  olduğum  yaşam  ve  ortamdan  farklı  bir zeminde  hayatı  yeniden  örmeye  çalışıyordum.  Konuğu  olduğumuz  evde  Roj  TV'nin  varlığı  ve  ekrandaki  film  beni  avucuna  aldı; ortamdan  kopup  özlediğim  dünyayı  soludum.  Film,  sıcacık  ve  bizden  öyküsüyle  beni etkiledi.  Uzunca  bir  süre  sonra  bu  kez  de yurtdışında  'Beritan'  ile  bir  kez  daha  Halil Dağ'ın  kamerasından  baktım  tarihimize. 


"Birgün  bu  yaşadıklarımız  tarih  sayfalarında, filmlerde,  romanlarda  yer  alacak"  diye  kurduğumuz  düşler  artık  gerçeğe  dönüşmeye  başlamıştı.  Filmin  kurgusu,  tekniği,  oyuncuların oyunculuğundan  daha  çok  buydu  önemli olan  ve  beni,  bizi  heyecanlandırmaya  yetiyordu... 

O  değerli  çalışmalardan  bu  yana  Kürt sineması  adına  birçok  belgesel  ve  sinema filmi  yapıldı.  Kürt  halkının  yaşamının  değişik yönlerine  parmak  basan  filmler  de  var  ancak siyasal  içerikli  filmler  ağırlığı  oluşturuyor doğal  olarak. 

Aralık  ayının  ilk  haftası  gerçekleştirilen Paris  3.  Kürt  Filmleri  Festivali'nde  bazı  filmleri  ve  belgeselleri  izleme  olanağı  buldum. 
Çoğu,  yönetmeninin  ilk  filmi  ya  da  belgeseliydi  ve  Kürt  sinemasının  geleceği  açısından umut  vaadediyordu.  Mevcut  durum,  bir zemin  olması  açısından  olumluydu.  Ancak  bu alanda  da  artık  daha  profesyonel  ürünler ortaya  çıkarma  ihtiyacı  kendisini  hissettirmektedir.  Özellikle,  Türk  televizyonları,  dizileri  ve  filmlerinin  kitleleri  etkileme  ve  Kürt düşmanı  duygu  ve  düşünceleri  empoze etmedeki  gücü  dikkate  alındığında  bu  alanda önemli  bir  ihtiyacın  olduğu  daha  iyi  anlaşılır. 

Görüntülerin  gücü  kesinlikle  söz  ve  yazıdan  daha  fazla,  daha  kalıcı  ve  harekete  geçirici.  Amerikan  yaşam  tarzı  ve  ideolojisinin dünyayı  avucuna  almasının,  ABD  egemenliği¬ nin  bu  kadar  güçlü  olmasının  en  etkili  aracı Hollyvvood  sinemasıdır.  Amerika  gerçekleştireceği  operasyonları,  atacağı  adımları  öncesinde  yaptırdığı  filmlerle  zemini  olgunlaştırır; sonra  harekete  geçer.  AKP  hükümetinin  de bu  konuda  dersine  iyi  hazırlandığı,  TV  dizileri  ve  sinema  filmlerine  bakıldığında  barizce görülüyor.  Bu  kadar  yaygın  ve  etkili  manipülasyona  ancak  aynı  araçları  etkilice  kullanarak  karşı  durulabilir.  Bu  açıdan  Kürt  sineması  olgusuna  daha  önemle  eğilmek  gerekmektedir.  Olanağı  olan  Kürt  işadamlarının  büyük 


olanaksızlıklar  içindeki  bu  alandan  maddi desteğini  esirgememesi,  film  ve  belgesellere sponsor  olması  önem  taşıyor.  Özgürlük Hareketinin  bu  alana  önem  verdiğini  duyuyor, okuyoruz.  Umudediyoruz  ki,  daha  etkili  ürünleri  izleme  şansımız  olacaktır. 

Paris  Film  Festivali'nde  izlediklerim  arasında  beni  en  çok  etkileyen  ve  sarsan  belgeselin,  "İki  Tutam  Saç:  Dersim'in  Kayıp  Kızları" olduğunu  belirtmeliyim.  Dersim  katliamına ilişkin  çok  şey  okumuş  ve  duymuş  olmama rağmen,  belgesel  beni  çok  sarstı.  Bu  belgeselde  dile  getirilen  kayıp  kızlar  gerçeğinin; ailelerini  katledenler  tarafından  götürülüp kendi  gerçekliklerine  yabancılaştırılarak büyütülmelerinin  en  ağır  hakaret  biçimi  olduğunu  düşündüm.  Katliamlarda  yaşanan kayıplar  denilince  aklıma  öncelikle Ermenilere  yapılan  soykırım  sırasında  birbirlerini  kaybeden  ve  sonraki  onyıllarda  gazete ilanları  ile  birbirlerini  arayanlar  gelirdi.  Şimdi biliyorum  ki,  biz  Kürtlerin  de  geçmiş  tarihte yaşanmış  böyle  bir  sorunu  var.  12  Eylül  darbesi  ile  başlayarak  kaybedilen  binlerin  dramını  ise,  Kayıp  Anneleri'nin  eylemleri  ile  artık duymayan  kalmamıştır. 

Halkımızın  tarihinde  filme  dökülmesi gereken  çok  acı,  çok  güzellik,  çok  gerçek  var ve  bunlar  el  atılıp  günyüzüne  çıkarılmayı  bekliyor.  "Hayatım  bir  roman  "  klişesini  çok  duymuşuzdur!  Ama  hiç  abartısız  özellikle  12 
Eylül  sonrası  süreçte  her  Kürdistanlının  yaşamı  bir  romanı,  bir  belgeseli,  bir  filmi  içinde barındırıyor!  Öyle  acılar,  öyle  altüst  oluşlar, öyle  kayıplar  ve  hatta  acılara  rağmen  öyle güzellikler  yaşadık  ki,  her  birimizin  yaşamı  bir roman,  bir  film,  bir  belgesel...  Ama,  bir  eksiklik  var:  Yaşadıklarımızı  neredeyse  öylesine kanıksadık  ki;  bu  gerçeğin  ayırdına  varabilmek  için,  Kürt  sinemasının  ürünlerini  daha çok  izlemeye  ihtiyacımız  var!.. 


Ronahi  Pazarcık 


Soldan  Sağa: 

1-  Almanya’nın  NRW  Eyaletinde  Die  Linke Partisi’nden  bir  kadın  parlamenter,  2-  bir  yapı malzemesi  /  Kürtçe  bir  kadın  ismi,  3-  mayalanmamış  üzüm  suyu  /  Almanya’nın  eski  para  biri¬ mi  /  ABD’nin  bir  eyaleti,  4- saf  dışı  etmek,  konu dışında  tutmak  /  kalça  kemiği,  5-  çaput  /  kolayca  bükülen  ve  ateşe  dayanan  liflerden  oluşmuş bir  tür  ak  asbest  /  beyaz,  6- Hollanda’nın  plaka işareti  /  yumuşakçalardan  bir  deniz  hayvanı  / iklim  değişikliği  protokolünün  imzalandığı şehir,  7-  acı,  üzüntü  /  Kürtçe’de  bir  soru  sözü  / mektup  kılıfı,  8-herhangi  bir  olayın  başlangıcı  / saf,  deneyimsiz  /  İspanya’da  bir  örgüt,  9-  tutanak  /  kan  bağıyla  birbirine  bağlı  kimseler,  10- sayı  veya  işaret  göstermeye  yarayan  hareketli 

69.  Sayının  Bulmaca  Çözümü 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iğne  /  tendeki  tuzlu  sıvı  /  acıklı  olay,  11-  bir  nota /  çok  olmayan  /  Türkiye’de  bir  şehir,  12- ummaktan  doğan  güven  duygusu  /  hayvan postundan  yapılan  giysi  /  başıboş,  serbest,  13-  Mısır’da  güneş  tanrısı  /  İğdır’dan geçtikten  sonra  Hazar  Deniz’ine  dökülen bir  nehir  /  Ağrı’nın  bir  ilçesi,  14-  halk  dilin¬ de  ‘hayır’  /  bir  kış  sebzesi  /  Nikel’in  simgesi,  15-  Helyum’un  simgesi  /  zehirli  bir yılan/  uzunluk  karşıtı. 


Yukarıdan  Aşağıya: 

1-  Türkiye  İnsan  Hakları  Vakfı (TİHV)’nın  genel  başkanı,  2-  cömert  / üzeri  emayla  kaplanmış  olan,  3- ....  Bezar - 1  soyadlı  ‘Min  Dît’  filminin  yapımcısı  Kürt  yönetmen  /  bir  organımız,  4-  bayındırlık  /  birçok  kimsenin  imzaladığı  rapor,  5-  bir bağlaç  /  eksiksiz  /  stil  /  Nazım Hikmet’in  soyadı,  6-  sadece  bir bölgede  yetişen  /  ‘Berilyum’un simgesi  /  Kürtçe’de  saman,  8- Zazaca’da  dağ  /  at  yavrusu  / baharat  veya  güzel  kokular satan  kimse  /  türkü,  9-  bellek yitimi  /  iktidar,  kudret  /  bir  nota, 10-  atletizmle  uğraşan  kimse  / harman  yerinde  kalan  taşlı  ve topraklı  karışık  tahıl  /  temiz,  11- beyaz  /  ‘kripton’un  simgesi  / 
Arap I arda  tek  partili  rejim,  12- kalıtım  /  bir  Kürt  kadın  ses sanatçısı,  13-  XVIII.  yüzyılın başında  Fransa'da  çok  geçerli olan,  kavisli  çizgileri  bol,  gösterişli  bir  bezeme  üslubu  /  ünlü 


bir  ses  sanatçısı,  aynı  zamanda  bir  çevre  akti-  um’un  simgesi/  Kürdistan’da  bir  dağ  /  amerivisti,  14-  fiyat  üstüne  fiyat  katma,  bindirim  /  kyum’un  simgesi  /  ilham kalın  ve  kaba  kumaş  /  veri,  data,  15-  ‘kalsiy-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Bana 

Kendini  Anlat 


Zîn  Yezîda  Tamara 


XIII.  Bölüm 


Zin’e:  -Heval,  bu  hastahaneye  şu  oyunu  iyi  bilen  ve beni  yeneceğini  düşünen  bir  kaç  arkadaş  getirseniz sevinirim.  Acemilerle  olmuyor  bu  işler  dediğinde; Eyüp  de  hemen  siyasi  bir  müdahale  ihtiyacı  duyarak; 

-Bu  bir  mücadeledir  heval,  kazanmak  da  var  kaybetmek  de....  Zin  gülümseyerek; 

-Heval  Eyüp  ben  işimi  bitirinceye  kadar  siyasete  biraz ara  verseniz..  Çok  acıktık  da.... 

Zin  Ahmet’e  bakarak: 

-Bugün  iyi  görünüyorsun.  Nedenini  bilmek  isterim Sanırım  burada  arada  bir  iyi  şeyler  duymayı  hakediyorum Ahmet,  kendini  doğrultarak  yatağına  oturdu.  Başını önüne  eğerek  nasıl  konuşacağının  hesabını  yapmaya başladı.  Zin’e: 

-insanların  yaşamda  en  çok  neye  ihtiyacı  vardır  sence diye  sordu.  Bir  gün  içinde  arkadaşlarının  kendisine  ne kadar  felsefik  sorular  sorduğunu  düşündü.  Cevabını  çok hızlı  sıraladı: 

-Başta  sevgidir  diyorum. Karizma,  kendini  yaşatabileceği  bir  yetenek,  özgürlük  ve  daha  bir  çok  şey.  Ama  ben önce  sevgi,  sonra  da  özgürlük  diyorum.  Bu  cevap  karşısında  Ahmet’in  bakışlarının  değiştiğini  ve  daldığını  gördü. 
Zin: 

-Neden  böyle  bir  soru  sordun  öğrenebilir  miyim? 
Ahmet,  aldığı  cevapların  kendinde  ne  kadar  olduğunu ölçüyordu.  Küçükken  yediği  dayakları  hatırladı.  En  çok  da babası  onu  dövüyordu  ama  annesi  bir  kurtarıcı  gibi  yetişiyordu.  Bu  sevgi  miydi  bilmiyordu.  Çünkü  annesi  de  sinirlendiğinde  onu  dövüyordu.  Özgürlüğün  kavram  olarak bile  ne  olduğunu  bilmezdi  önceleri.  Gerçi  şimdi  de  tam bilmiyordu  ya.  En  büyük  yeteneği  silahların  kullanımıydı. 
Şimdi  ondan  da  mahrumdu.  Karizmayı  anlamamıştı  ama gururu  sormasını  engelliyordu,  iç  çekerek  başını  kaldırdı. 
Sirvvan’ın  da  orada  olmasını  büyük  bir  heyecanla  karşıladı.  Zin  bu  iç  muhasebenin  doğru  yapılması  için  başka  bir şey  söylemeden  işe  koyuldu.  Ahmet’in  Sirvvan’a  takılan bakışlarını  farkettiğinde  bir  yandan  da  Sirvvan’a  baktı. 
Takip  edildiğini  anlayan  Sirvvan  utangaç  bir  edayla  başını öne  eğdi.  Elleri  titreyerek  sargı  bezlerini  kesiyordu.  Zin arkadaşlarını  daha  fazla  zora  koymamak  için  Sirvvan’a. 

-iltihap  ilaçlarımıza  bir  bak.  Kalmışsa  arkadaşa  verelim.  Bu  sözler  rahatlama  yaratmıştı.  Ayağı  sardıktan sonra  battaniyeyi  Ahmet’in  üstüne  çekti.  Ellerini  yıkamak için  dışarı  çıkacağı  sırada  Ahmet: 

-O  söylediğin  şeylerin  hiçbirini  yaşamadım  biliyor musun?  Zin  de  arkasına  dönerek: 

-Aslını  söylemek  gerekirse  hepimiz  öyleyiz.  Kimbilir belki  aradıklarını  bir  gün  bulabilirsin,  imalı  konuşmuştu. 
Dudak  kenarından  gülümseyerek  tekrar  kapıya  yöneldi. 
Askerin  serumu  da  bitmek  üzereydi.  Cenk  askerle  ilişki kurmuş  gibiydi.  Buna  sevinmişti.  Onlara  şöyle  bir  bakış fırlatarak  dışarı  çıktı.Akşam  serinliğinde  hafif  titredi  ama buna  memnun  olmuştu.  Soğuk  suyu  elini  yıkadıktan sonra  doyasıya  içti,  içine  tatlı  bir  yorgunluk  çöktü.  Mutlu anlarında  hep  hissettiği  bir  duygu  vardı.  Derin  bir  nefes alarak  belini  gerdi.  Sirvvanla  paylaşabileceği  şeyler  konusunda  neden  tutucu  davrandığını  çözmeye  çalıştı.  Bazı şeyleri  açık  açık  tartışabilirdi.  Gittikçe  gölgelenen  araziye baktı.  Sirvvan’ın  sorusunu  aklından  geçirdi.  Geçmişin sayfaları  arasında  fazla  gezinmediğine  karar  verdi.  Neye tutunabilecekti  ki.  Bir  kardeşi  kalmıştı  geride  ama  o  da onu  terketti.  Kimseyle  hissettiklerini  paylaşmadığını  biliyordu.  Peki  kendine  yetebiliyor  muydu?  Bunun  cevabını bulması  gerekiyordu.  Başını  yukarı  kaldırdı.  Gözyaşlarının usulca  yanağından  süzüldüğünü,  havanın  yüzüne  çarpmasıyla  anlayabildi. 

***  Devam  Edecek... 


Kadın  Yöneti rse  Farklı  Olur 


“Modelimiz  şu  dört  esasa  dayanıyor:  Örgütlü  toplum  ve  demokratik  katılımcılık, ekolojik  yaklaşım,  cinsiyet  özgürlükçü  yaklaşım  ve  katılımcı  topluluk  ekonomisi.” 


Sistemlerin  demokratik  özü yerele  dayalı  örgütlenmeyi  ne kadar  esas  alıp  almadıklarıyla ölçülür.  Türkiye’de  bu  konuda büyük  değişimlerin  yaşandığını  belediye  deneyimlerinde  görmek mümkündür.  Kadınların  iki  dönem  belediye  başkanlığını  yürüttüğü  Diyarbakır Bağlar  belediyesine  uzanarak,  bu  değişimi  görmek  istedik.  Bağlar  belediye başkanı  Yüksel  Baran  ile  yaptığımız röportajda  çarpıcı  olan  bu  değişimleri görmek  mümkün. 

‘Alternatif  belediyecilik  hangi  anlayışa dayalı  geliştiriliyor,  verili  olan  belediyecilikten  ne  farkı  vardır? 

Bilindiği  gibi  partimizin  yerel  yönetimler  konusunda  benimsediği  özgür, demokratik  bir  yerel  yönetim  modeli mevcut.  Bizim  belediyecilik  anlayışımız da  bu  modele  dayanıyor.  Yaptığımız çalışmalarda  bu  modeli  hayata  geçirmeye  çalışıyoruz.  Bu  modelimiz  şu  dört esasa  dayanıyor:  Örgütlü  toplum  ve demokratik  katılımcılık,  ekolojik  yaklaşım,  cinsiyet  özgürlükçü  yaklaşım  ve katılımcı  topluluk  ekonomisi. 

Gerçek  bir  demokratikleşme  için yerel  yönetimlerin  yetkilerinin  arttırılarak,  halkın  kendi  kendini  yerelden  yönetmesinin  yolu  açılmalı.  Bu  yönlü  yasal düzenlemelerin  bir  an  önce  hayata  geçirilmesi  gerekiyor.  Oysa  mevcut  işleyiş, yetkilerin  çoğunu  merkezde  toplayan, katı  merkeziyetçi  ve  hantal  bir  işleyiş. 
Halkın  iradesiyle  seçilen  yerel  yöneticilerin  yetkileri  çok  sınırlı  iken,  merkezden  atanan  yerel  yöneticiler  bir  çok yetki  ile  donatılıyor.  İleri  toplumlarda  ise sistemin  bunun  tam  tersi  şeklinde  işlediğini,  halkın  tercihi  ile  yönetime  gelen kişilerin  çok  daha  fazla  yetkiye  sahip olduğunu  görüyoruz.  Biz,  merkezde  toplanan  yetkilerin  yerele  aktarılması  gerektiğini  savunuyoruz.  Yerel  yönetimler  sistemimizde,  tüm  demokratik  kurum  ve kuruluşları,  sivil  toplum  örgütleri,  yurttaş  inisiyatifleri  ve  meclislerini  karar süreçlerine  katmayı,  danışmayı,  bunlarla  eşgüdümlü  çalışmayı  esas  alır.  Yerel yönetim  anlayışımız,  kadının,  farklı  kimlik,  kültür,  dil,  din  ve  mezheplerin  kendini  özgürce  ifade  etmesini  esas  alır.  Yine, suyu,  toprağı,  havayı  ve  kültürel  mirası korumayı  temel  ilke  olarak  benimsiyoruz.  Mevcut  sistem,  ne  yazık  ki  kadını hala  ikinci  sınıf  olarak  gören,  aşağılayan, doğayı  günden  güne  kirleten  ve  tüketen durumdadır. 

‘Belediyenizin  en  temel  sorunları nelerdir,  çözümleri  için  nasıl  projeler hayata  geçirdiniz,  geçiriyorsunuz? 

Diyarbakır,  çatışmak  süreçten  kay¬ 


naklı  ağır  sorunlar yaşadı  ve  halen  de yaşamakta.  Çatışma sürecinden  kaynaklı zorunlu  göç  ve  zorunlu göçten  kaynaklı,  çarpık  kentleşme,  yoksulluk,  işsizlik,  psikolojik travmalar  kentin  genel sorunu.  Ancak  bu sorunlar  en  fazla  hizmet  bölgemiz  olan 
Bağlar’da  yaşanıyor. 
Aslında  bu  sorunların çoğu,  devletin  çözüm bulması  gereken sorunlar.  Ancak  devletin  bu  görevini  yerine getirrmemesi  sonucu, bu  sorunların  tümüyle yerel  yönetimler  ilgilenmek  durumunda kalıyor.  90’lı  yıllarda yaşanan  ani  ve  hızlı göçle  birlikte,  kısa sürede  çarpık  bir  kent ortaya  çıktı.  Biz  iki dönemdir,  kent  planla¬ ma  konusunda  büyük  bir  çaba  gösteriyoruz.  Şu  an  imar  planlarımızın  tümü tamamlandı.  Hem  yeni  hem  eski Bağlar’da  planlı  bir  kent  yaratma  konusunda  ekiplerimiz  sıkı  bir  çalışma  yürütüyor. 

Belediyemize  bağlanan  47  köy  ve mezra  belediyemize  bağlanmadan  önce doğru  dürüst  bir  hizmet  görmemişti.  Bu köylerimizin  mağduriyetini  gidermeye öncelik  veriyoruz.  Köylerin  grup  yolları ve  köy  içi  yollarını  tamamladık.  Ayrıca köylere  dönük  sosyal  ve  kültürel  çalışmalar  sürdürüyoruz. 

Kentteki  yeşil  alan  oranını  arttırmak amacıyla  çok  sayıda  park  projesi  hazırladık.  Bunları  bir  bir  hayata  geçiriyoruz. 
İmara  yeni  açılan  bölgelerde,  yol  ve  kaldırım  ihtiyacını  karşılamak  amacıyla önemli  çalışmalar  yürütüyoruz.  Şu  an yapılaşmanın  yeni  olduğu  Bağcılar Mahallesi’nde  yol  açma  ve  stabilize  malzeme  serme  çalışması  tamamlandı. 
Baharla  birlikte  bu  mahallede  yol  asfaltlama  ve  kaldırım  çalışmaları  hızlı  bir şekilde  tamamlanacak. 

Yine  temizlik  sorununu  ortadan  kaldırmak  amacıyla  önemli  adımlar  attık. 
Çöpleri  yer  altına  alacak  bir  projeyi hayata  geçiriyoruz.  Bağlar  genelinde yaygılaştıracağımız  bu  sistemle,  çöpler artık  yer  altındaki  konteynırlarda  birikecek  ve  haftada  bir  toplanacak. 
Böylelikle,  çöpler  görünür  olmaktan çıkacak.  Ayrıca  işgücü  ve  yakıttan  önemli  ölçüde  tasarruf  yapmış  olacağız. 

Kentsel  çalışmalar  dışında,  özellikle kadın  ve  çocuklara  dönük  sosyal  projelerimiz  mevcut.  Belediyemiz  bünyesindeki  Günışığı  Yardımlaşma  ve Dayanışma  Mağazası,  Kardelen  Kadın Evi,  Kadın  Araştırma  ve  Politika  Merkezi, Eğitim  Destek  Evi,  Çocuk  Eğitim Merkezi  ve  mahalle  evlerinde  yürütülen sosyal  ve  kültürel  çalışmalar,  çok  sayıda insanımızın  hayatında  olumlu  yansımalar  yarattı. 

‘Belediyenizde  kadın  temsili  ne düzeydedir,  (tüm  yönetimler  ve  belediye  çalışanları  konusunda)  bu  konuda amacınıza  ulaştığınız  söylenebilir  mi? 

Bilindiği  gibi  partimiz  seçimlerde yüzde  40  cinsiyet  kotası  uyguluyor. 
Bunun  sonucu  olarak  belediye  meclis üyelerimizin  yüzde  40’ı  kadınlardan  oluşuyor.  Bu  bizim  açımızdan  önemli  bir avantaj.  Yardımcı  arkadaşlarımdan  biri 
kadın.  Birim  sorumlusu  düzeyinde  4 
kadın  arkadaşımız  var.  Ayrıca  istihdam konusunda  da  kadına  bir  kota  ayırıyoruz. 
Belediyemiz  bünyesinde  Kadın  Kurulu ve  Kadın  Erkek  Eşitlik  Komisyonu  kurduk.  Kadın  Müdürlüğü  oluşturmak  için meclis  kararı  aldık.  Bundan  böyle  kadın çalışmaları  için  bir  müdürlük  kurulacak. 


Tabi  kadın  temsili  konusunda  bunları  yeterli  görmüyoruz.  Zaman  içerisinde bu  oranı  önemli  ölçüde  arttırmayı  hedefliyoruz. 

‘Belediyeniz  bünyesinde  kadına eleneksel  toplumsal  bakış  açısından aynaklı  karşılaştığınız  sorunlar  nelerdir? 

Bağlar  iki  dönemdir  kadın  belediye başkanı  tarafından  yönetiliyor.  Bu  açıdan,  kadına  geleneksel  bakış  açısı önemli  ölçüde  değişti.  Bu  yönlü  ciddi bir  sorun  yaşadığımız  söylenemez. 
Diyarbakır  kadına  geleneksel  bakış  açısının  kırılması  konusunda  önemli  bir  yol aldı.  Bunda  partimizin  kadınla  ilgili  tutumunun  önemli  rolü  var. 

Ancak  aile  içinde  hala  geleneksel değerlerin  var  olduğu  bir  gerçek.  Bunu, Kardelen  Kadın  Evi’ne  başvuran  kadınlarımızın  durumundan  biliyoruz. 
Hedefimiz,  aile  içerisinde  de  kadına yönelik  geri  bakış  açısının  aşılması,  ailenin  de  demokratikleşmesidir. 

‘Bağlar  belediyesi  kadınlara  ne  tür hizmetler  götürüyor?  Kadınların  belediyenizi  çözüm  gücü  olarak  görme  düzeyi, ilgisi  ne  düzeydedir? 

Evet,  kadına  yönelik  hizmetler  konusunda  belediyemizin  önemli  bir  hassasiyeti  var.  Bu  sorunun  cevabı  aslında geniş.  Ama  çok  detaya  girmeden  yanıtlamaya  çalışayım.  Kadın  arkadaşlarımıza yönelik  hizmetlerimizi  dana  çok Kardelen  Kadın  Evi’nin  iki  şubesi  ile Kadın  Araştırma  ve  Politika  Merkezi’nde yürütüyoruz.  Bu  merkezlerde  kadınların istihdam  kapasitesini  güçlendirmeye yönelik  mesleki  kurslar,  bilgisayar,  el sanatları,  dikiş,  okuma  yazma  gibi  kurslar  veriliyor.  Kadının  bilinç  düzeyini  yükseltmek,  cins  bilinci  oluşturmak,  toplumsal  cinsiyet  eşitliği  bilincini  geliştirmek  amacıyla  çeşitli  eğitim  seminerleri veriliyor.  Yine  kadının  yeteneklerini  ortaya  çıkarıp  geliştirmeye  yönelik  kültürel, sanatsal  çalışmalar  yürütülüyor.  Özellikle  şiddet  mağduru  kadınlara  yönelik danışmanlık  ve  rehberlik  hizmeti  veriliyor.  Bu  hizmetlerden  binlerce  kadın arkadaşımız  yararlanıyor.  Yeni  kurduğumuz  Kadın  Araştırma  ve  Politika  merkezinde,  kadınların  yaşadığı  sorunları  tespit  etmeye  ve  çözüm  politikaları  geliştirmeye  yönelik  çalışmalar  sürdürülüyor. 
Şu  an  Kadın  Akademisi  ve  Bağlar  Kadın Kooperatifi  ile  birlikte  kent  genelinde profesyonel  düzeyde  bir  kadın  araştırması  yapıyoruz.  Bu  araştırmanın  sonuçlarını  önümüzdeki  hafta  kamuoyu  ile paylaşacağız.  Bu  araştırma  sonuçlarının bir  çok  çalışmamız  için  bize  önemli  veriler  sunmasını  bekliyoruz. 

Kadınlar  bu  çalışmalarımıza  büyük bir  ilgi  gösteriyor.  Herhangi  bir  etkinlik¬ te,  bir  sinema  gösterimi  ya  da  bir  panel etkinliğinde  Kardelen  Kadın  Evi’nin  salonu  dolup  taşıyor. 

Kadın  istihdamını  arttırmak  amacıyla  hizmet  alımlarında  belirli  bir  kadın kotası  uyguluyoruz.  Kadın  ekonomik özgürlüğünü  elde  ettiğinde  bir  çok  sorunun  üstesinden  gelebiliyor. 

Kadın  istihdamını  arttırmaya  dönük yeni  bir  AB  projesi  başlattık.  Bu  proje kapsamında  120  göç  mağduru  genç kadına,  bilgisayarlı  muhasebe  ve  sürücülük  eğitimi  vererek,  bu  arkadaşlarımızı  istihdam  etmeyi  amaçlıyoruz.  Bu  arkadaşlarımıza  ayrıca  toplumsal  cinsiyet eşitliği  eğitimi,  iletişim,  halkla  ilişkiler, diksiyon  gibi  eğitimler  de  verilecek.  Bu proje  bir  yıl  sürecek. 

Biz  toplumun  özgürleşebilmesi  için öncelikle  kadının  özgürleşmesi  gerektiğini  düşünüyoruz.  Bu  amaçla  kadına yönelik  çalışmalarımızı  ileride  daha  da yaygınlaştırmayı  hedefliyoruz. 


Hanım  Oruncak 
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Kanayan  Bir  Öyküdür  Sürgün 

"Kendi  rengimizle  ne  zaman  sorunlarımızı  dile  getiririz?;,Diye  sorgulamalarla  yanıyordu  için için...  Bir  yanımız  gülerken,  diğer  yanımız  ağlıyor,  bir  yanımız  hep  yarım  kalıyordu.  Sürgün parçalıyor,  ikiye  bölüyordu  öpüşlerimizi. . . 


Sürgünlere  uğurlardık  kendimizi,  kalan  mı  bizdik, giden  mi?  Bilinmezdi  sürgün.  Her  hecesi  korkunç, her  telaffuzunda  sarsıcı bir  kelime.  İnsanı  özünden  çıkartan, ya  farklı  bir  kültüre,  dile  entegre eden  ya  da  başka  bir  kimlikle  kendi kimliğin  arasında  bocalatan,  yok eden,  kahreden,  silen. 

-  Kürt  olduğum  halde  sürgünlerde  Türkçe’yi  ana  dilim  sanan  ben mi  olmalıyım  konu? 

-  ‘Azadî’  dediği  için  zindanlara atılıp,  Filistin  askısına  çekilenler mi? 

-  Cizire  Botan’  ın  daracık  sokaklarında  ‘yadeee’  diye  ağlarken, öğretmenin  ‘yade  değil  anne’  diye dayatmasına  anlam  veremeyen küçük  Kürt  kız  çocuğu  mu? 

Belki  Dersim’den,  belki  de 
Botan’dan,  sürgün  yedik  başka başka  topraklara  ama  sürgün  asimile  etmenin  en  trajik,  en  kirli  şekli. 
Suyuna,  soğanına,  kıyafetine,  en acısı  da  zılgıtına  ve  halayına  yabancı  olmak.  Kürt  olduğundan  bihaber yetişmek. 

Bu  hikaye  benim,  Rewşen’in hikayesi.  Cizîr-e  Botan’ın  Bedirxanî ailesinden  olmam,  daha  doğmadan çizdi  yolumu.  1909  yılının  Temmuz ayında,  Osmanlı  Padişahı  Sultan Reşat’ın  yönetimi  resmi  olarak  ele geçirdiği  gün,  sürgün  hayatı  yaşadığım  Türkiye’  nin  Kayseri  şehrinde geldim  dünyaya.  Babam  Bedirxan ailesinden  Salih  Bedirxan,  doğduğum  gün  “Rewşen,  olsun  kızımın adı.  Sürgünlerden  uzak  olsun” 
diyor  ‘gülüşü.’  Kürt  dili  ve  kimliği için  yürüttüğü  mücadele  nedeniyle sık  sık  zorluklarla  karşılaşan babam,  en  kötü  koşulda  bile  halkımıza  dönük  kirli  politikalara  karşı elinden  geleni  ardına  koymuyor. 
Sırtımızda  bohçamız,  yüreklerinde her  şeye  inat  kocaman  halk  sevgimiz,  hep  yollardayken  hatırlarım anne  ve  babamı.  İlk  Kürtçe  gazetesinin  öncülüğünü  yapan  ailesinin, yılmaz  yazarları  arasında  yer  alıyor Salih  Bedirxan.  Kayseri’den  Şam’  a geçiyor  sonra.  Ve  öyle  bir  etki  yaratıyor  ki  anne  ve  babam  yaşamımda, 


6  yaşına  kadar  asimilasyonun  zerresi  bile  değemiyor  minik  bedenime. 
Salih  Bedirxan’ın  o  çaresiz  hastalığa  yakalanarak  30  Mayıs  1915’te Şam’da  yaşamını  yitirmesinden sonra,  annem  alıyor  tüm  sorumluluğu  üstüne. 

Şam’da  başlıyorum  eğitimime. 
Hep  iyi  bir  anlatıcı  ve  iyi  bir  dinleyici  olduğumu  söylüyorlar.  Annem öğretmenlik  okumamı  istiyor. 
Ailemizde  ki  gazetecilik  geleneğine uymak  istiyorum  oysa  ki  ben.  Sonra karar  veriyorum.  Hem  öğretmenlik, hem  de  yazılarla  doldurabilirim yaşamımı.  Uğruna  Cizîr-e  Botan’ın misk  kokusunu  bir  kez  olsun  alamadığım,  mücadeleye  adamayacak mıydım  yaşamımı... 

Öğretmenlik  okulunu  1925  yılında  bitirdiğimde,  bulunduğum  ülke koşullarında  Arapça  öğretmenlik yapmakla  başladım  çalışmaya. 
Dilleri  zenginlik  olarak  görürdü  halkım.  Bu  nedenle  birlikte  yaşamak isteyen  herkese  kucak  açar,  büyük bir  hümanizmle  sarılırdı  insanlığın tüm  değerlerine  tarih  boyunca. 
Ancak  yerli  halklara  uygulandığı gibi,  istilacılar  aynı  iyi  niyeti  taşımayabiliyordu.  Her  iyiliğin  içinde  bir kötülük  mutlaka  bulunuyordu.  Ama dilim  için  gittiğim  sürgünler,  tüm renklerimi  alıp  götüremeyecekti benden.  Ana  dilimi  hakkını  vererek konuşuyor,  öğrenebildiğim  tüm diğer  dilleri  ise  büyük  bir  coşkuyla alıyordum  belleğime.  Birkaç  yıl  içerisinde  Türkçe,  Fransızca,  İngilizce, Almanca  öğrendim,  sistemli  bir emek  harcayarak.  Kürtçe’nin  yanı sıra  Arapça,  Türkçe,  İngilizce, Almanca  dilini  en  az  anadilim  kadar iyi  konuşabiliyordum.  Ürdün  ve Suriye’nin  birleştiği  süreçte,  öğrendiğim  bu  dillerin  de  öğretmenliğini yaptım.  Toplumda  kadının  yerinin, tüm  sosyal,  siyasal  ve  ekonomik alanda  daraltılması,  en  çok  üzerine yoğunlaştığım  gerçekti.  Her  görev aldığım  eğitim  kurumunlarda  hep yardımcı  rollerdeydi  kadın.  Hemşire kadın,  doktor  erkek,  öğretmen kadın,  okul  müdürü  erkekti  örneğin. 
Nesne  olmaya  karşı  çıktım.  Ve  1928 
yılından,  1964  yılına  kadar  eğitim 


Rewşen  Bedirxan 


verdiğim  okulda,  bir  Kürt  kadını  olarak  okul  müdürlüğü  görevini  yaptım. 

Suriye’de  Kürt  kadını  olarak  halkım  için  yaptığım  çalışmaların  yanı sıra,  kadın  hakları  konusunda mücadele  yürüttüm.  Adımız  ister 
Türk,  ister  Arap,  ister  Fars,  ister Kürt  olsun,  tenimiz  ister  beyaz, ister  sarı,  ister  esmer  olsun,  kadın olarak  erkeğin  sömürgesi,  mülkiyeti,  kaba  ve  psikolojik  şiddetin  birincil  hedefi,  mağduruyduk.  Dünyada ki  tüm  kadınların  kurduğu  ortak  birliğe  üye  olarak,  çalışmalarımı  resmi 
bir  düzeye  taşımak  istedim.  1934 
yılında  Kadınlar  Birliği’ne  üye oldum.  Suriyeli  kadınlar  arasında öyle  bir  öncülük  misyonu  yüklenmişti  ki  bana,  1944  yılında  Suriye kadınları  adına  Mısır’da,  Dünya Kadınlar  Kongresi’ne  katıldım.  Ama bir  yanım  hep  “Kürdistanlı  bir  kadın olarak,  ne  zaman  temsil  hakkı  buluruz,  rengarenk  kadınlar  arasında? 
Kendi  rengimizle  ne  zaman  sorunlarımızı  dile  getiririz?”  Diye  sorgulamalarla  yanıyordu  için  için...  Bir yanımız  gülerken,  diğer  yanımız ağlıyor,  bir  yanımız  hep  yarım  kalıyordu.  Sürgün  parçalıyor,  ikiye bölüyordu  öpüşlerimizi... 

Parantezler  içinde  geçen  bir kadın  olmayı  kabullenemiyordum. 
1957’de  Yunanistan’a  Kolonyalizm karşıtı  kongreye  Kürtlerden  altı delege  istenmişti.  Ancak  bu  6  dele¬ 


gede,  çeşitli  baskı,  korku  ve  yapılan tehditler  nedeniyle  belirlenemiyordu.  Sadece  bendim,  vazgeçmeyen, katılmakta  ısrar  eden.  Mişel  Ehlek, katılımımı  engellemek  için  yapmadığını  bırakmasa  da  büyük  bir  cesaretle  çıktım  yola.  İstenen  ve  gelmesi  engellenen  6  delegeyi  temsilen tek  başıma  koyuldum  yola. 
Kongreye  Kürdistan  bayrağıyla  katıldım.  Tüm  engellemelere  rağmen  bu kongrede  Kürdistan  bayrağını  açtırarak,  tarihe  “ilk  kez  uluslararası  bir toplantıda,  Kürdistan  bayrağı  açıldı”  ifadesini  yazdırmış  oldum. 

Sonra  evlendim.  Yine  Bedirxan ailesinden  olan  Mir  Celadet Bedirxan’dı  hayat  arkadaşım. 
Kürtçe  dergilerin  ilklerinden  biri olan  Hawar’ın  editörlüğünü  yaptım. 
Yetemiyordum  tüm  mücadele  alanlarına,  biliyordum  Cudi’  ye  sığamaz, Gabar’  m  yükünü  kaldıramazdım... 
Dr.  Nuri  Dersim’i,  Haşan  Hişyar, Haydar  Haydar  ve  Osman  Efendi  ile 1956’da  Halep’te  ‘Kürt  Bilim  ve Yardımlaşma’  derneğinin  kurucuları arasında  tek  kadın  olarak  yer  aldım. 
1971  yılında  Şam’da  yürüttüğüm 
çalışmaları  duyan,  Mustafa 
Barzani’nin  daveti  ve  isteği  üzerine Güney  Kürdistan’a  gitmeye  karar verdim.  Çünkü  Cizîr-e’  ye  ulaşamasam  da,  Mezopotamya  toprakların¬ da  yaşamak,  ciğerlerime  bambaşka bir  hava  dolduracaktı.  Eğer Kürdistan’da  bir  kez  olsun  nefes alamasam,  yıldızlar  bir  bir  düşecekti  ve  zifiriye  dönüşecekti  yaşam, sürgün  ulaşacaktı  hedefine. 

Durmadım  hiç,  ne  geçmişi unuttum,  ne  yolunu  yitirmiş  bir gezgine  döndüm.  Aynı  yıl,  ‘Kora Zanyariya  Kurd’  derneğine  üye  olarak  aktif  çalışmalarımı  sürdürdüm. 
Amacım,  İstanbul’a  giderek,  orada var  olan  Kürtlerle  ilgili  yazı  ve kitapları,  Türk  arşivlerinden  alıp, Kora  bünyesinde  toplamaktı.  Kora Zanyariya  Kürd’ün  isteği  üzerine İstanbul’a  doğru  yola  koyuldum. 
Amacımı  yerine  getirerek,  ulaşabildiğim  Kürtlere  ilişkin  tüm  yazı ve  kitapları,  Türk  arşivlerinden toparlayarak,  Kora  Zanyariya  Kurd’ 
a  teslim  ettim. 


Kürt  kadınlarının  cehalete  karşı savaş  vermesi  gerektiğini  kaydettiğim  yazılarımı,  dergi  ve  gazeteler aracılığıyla  kadınlara  ulaştırmaya çalıştım.  Bu  yazılarımdan  biri  olan “Jin  û  Bextiyariya  Male”  adlı  makalemde  şöyle  demiştim  örneğin: 

“Bugün  birçok  kadın,  evin  rahatlık  ve  güzelliğinin  para  ve  zenginlik olduğuna  inanıyor.  Ancak  öyle değildir.  Huzur  ve  mutluluk  sadece zenginlikte  değildir.  Fakirlerin  öyle elbiseleri  var  ki  huzur  ve  bahtiyarlık onların  içinde  zenginlerin  köşkleri¬ nin  içinden  daha  çok  karar  kılıyor ve  rahat  yer  ediniyor.  Güzellik  ve bahtiyarlık  para  ve  köşkler  değil; evet  güzellik  şudur:  Güzel  söz,  alışveriş  ve  kendi  milleti  ve  vatanına harcadığı  emek,  iş  ve  çalışmadır. 
Parayla  olan  yaşamın  güzelliği  biter ancak  yurtseverlik  ve  bilgi  ile  olan yaşamın  güzelliği  bitmez.” 

Kürt  yazarlardan  Mehmed 
Uzun’  la  birlikte  çok  sayıda  çalışmaya  imza  attım.  Daha  kapamadan gözlerimi  hayata,  yazar  Mehmed 
Uzun,  yaşamımızı  aldı  kaleme. 

Hep  yanlış  adreslerde  süren, 
Cizîr-e  Botan’ın  penceresinden  bir kez  olsun  sohbet  edemeden 
Dicleyle,  1  Haziran  1992  yılında, Banyas’  da,  ‘Hoşça  kal’  dedim  hasretlerime...  Yarım  beden,  yarım gülüş,  yarım  öpmelerimle,  diğer yanıma,  Kürdistanıma  veda. 

Her  zaman  düşlediğim  lekeli sürgünlerin  silinmesiydi  tarih  sahnesinden.  Çöp  tenekesine  göndermekti  tüm  zorunlu  göçleri,  toprakla olan  bağın  kopuşunu.  “Kendini  bil” en  önemli  felsefeydi.  Sürgün,  kendini  bilmenin  baş  düşmanı!  Hep takipçisi  oldum  fiziki  yaşamdan uzaklarda.  Ailemin  bir  bölümü  düşman  tarafından  sindirilip  tüketilirken,  bir  bölümü  de  gerçekleştirebilmişti  öze  dönüşü.  Her  şeye,  herkese,  tüm  sistem  kirliliklerine,  yerinden  yurdundan  edilmelere,  sürgün¬ le  asimile  edilmeye  karşı  yüzlerce yıl  sonra  başını  kaldırıp,  dağlarla, şikeftlerle,  mücadeleyle  kucaklaşıp, Güneş’ten  aldıkları  güçle,  düşma¬ nın  suratına  kuvvetlice  bir  tokat  çarparcasına  haykırıyordu  mirasçılarım. 

Yeni  gülümseyişlerim  ise  şöyle: 
işe  yaramadı  yüzlerce  yıllık  sürgünlerin,  Amara’dan  doğan  Güneş,  sirkeledi  ve  belleğimi  geri  taşıdı  bedenime.  Ve  şimdi  kendi  dilimde  söylüyorum  işte:  “Jiyana  herî  bi  rumet, jiyana  Azade” 
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S’GRAVENHAGE 
Nederland 


Tel  no:  . 

Banka  adı: 
Hesap  No: 
Biz: . 


TARİH: 

YAPAN: 


İMZA: 


ABONE: 


Tel:  0031  707071035 
Fax:  0031  703881500 
Konto  Sahibi:  Stg  Onderzoeks  Centrum  v. 
Almanya  İçi  Banka  İsmi:  Commerzbank  Bonn Konto  No:  110571700  Biz:  38040007 Hollanda  İçi  Banka  İsmi:  ING Hollanda  İçi  Konto  No:  9522686 Hollanda  Dışı  Konto  No: 
IBAN:  NL50  PSTB0009522686  BIC:  PSTBNL21 

*  Yukarıda  işaretlediğim  sürenin  bitiminden  önce  iptal  etmediğim  takdirde abone  süresinin  normal  tarife  üzerineden  uzatılmasını ve  ücretini  ödemeyi  kabul  ediyorum. 


Tarihte  Bu  Ay 


*4  Aralık  1961: 15  Ocak  1919'da  Rosa  Luxemburg,  Kari  Liebknechtve VVİlhelm  Pieck,  Freikorps  tarafından  tutuklandılar,  Pieck  kaçmayı  başarırken Luxemburg  ile  Liebknecht  yedikleri  darbelerle  bilinçlerini  kaybettiler.  Aynı  gün, Luxemburg  ölene  kadar  dövülmüş  ve  ölü  vücudu  nehre  atılmış,  Liebknecht  de başından  yediği  kurşunlarla  öldürülmüştü. 

*  19  Ocak  1919  Almanya’daki  kadınlar  Alman  ulusal  meclis  seçimlerinde ilk  defa  ulusal  seçim  haklarını  kullanmışlardır. 

*  Ocak  2009  itibariyle  Dünya  nüfusu  yaklaşık  6.8  milyara  ulaşır.  Bunun  yüzde 49.7'si  kadın.  Yani  kadın  nüfusu  3  milyardan  fazla  olan  birsayıya  ulaşır. 

*  24  Ocak  1989  Türkiye  İçişleri  Bakanlığı  kaymakamlık  sınavlarına  kadınların da  alınacağını  açıkladı. 

*  17  Ocak  1998  Türkiye’de  Aile  içi  şiddete  uğrayan  kişilerin  korunması  için gerekli  tedbirlerin  alınmasını  düzenleyen  4320  Sayılı  Ailenin  Korunmasına  Dair Kanun  yürürlüğe  girdi. 

*1  Ocak  2002  Yeni  Türk  Medeni  Kanunu  yürürlüğe  girdi. 


Gazetemizde  yayınlanmasını  istediğiniz  reklam  ve  ilanlarınız 
için  telefon  numaramız:  0031 70  70  71 035 


